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			Mozes’ voorspraak

			‘Toen berouwde het den HEERE over het kwaad hetwelk Hij gesproken had Zijn volk te zullen doen.’ 
(Exodus 32:14)

			Ik veronderstel dat ik niet hoef te zeggen dat dit vers op menselijke wijze spreekt. Ik weet niet op welke andere manier we onszelf zouden kunnen uitdrukken. Over God spreken op goddelijke wijze is aan God Zelf voorbehouden, en sterfelijke mensen zouden dat soort taal niet kunnen begrijpen. De Heere spreekt vaak op deze manier, niet overeenkomstig de feiten, maar overeenkomstig de manier waarop de dingen op ons overkomen, zodat wij ze kunnen begrijpen, voor zover het menselijke het goddelijke kan bevatten. 

			De plannen van de Heere veranderen nooit werkelijk. Zijn eeuwige wil moet altijd dezelfde zijn, want Hij kan niet veranderen, omdat het altijd een verandering ten goede of ten kwade zou zijn. Hij kan niet ten goede veranderen, want Hij is oneindig goed. En het zou godslasterlijk zijn om te veronderstellen dat Hij ten kwade zou kunnen veranderen. Hij Die alle dingen in één keer ziet en Die met een enkele blik het begin en het eind van alle dingen waarneemt, hoeft niet te veranderen. ‘God is geen mens dat Hij liegen zou, noch een mensenkind dat het Hem berouwen zou.’

			Maar in de loop van Zijn handelen lijkt het ons soms alsof zich een grote verandering voordoet. Zoals we zeggen dat de zon opkomt en daalt, hoewel dat niet werkelijk zo is maar we toch niemand misleiden door op zo’n manier te spreken, zo zeggen we over God, met de woorden van de tekst: ‘Toen berouwde het den HEERE over het kwaad hetwelk Hij gesproken had Zijn volk te zullen doen.’ Het komt zo op ons over, en het is zo in Gods handelen; toch trekt deze bewering de grote en heerlijke leer van Gods onveranderlijkheid niet in twijfel.

			Menselijkerwijs gesproken bewerkte Mozes’ bemiddeling deze verandering bij God. God in Mozes bleek God buiten Mozes te overwinnen. God in de Middelaar, de Mens Christus Jezus, blijkt sterker te zijn ten behoeve van genade dan God los van de Middelaar. De uitdrukking in de tekst is heel wonderlijk en verdient onze ernstigste en zorgvuldigste overdenking.

			Denk een ogenblik na over Mozes daarboven, in de serene eenzaamheid met God. Hij had Israëls tenten beneden achter zich gelaten en was de wonderbaarlijke kring van vuur binnengegaan waar niemand mag komen dan hij die daartoe speciaal is uitgenodigd. En daar, alleen met God, had Mozes een heerlijke tijd van omgang met de Allerhoogste. Hij luisterde naar de voorschriften van de Almachtige betreffende het priesterschap, de tabernakel en het altaar. Hij genoot een diepe gemoedsrust – toen hij plotseling werd opgeschrikt. De hele manier van spreken van de Heere leek veranderd en Hij zei tegen Mozes: ‘Ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven.’

			Ik kan me nauwelijks voorstellen welke gedachten er door het hoofd van de grote leider heengingen. Hoe moet Mozes gebeefd hebben in Gods aanwezigheid! Alle vreugde die hij genoten had leek plotseling verdwenen, ook al liet ze iets na van de kracht die altijd voortvloeit uit de omgang met God. Die kracht had Mozes nu meer dan ooit nodig, want dit was de cruciale periode in Mozes’ levensgeschiedenis, dit was zijn zwaarste beproeving, toen hij, alleen met God op de bergtop, ertoe geroepen werd om niet langer een gelukkige rust te genieten en de stem van een toornige God te horen die zei: ‘Laat Mij met rust1, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en hen vertere.’

			God sprak op zeer strenge wijze, en daar had Hij alle recht toe na alles wat Hij voor dat volk had gedaan. Toen het lied van Mirjam nog maar nauwelijks verstomd was, toen de echo’s van dat jubelende gezang nog bijna te horen waren: ‘Ik zal de HEERE zingen, want Hij is hogelijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen’ – toen klonk er al snel een heel andere roep: ‘Sta op, maak ons goden.’ Bij het kalf dat Aäron maakte, riepen dezelfde mensen godslasterlijk: ‘Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben.’

			Zo’n misbruik van hun tong door Jehova op zo’n verschrikkelijke manier te lasteren, zulk een zich afwenden van de waarheid naar de grootste leugens moest de toorn van een met reden naijverige God wel oproepen.

			Het is het opmerken waard dat Mozes in dit moment van beproeving zijn zelfbeheersing niet verloor. We lezen meteen: ‘Doch Mozes aanbad het aangezicht des HEEREN.’ Hij was ongetwijfeld een man van gebed, maar hij moet bovendien voortdurend in de geest van gebed zijn geweest, want anders zou ik me kunnen voorstellen dat hij op dat moment op zijn aangezicht was gevallen en daar in stille ontzetting had gelegen. Ik zou me kunnen voorstellen dat hij met gepassioneerde haast de berg was afgedaald om te zien wat het volk had gedaan.

			Het is heerlijk om te merken dat hij deze twee dingen niet deed, maar dat hij begon te bidden. Vrienden, als het onze gewoonte is om te bidden, zullen we weten hoe we dat moeten doen wanneer we meer druk ervaren dan gewoonlijk! De man die ertoe geroepen is met een engel te worstelen, moet al eerder met engelen vertrouwd zijn geraakt. U kunt niet uw binnenkamer ingaan en de deur toesluiten en beginnen aan een machtig gebed van voorbidding als u nooit eerder bij de genadetroon hebt verkeerd.

			Nee, Mozes is ‘de man Gods’. U herinnert zich dat hij ons een gebed heeft nagelaten, in de 90e Psalm, dat dit opschrift heeft: ‘Een gebed van Mozes, de man Gods’. Zonder gebed kan men geen man Gods zijn, want het gebed verandert een man in een man Gods. Dus hoewel hij ten zeerste verschrikt en bedroefd is, gaat Mozes als vanzelf op zijn knieën en smeekt hij de Heere zijn God.

			Veel dingen hadden Mozes ervan kunnen weerhouden om voorbede te doen, en wel in de eerste plaats de verbijsterende ernst van de zonde van het volk. God Zelf zei het tegen Mozes in krachtige bewoordingen: ‘Uw volk heeft het verdorven. Zij zijn haast afgeweken van de weg, dien Ik hun geboden had, zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt; en zij hebben zich voor hetzelve gebogen, en hebben het offerande gedaan, en gezegd: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben.’

			Deze verschrikkelijke beschuldiging uit Gods mond, uitgesproken zoals God dat deed, moet Mozes diep doordrongen hebben van het verschrikkelijke karakter van Israëls zonde. Verderop zien we immers dat Mozes tegen God zegt: ‘Och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben.’ Ik denk dat het u, evenals mijzelf, wel eens overkomen is dat u als u een grote zonde bedreven zag worden, bijna aarzelde om ervoor te bidden. De betreffende persoon zondigde zo buitensporig, onder omstandigheden die zo uitzonderlijk verzwarend waren, hij overtrad Gods wet zo moedwillig en zo geheel zonder excuus, dat u zich afgehouden voelde van de genadetroon en van het pleiten voor zo’n zondaar – maar zo was het niet met Mozes. Afgoderij is een verschrikkelijke zonde, maar toch weerhield dat Mozes er niet van om voor de vergeving ervan te bidden. De zonde verbijstert hem, zijn toorn ontvlamt ertegen, maar toch, daar is hij, pleitend voor de overtreders. Wat kan hij anders doen dan bidden? En hij doet het op de best mogelijke manier.

			O, laten we als we een grote zonde zien nooit zeggen: ‘Ik ben er ondersteboven van. Ik kan er niet voor bidden. Ik ben er ziek van, ik verafschuw het.’ Enige tijd geleden werden er in deze grote stad Londen de ernstigste misdaden gepleegd, die we zelfs op dit moment niet kunnen vergeten. Ik moet toegeven dat ik soms het gevoel had dat ik niet kon bidden voor sommige van de ellendelingen die zo dwaas zondigden. Maar we moeten dat soort gevoelens verdringen. Zelfs geconfronteerd met de meest stuitende ongerechtigheid, moeten we toch zeggen: ‘Ik zal zelfs voor deze zondaars bidden, opdat God hen moge bevrijden van de band van hun zonde.’

			Een tweede zaak die Mozes had kunnen weerhouden was niet alleen de zonde, maar de overduidelijke harnekkigheid van degenen die de zonde hadden bedreven. Mozes wist van de hartdoorzoekende God dat dit volk uitzonderlijk verdorven was. De Heere zei: ‘Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk!’ Die arme Mozes moest in latere jaren leren hoe waar die uitspraak was, want hoewel hij zijn ziel omwille van het volk uitstortte en zijn ziel vermoeide zodat hij tot de Heere riep: ‘Heb ik dan al dit volk ontvangen? Heb ik het gebaard? dat Gij tot mij zoudt zeggen: Draag het in uw schoot, gelijk als een voedstervader de zuigeling draagt, tot dat land, hetwelk Gij hun vaderen gezworen hebt?’, werd hij verpletterd onder de last van Israëls verdorvenheid, maar toch, hoewel God Zelf hem verteld had dat het een hardnekkig volk was, smeekte Mozes de Heere voor deze moedwillige zondaren.

			In de derde plaats had Mozes’ gebed verhinderd kunnen worden door de grootte van Gods toorn, maar toch zei hij: ‘O HEERE! waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk?’ Zal ik bidden voor de mens op wie God vertoornd is? Zal ik een voorbidder bij God durven te zijn voor degene op wie Hij met recht toornig is? Wel, sommigen van ons bidden nauwelijks tot de genadige God in deze Evangeliebedeling, waarin Hij zo vol goedheid en lankmoedigheid is. Er zijn er sommigen die belijden Gods volk te zijn en die toch maar heel weinig voorbede doen voor de ongelovigen. Ik ben bang dat als zij God toornig hadden gezien, zij zouden gezegd hebben: ‘Het heeft geen zin om voor deze afgodendienaars te bidden. God is terecht vertoornd. Hij weet wat Hij doet, en daar moet ik het bij laten.’

			Maar machtige liefde durft zich op het aangezicht te laten vallen, zelfs voor een toornige God. Ze durft bij Hem te smeken en Hem te vragen: ‘Waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk?’ hoewel ze de reden weet en Gods gerechtigheid niet de schuld geeft. Ja, liefde en geloof samen brengen zo’n heilige moed in de harten van mannen Gods dat ze in de aanwezigheid van de Koning der koningen kunnen komen en zich voor Hem neerbuigen, zelfs als Hij vertoornd is, en zeggen: ‘O God, spaar Uw volk; wees hun genadig op wie U terecht vertoornd bent!’

			Misschien is het nog opmerkelijker dat Mozes er niet van weerhouden werd om te bidden hoewel hij op dat moment in grote mate, en daarna nog veel meer, met God meevoelde in Zijn toorn. We hebben gelezen hoe Mozes’ toorn ontstak toen hij het kalf en het dansen zag. Ziet u niet hoe de heilige man de tafelen op de aarde stuk gooit, omdat hij ze te heilig vindt om door de onheilige ogen van afgodendienaars bekeken te worden? Hij redt ze, als het ware, van ontwijding via het contact met zo’n schuldig volk door ze in scherven op de grond te laten vallen. Ziet u niet hoe zijn ogen vuur schieten terwijl hij hun afgod omver trekt, hem verbrandt in het vuur, hem vermaalt tot poeder, dat over het water strooit en het hun laat drinken? Hij is vastbesloten de afgod in hun maag terecht te laten komen. Ze zullen erachter komen wat voor ding het was dat ze een god noemden. Hij was bijzonder boos op Aäron. Toen hij de zonen van Levi vroeg om het wraakzwaard te trekken en de vermetele rebellen te slaan, was zijn toorn zeer hevig, en terecht.

			Toch bidt hij voor het schuldige volk. O, laat uw afkeer van de zonde u nooit weerhouden van gebed voor zondaren! Als de storm komt en uw ogen schieten bliksemschichten en uw lippen spreken donderslagen, laten dan toch de zilveren druppels van medelijdende tranen van uw wangen druppen en bid de Heere dat deze tranen Hem aangenaam mag zijn, in het bijzonder als u bidt om Jezus’ wil. Niets kan degene die werkelijk mensenzielen liefheeft ervan weerhouden om voor hen te pleiten; nee, zelfs niet onze brandende afkeer van laaghartige ongerechtigheid. We zien het en ons bloed kookt erbij. Toch gaan we op de knieën en roepen: ‘God wees deze grote zondaren genadig en vergeef hun, om Jezus’ wil.’

			Een nog grotere verhindering voor Mozes’ gebed dan die ik al genoemd heb, was Gods verzoek aan hem om niet langer te smeken. De Heere Zelf zei tegen de voorbidder: ‘Laat Me met rust.’

			O vrienden, ik ben bang dat u en ik zouden denken dat het tijd was om met bidden te stoppen als de Heere bij Wie we pleitten zou zeggen: ‘Laat Me met rust, laat Me met rust.’ Maar ik geloof dat Mozes des te ernstiger bad vanwege die duidelijke afwijzing. Als u nauwkeurig opmerkt, ziet u aan die uitdrukking dat Mozes’ gebed werkelijk overmocht bij God. Zelfs voordat hij de bede had uitgesproken, terwijl ze nog maar in zijn ziel gevormd werd, voelde de Heere er de kracht van, anders zou Hij niet hebben gezegd: ‘Laat Me met rust.’

			En Mozes leek moed te putten uit wat een minder ernstige smekeling zou hebben ingetoomd. Hij leek tegen zichzelf te zeggen: ‘God ervaart duidelijk de kracht van mijn sterke verlangens, en daarom zal ik met Hem worstelen totdat ik overwin.’ Het was een werkelijke afwijzing en de Heere bedoelde haar ongetwijfeld als een test van het geduld, de volharding, het vertrouwen, de zelfverloochenende liefde van Mozes. De Heere zegt: ‘En nu, laat Mij met rust, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en hen vertere; zo zal Ik u tot een groot volk maken’; maar Mozes zal Hem niet met rust laten.

			O gij die de Heere liefhebt, geef Hem geen rust totdat Hij mensen redt. Hoewel Hijzelf tegen u lijkt te zeggen: ‘Laat Mij met rust’, laat Hem toch niet met rust, want Hij wil dat u hardnekkig bij Hem aandringt, zoals de weduwe dat deed bij de onrechtvaardige rechter! Die slechte man gaf gehoor aan het verzoek van de arme vrouw omdat ze voortdurend kwam, en God test en beproeft u om te zien of uw gebeden oprecht zijn. Hij zal u een poosje laten wachten en u zelfs lijken af te wijzen, opdat u onverschrokken zult zeggen: ‘Ik zal tot U naderen. Ik zal door alle hindernissen heen breken om tot U te komen. Zelfs als het niet overeenkomstig de wet is, zal ik tot de Koning der koningen gaan, en als ik omkom, dan kom ik om, maar ik zal voor zondaren bidden zelfs als ik omkom terwijl ik het doe.’

			En lieve vrienden, er is nog iets wat het gebed van Mozes verhinderd zou kunnen hebben. Ik wil dit alles naar voren halen zodat u kunt zien hoe teerhartige liefde zal bidden ondanks iedere moeilijkheid. Mozes bad tegen zijn eigen belangen in, want de Heere zei tegen hem: ‘Laat Mij met rust, dat Ik hen vertere.’ Vervolgens keek Hij met een blik van wonderlijke tevredenheid op Zijn trouwe dienstknecht neer en zei: ‘Ik zal u tot een groot volk maken.’

			Wat een gelegenheid voor een ambitieus mens! Mozes kan als hij dat wil de grondlegger van een grote natie worden. U weet hoe mensen er in die dagen naar verlangden de voorouders van talloze volken te zijn. Ze beschouwden het als de hoogste eer die een sterfelijk mens gegeven kon worden dat hun zaad de aarde zou vervullen. Hier heeft Mozes de gelegenheid om de stamvader van een land te worden dat God zal zegenen. Al de zegeningen van Abraham, Izak en Jakob zullen op Mozes en zijn zaad neerdalen. Maar nee, hij wil het zo niet. Hij keert zich tot God en roept Hem aan om toch het zondige volk te zegenen. Het is alsof hij stilzwijgend aan Gods aanbod voorbijgaat. Terwijl hij het volkomen laat rusten, roept hij: ‘Spaar Uw volk, en zegen Uw erfdeel.’

			Het is één zaak om te overwinnen voor de troon der genade; het is iets heel anders om de overtuigende pleitredenen voor het gebed te ontvangen. Soms kunt u niet bidden, want bidden betekent het pleiten op grond van beweegredenen en soms ontbreken de beweegredenen u, als u geen reden kunt bedenken op grond waarvan u zou bidden. Nu bood dit volk zelf geen pleitreden. Mozes kon niets in hen zien dat aanleiding gaf om bij God voor hen te smeken. Daarom richtte hij zijn ogen ergens anders heen. Hij keek op tot God en pleitte op wat hij zag in Hem.

			Zijn eerste pleitreden was dat de Heere hen Zijn volk had gemaakt. Hij zei: ‘HEERE! waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk?’ De Heere had tegen Mozes gezegd: ‘Ga heen, klim af! want uw volk, dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven.’ ‘Nee’, zegt Mozes, ‘het is niet mijn volk, het is Uw volk.’

			Het was zogezegd een waardige tegenzet, in de richting van de eeuwig Gezegende. ‘In Uw toorn noemt U hen mijn volk, maar U weet dat ze mijn volk niet zijn; ze zijn van U. U hebt hun vaderen uitverkoren en U sloot een verbond met hen, en ik herinner U eraan dat ze Uw uitverkorenen zijn, de voorwerpen van Uw liefde en genade. En daarom, Heere, omdat ze de Uwe zijn, zult U hen niet zegenen?’

			O, gebruik die pleitreden in uw smeekgebeden! Als u van een zondaar niet kunt zeggen dat hij Gods uitverkorene is, dan kunt u toch in ieder geval zeggen dat hij Gods schepsel is. Gebruik daarom die pleitgrond: ‘Heere, laat Uw schepsel niet verloren gaan!’

			Vervolgens pleit Mozes op grond van het feit dat de Heere grote dingen voor hen had gedaan, want hij zegt: ‘O HEERE! waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk, hetwelk Gij met grote kracht, en met een sterke hand, uit Egypteland uitgevoerd hebt?’ ‘Ik heb Israël nooit uit Egypte uitgeleid’, zegt Mozes. ‘Hoe had ik dat kunnen doen? Ik maakte geen pad door de Rode Zee. Ik heb farao niet verslagen. Dat hebt U gedaan, Heere, U alleen. Als U dit alles gedaan hebt, zult U het werk dat U begonnen bent dan niet voltooien?’

			Dit was een krachtige manier van pleiten en het verbaast me niet dat Mozes ermee overwon. Nu, als u enig teken van genade ziet, enige aanwijzing van Gods werk in het hart, pleit er dan op bij de Heere. Zeg: ‘U hebt zo veel gedaan, Heere. Het behage U om het overige te doen, en laat dit volk gered worden met Uw eeuwigdurende redding!’

			Daarna voert Mozes aan dat de Naam van de Heere zou worden aangetast als Israël zou worden verwoest. Hij zegt: ‘O HEERE! waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk, hetwelk Gij met grote kracht, en met een sterke hand, uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende: In kwaadheid heeft Hij hen uitgevoerd, opdat Hij hen doodde op de bergen, en opdat Hij hen vernielde van de aardbodem?’

			Als Gods volk niet gered wordt, als Christus geen resultaat ziet op de arbeid van Zijn ziel, dan zullen de majesteit van God en de eer van de Verlosser in opspraak worden gebracht. Zal Christus zonder reden sterven? Zal het Evangelie tevergeefs worden gepredikt? Zal de Heilige Geest voor niets worden uitgestort? Laat ons zo bij God pleiten en we zullen niet weinig pleitredenen hebben om bij Hem aan te dringen.

			Mozes gaat verder door erop te wijzen dat God een verbond had met dit volk. Kijk hoe hij het formuleert in het dertiende vers: ‘Gedenk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw knechten, aan welke Gij bij Uzelven gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken: Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels; en dit gehele land, waarvan Ik gezegd heb, zal Ik aan ulieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid.’

			Er is geen betere manier om bij God te pleiten dan door Hem te herinneren aan Zijn verbond. Grijp een belofte van God aan en u mag pleiten met grote vrijmoedigheid, want de Heere zal niet terugkomen op Zijn eigen Woord. Maar als u het verbond aangrijpt, mag u pleiten met het grootst mogelijke vertrouwen. U kunt er de hemel mee belegeren en als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn komen.

			Mozes pleit zo bij de Heere. ‘Hoe kunt U dit volk vernietigen, ook al bent U toornig op hen en verdient het Uw straf? U hebt Abraham, Izak en Jakob beloofd dat hun zaad het land zal beërven, en als ze verwoest worden, hoe kunnen ze dan Kanaän binnengaan en het land bezitten?’ Dit is een krachtige manier van pleiten, maar wat dapper was Mozes toen hij tegen God durfde te zeggen: ‘Denk aan Uw verbond en laat af van Uw vurige toorn, en heb berouw over Uw boze gedachten tegen Uw volk!’ O Heere, leer ook ons hoe we op deze manier moeten pleiten!

			Mozes had nog een andere pleitreden, het wonderlijkste van allemaal. Als u in het volgende hoofdstuk het zestiende vers leest, zult u zien hoe Mozes in feite tegen God zegt: ‘Ik kan niet van dit volk worden losgemaakt. Met dit volk zal ik leven, met dit volk zal ik sterven. Als U hun naam uit Uw boek doet, doe dan ook mijn naam weg. Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken! Want waarbij zou nu bekend worden, dat ik genade gevonden heb in Uw ogen, ik en Uw volk? Is het niet daarbij, dat Gij met ons gaat?’

			Kijk hoe hij het uitdrukt: ‘Ik en Uw volk… dat Gij met ons gaat.’ Nee, zegt Mozes, ‘ik wil niet alléén begunstigd worden. Mijn lot is aan het lot van dit volk verbonden.’

			En ik denk dat de Heere Jezus Christus op deze manier voor Zijn kerk pleit als Hij voorbede doet bij God. ‘Vader’, zegt Hij, ‘Ik moet Mijn volk hebben. Mijn kerk is Mijn bruid, en Ik, de bruidegom, kan haar niet verliezen. Ik zal voor haar sterven. Als Ik leef, moet zij ook leven. Als Ik opsta tot heerlijkheid, moet zij bij Mij in de heerlijkheid worden gebracht.’ U ziet hoe het is: ‘Ik en Uw volk.’ Dit is de heerlijke verbinding van Christus met ons, zoals Mozes was verbonden met de kinderen van Israël.

			We overwinnen nooit zo zeer in het gebed als wanneer we onszelf verbinden met de mensen voor wie we bidden. U kunt niet boven hen staan alsof u hun meerdere zou zijn en dan met succes voor hen bidden. U moet zij aan zij met de zondaar gaan staan en zeggen: ‘Laten wij pleiten bij God.’ Soms als u tot mensen spreekt of als u voor hen bidt, moet u het gevoel hebben dat u voor hen zou kunnen sterven, als zij daardoor behouden zouden mogen worden, en dat het voor u zou lijken alsof ook voor u alles verloren was wanneer zij verloren zouden gaan.

			Rutherford zei dat hij twee hemelen zou hebben als ook maar één ziel uit Anwoth, de plaats waar hij predikant was, hem aan Gods rechterhand zou ontmoeten. Ongetwijfeld geldt hetzelfde voor ons, en we hebben soms het gevoel gehad alsof wij de hel ervoeren bij de gedachte dat een van onze hoorders in de hel werd geworpen. Als u zo bidt, als u zichzelf aan de zijde plaatst van de zondaar voor wie u pleit, zult u overwinnen. U zult zijn als Elisa, die zichzelf uitstrekte over de zoon van de Sunamitische en die zijn mond op de mond van het kind legde, zijn ogen op de ogen van het kind, zijn handen op de handen van het kind en die zich zo met het dode kind leek te identificeren. Toen werd hij het middel gemaakt waardoor de knaap werd opgewekt. God helpe ons om in onze gebeden zo voor zondaars te pleiten.

			Er is nog iets dat volgens mij nog nauwelijks ooit is opgemerkt, en dat is de manier waarop Mozes zijn gebed beëindigde: door te pleiten op de soevereine genade van de Heere. Als u bij een mens pleit, is het soms heel verstandig om te stoppen met uw eigen pleidooi en de mens zelf te laten spreken en dan uit zijn mond uw pleitredenen te horen. Toen Mozes bij God pleitte voor het volk, had hij eerst alleen een antwoord gehad, en hij keerde zich om naar de Heere en zei: ‘U hebt mij begunstigd en me grote dingen beloofd; nu vraag ik nog iets meer van U. Ik smeek U, toon mij Uw heerlijkheid.’

			Ik denk dat dit geen ijdele nieuwsgierigheid was van Mozes’ zijde, maar dat hij dit wilde gebruiken als de doorslaggevende pleitreden in het gebed. Als de Heere tegen hem zegt: ‘Ik zal al Mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan’, dan denk ik dat ik de tranen in de ogen van Mozes zie, en het is alsof ik hem hoor zeggen: ‘Hij kan het volk niet straffen, Hij kan het volk niet vernietigen. Hij zal al Zijn goedigheid voorbij mijn aangezicht laten gaan, en ik weet wat dat is: oneindige liefde, oneindige genade, genade die eeuwig duurt.’

			En toen de Heere zei: ‘Ik zal de Naam des HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar Ik zal genadig zijn, wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen, over wien Ik Mij ontfermen zal’, hoe moet Mozes’ hart toen in hem zijn opgesprongen terwijl hij zei: ‘Daar is ze, de heerlijke waarheid van goddelijke soevereiniteit. De Heere zal genadig zijn aan wie Hij zal genadig zijn. Dan kan Hij dus genade bewijzen aan deze verdorven ellendelingen die een kalf tot een god hebben gemaakt en die ervoor neerbuigen!’

			Ik verheug me er soms in om op de soevereiniteit van God terug te vallen en te zeggen: ‘Heere, hier is een verdorven ellendeling. Ik kan geen enkele reden zien waarom U hem zou redden! Ik zie vele redenen waarom U hem zou verdoemen; maar doe dan zoals U wilt. O, verheerlijk Uw soevereine genade door deze grote zondaar te redden! Laat de mensen zien wat een machtige Koning U bent, en hoe koninklijk U de zilveren scepter van Uw vergevende liefde hanteert.’

			Dat is een krachtige pleitreden, want het geeft God al de eer. Het plaatst Hem op de troon. Het erkent dat Hij een absolute Soeverein is Wie niets voorgeschreven kan worden en Die niet met banden en touwen kan worden vastgehouden. Zal Hij met het Zijne niet doen wat Hij Zelf wil?

			We moeten vaak naar de verheven waarheid luisteren die dondert vanuit de troon van God: ‘Ik zal genadig zijn, wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen, over wien Ik Mij ontfermen zal. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar van de God Die ontferming bewijst.’ Deze waarheid biedt de krachtigste pleitgrond die een smekeling ooit op de bevende lippen kan nemen. ‘Grote Koning, eeuwig, onsterfelijk, onzichtbaar, wees ons genadig! Goddelijke Soeverein, beoefen Uw genadige vergevende kracht en laat de schuldige rebellen leven!’

			Als u en ik weten hoe we voor zondaren moeten smeken, dan is er geen reden waarom we niet zouden overwinnen, want, in de eerste plaats, er is geen reden in het karakter van God. Probeer, als u het kunt, enig idee te krijgen van hoe God is. Hoewel u dan zult beven voor Zijn soevereiniteit, Zijn heiligheid zult aanbidden en Zijn rechtvaardigheid zult prijzen, onthoud dat Hij ook eerst en vooral liefde is. ‘God is liefde’, en die liefde straalt door in al de goddelijke eigenschappen. Door geen ervan wordt Zijn liefde aangetast. Al Gods eigenschappen zijn in harmonie met elkaar en liefde blijkt het centrum van de cirkel te zijn.

			Laten we nooit bang zijn om bij God te pleiten. Hij zal het ons nooit kwalijk nemen dat we voor zondaren bidden, want het komt zozeer overeen met Zijn gedachten. ‘Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in de dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve.’

			Gods karakter is oneindig genadig. Zelfs in Zijn soevereiniteit is het de genade die regeert. Laten we daarom nooit bang zijn om bij de Heere te pleiten. We zullen zeker slagen, want er is niets in Gods karakter dat ons verhindert.

			En vervolgens is er niets in Gods gedachten dat zou kunnen beletten dat  de smekeling verhoring vindt. Kijk naar de tekst: ‘Toen berouwde het de HEERE over het kwaad hetwelk Hij gesproken had Zijn volk te zullen doen.’ Daarom zal ik in mijn smeken nooit gehinderd worden door enige gedachte aan de goddelijke bedoelingen, wat die bedoeling ook zij. Sommige mensen hebben gevreesd voor wat ze noemen ‘de verschrikkelijke raadsbesluiten van God.’ Geen enkele goddelijk besluit is wat mij betreft verschrikkelijk en het zal me er nooit van weerhouden om bij de Heere te pleiten voor de zaligheid van mensen. Hij is God. Laat Hem daarom doen wat Hem goeddunkt, de absolute macht is in Zijn handen veilig genoeg.

			Maar zelfs als Hij gedacht had om Zijn volk kwaad te doen, dan is er nog geen reden waarom het met bidden zou stoppen. We zouden dan nog kunnen slagen, want de tekst zegt het zo: ‘Toen berouwde het de HEERE over het kwaad hetwelk Hij gesproken had Zijn volk te zullen doen.’

			Ik ga nog verder en zeg dat er zelfs niets in Gods handelen is om ons ervan te weerhouden om met het gewenste resultaat te pleiten. Ook als God reeds begonnen is de zondaar te straffen, dan zal ik toch voor hem bidden zolang hij in deze wereld is.

			Bedenk hoe toen de vurige regen op Sodom en Gomorra viel en de verdorven steden van de vlakte bedekt werden met een smerige laag, Zoar behouden werd in antwoord op de gebeden van Lot. Kijk naar David. Hij was een groot zondaar en had een verschrikkelijke plaag over zijn volk gebracht. En de verwoestende engel stond met zijn getrokken zwaard uitgestrekt over Jeruzalem. Maar toen David de engel zag, zei hij tegen de Heere: ‘Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan?’ Zo werd de Heere voor het land gesmeekt en de plaag werd opgehouden van Israël.

			Als ik u zag in de klauwen van de hel, dan zou ik, zolang ze u niet hadden verzwolgen, voor u bidden! God verhoede dat we tegen enige schuldige zouden zondigen door te stoppen om voor hem te bidden, hoe wanhopig zijn toestand ook moge zijn! Mijn tekst lijkt me deze zaak met verbazingwekkende kracht en macht te onderbouwen. Het kwaad dat God van plan was te doen, werd voorkomen door de voorspraak van Zijn dienstknecht Mozes.

			Niets in de bemiddeling van Mozes kan het halen bij onze grotere Voorbidder, de Heere Jezus Christus. Onthoud, broeders, dat Hij niet alleen bad en Zichzelf gewillig overgaf om voor ons te sterven, maar Hij stierf daadwerkelijk voor ons. Zijn naam werd uitgedelgd uit het boek der levenden, Hij stierf opdat wij zouden leven. Hij ging niet tot God met de woorden: ‘Wie weet, Ik zou verzoening kunnen doen voor de schuldigen’, maar Hij bracht de verzoening aan en Zijn pleiten voor de zondaars heeft voortdurend de overhand. God hoort Christus op dit moment terwijl Hij voorbede doet voor de overtreders, en Hij zal Hem de vrucht laten zien van de arbeid van Zijn ziel.

			Als dit zo is, hoort niets een zondaar ervan te weerhouden om voor zichzelf te pleiten door Jezus Christus. Als u denkt dat God van plan is u te gronde te richten, ga dan toch tot Hem en bid, want: ‘Toen berouwde het de HEERE over het kwaad hetwelk Hij gesproken had Zijn volk te zullen doen.’ Moge Hij zo in genade met u handelen, omwille van Zijn lieve Zoon! 

			Amen.

			Het gebed van Jabez

			‘O, dat Gij mij werkelijk zegende.’ 
(1 Kronieken 4:10, Engelse vertaling)

			We weten heel weinig over Jabez, behalve dat hij heerlijker was dan zijn broeders en dat hij Jabez genoemd werd omdat zijn moeder hem met smart baarde. Het gebeurt soms dat waar er in het begin het meeste verdriet is, er het meeste genoegen is in het vervolg. Zoals de woedende storm plaatsmaakt voor helder zonlicht, zo gaat de nacht van wenen vooraf aan de morgen van vreugde. Smart is de kwartiermaker; vreugde is de prins die hij binnenhaalt. Cowper zegt:

			Het pad van smart, en dat alleen
Leidt naar de plaats waar smart onbekend is.

			Veelal geldt dat we met tranen moeten zaaien voordat we met vreugde kunnen oogsten. Een groot deel van ons werk voor Christus heeft ons tranen gekost. Moeilijkheden en teleurstellingen prangden onze ziel. Toch bleken de ondernemingen die meer dan gemiddelde inspanning kostten vaak te behoren tot de meest prijzenswaardige die we ooit hebben uitgevoerd. Terwijl ons verdriet het gewenste nageslacht Benoni noemde, ‘zoon van mijn smart’, was ons geloof daarna in staat om het een naam van vreugde te geven, Benjamin, ‘de zoon van mijn rechterhand’.

			U kunt een zegen verwachten in het dienen van God als het u gegeven wordt om te volharden onder vele teleurstellingen. Het schip is vaak lang onderweg naar huis vanwege de grote hoeveelheid lading. Verwacht dat de lading des te beter zal zijn als het de haven bereikt.

			Heerlijker dan zijn broeders was het kind dat zijn moeder met smart baarde. Wat deze Jabez betreft, wiens doel zo welgekozen was, wiens roem zo ver klonk, wiens naam zo lang bekend is gebleven – hij was een man van gebed. De eer die hij genoot was de moeite niet waard geweest als deze niet vurig bevochten was en eerlijk verkregen. Zijn toewijding was de beslissende factor voor zijn verhoging.

			De beste eerbewijzen zijn afkomstig van God, de prijs van de genade met de erkentenis van dienstbetoon. Toen Jakob de naam Israël kreeg, ontving hij zijn prinselijke waardigheid na een gedenkwaardige nacht van gebed. Zeker was dit voor hem veel eervoller dan wanneer hij die naam bij wijze van eervolle onderscheiding gekregen had van de een of andere aardse heerser. De beste eer is degene die een mens verkrijgt in gemeenschap met de Allerhoogste.

			Jabez, zo wordt ons gezegd, was heerlijker dan zijn broeders. En vervolgens staat zijn gebed opgetekend, als om aan te duiden dat hij ook meer dan zijn broeders een man van gebed was. We kunnen lezen uit welke onderdelen zijn gebed bestond. Van begin tot eind is het heel bijzonder en leerzaam. We hebben slechts tijd om er één zinsnede uit te nemen, en terecht kan gezegd worden dat die ene zinsnede de rest omvat: ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende!’ Ik prijs dit aan als een gebed voor onszelf, lieve broeders en zusters. Dit gebed zal altijd gepast zijn: een gebed om het christenleven mee te beginnen, een gebed om ermee te eindigen, een gebed dat nooit verkeerd gekozen is, niet in uw vreugde en niet in uw smart.

			O, dat Gij, de God van Israël, de Verbondsgod, mij werkelijk zegende! De essentie van het gebed lijkt te liggen in dat woord ‘werkelijk’. Er zijn allerlei soorten van zegen. Sommige zegeningen hebben alleen maar de naam. Ze komen voor een moment aan onze wensen tegemoet, maar stellen onze verwachtingen blijvend teleur. Ze bekoren het oog, maar blijken smakeloos. Andere zijn enkel tijdelijke zegeningen; ze raken op terwijl ze gebruikt worden. Hoewel ze de zintuigen een poosje strelen, kunnen ze de hogere verlangens van de ziel niet bevredigen.

			Maar, ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende!’ Ik weet dat de mens die God zegent, ook inderdaad gezegend zal zijn. De zaak die goed is in zichzelf wordt geschonken met de welwillendheid van de Gever en zal de ontvanger zo veel voorspoed bieden dat het met recht als een ‘rijke’ zegen mag worden bestempeld, want er is niets mee te vergelijken. Laat Gods genade hem brengen, laat Gods keuze hem bepalen, laat Gods gulheid hem bevestigen, en dan zal de gave werkelijk iets goddelijks zijn, iets dat past bij de lippen die de zegen uitspreken en iets dat zeker begeerd moet worden door iedereen die zoekt naar wezenlijke en blijvende eer. ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende!’ Denk er over door, en u zult inzien dat deze uitdrukking een diepe betekenis heeft.

			We kunnen dit laten contrasteren met menselijke zegeningen: ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende!’ Het is heerlijk om door onze ouders gezegend worden, en door  achtenswaardige vrienden van wie de zegeningen uit het hart komen en worden ondersteund door hun gebed. Menig arm mens heeft voor zijn kinderen geen andere nalatenschap dan zijn zegen, maar de zegen van een eerlijke, heilige christenvader is een rijke schat voor zijn kinderen. Het verliezen van de zegen van onze ouders zou iets zijn om een leven lang te betreuren. Zo’n zegen willen we graag.

			De zegen van onze geestelijke ouders is vertroostend. Hoewel we niet in priesterpolitiek geloven, hebben we graag een plaats in de gedachten van hen die het middel waren om ons tot Christus te brengen en van wier lippen we onderwezen werden in de dingen van God.

			En hoe kostbaar is de zegen van de arme! Het verbaast me niet dat Job die koesterde als iets prachtigs. ‘Als een oor mij hoorde, dan zegende het mij’ (Job 29:11, Engelse vertaling.). Als u een weduwe en kinderen zonder vader hebt geholpen, en zij danken u met hun zegen, dan is dat geen geringe beloning.

			Maar, lieve vrienden, uiteindelijk schiet alles wat ouders, familieleden en dankbare personen met hun zegen kunnen uitwerken zeer veel tekort bij dat waarnaar we verlangen. Heere, we willen de zegen van onze medeschepselen, de zegen die uit hun hart komt, maar, ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende!’, want U kunt zegenen met gezag. Hun zegen is misschien niet meer dan wat woorden, maar Uw zegen heeft gevolgen. Zij wensen vaak wat ze niet kunnen bewerkstelligen en verlangen ernaar te geven wat ze niet ter beschikking hebben, maar Uw wil is almachtig. U schiep de wereld met een enkel woord. O, dat zo’n almacht mij nu Uw zegen zou geven! Andere zegeningen kunnen ons een oppervlakkig geluk geven, maar in Uw gunst is het leven. Andere zegeningen zijn maar onbeduidend vergeleken met Uw zegen, want Uw zegen betekent het recht op ‘een onverderfelijke erfenis’ die niet verwelkt, op een ‘onbewegelijk koninkrijk.’

			Terecht bad David op een andere plaats: ‘En laat het huis van Uw knecht in eeuwigheid gezegend worden met Uw zegen.’ Misschien liet Jabez op deze plaats de zegen van God contrasteren met de zegen van mensen. Mensen zullen u prijzen2 wanneer u slaagt in het leven. Ze zullen de man prijzen die succesvol is in zaken. Niets gedijt zo goed als succes. Niets heeft zozeer de goedkeuring van het algemene publiek als iemands voorspoed. Helaas! Ze wegen de daden van een mens niet in de weegschalen van het heiligdom, maar in heel andere schalen. U zult mensen om u heen vinden die u zullen prijzen als u voorspoedig bent, of die, zoals Jobs vertroosters, u zullen veroordelen als u tegenslag ondervindt.

			Misschien bent u ingenomen met een deel van hun lof omdat u voelt dat u die verdient. Ze prijzen u om uw vaderlandsliefde; en inderdaad hebt u zich vaderlandslievend gedragen. Ze prijzen u om uw edelmoedigheid; en u weet dat u zich opofferend hebt gedragen. Goed, maar wat betekent het oordeel van mensen uiteindelijk? Bij een rechtszaak telt het oordeel van de officier van justitie of dat van de toeschouwers die in de zaal zitten nauwelijks. De aangeklaagde beseft dat maar één ding echt van belang is: het oordeel en het vonnis van de rechter. Dus wat we ook doen, het zal ons weinig baten hoe anderen ons prijzen of laken. Hun lofprijzingen doen er weinig toe. Maar, ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende’, dat U zou zeggen: ‘Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht.’ Prijst U de zwakke dienst die mijn hart door Uw genade heeft verricht? Dan zult U mij werkelijk zegenen.

			Mensen worden soms op een heel hinderlijke manier geprezen door vleierij. Er zijn altijd mensen die, zoals de vos in de fabel, de kaas hopen te krijgen door de kraai te prijzen. Ze hebben nooit zulke veren gezien en niemands stem is zo mooi als de uwe. Ze denken niet aan u, maar aan wat ze via u in handen kunnen krijgen. Het ras van de vleiers sterft nooit uit, hoewel degenen die gevleid worden zich gewoonlijk vleien met de gedachte dat dit wel zo is. Misschien doorzien ze het als anderen gevleid worden, maar worden ze zelf met lof overladen dan aanvaarden ze dat met een grote mate van zelfgenoegzaamheid. Ze vinden het misschien een beetje overdreven, maar uiteindelijk heel dicht bij de waarheid. We zijn niet erg geneigd om veel af te doen van de lof die anderen ons geven.

			Toch, als we wijs waren zouden we hen die ons bekritiseren omhelzen terwijl we hen die ons prijzen altijd op een armlengte afstand zouden houden. Want zij die ons recht in het gezicht bekritiseren, kunnen er onmogelijk op uit zijn om via ons een voordeeltje te behalen. Maar zij die de loftrompet over ons steken, die daar voortdurend en luidruchtig mee bezig zijn, het is terecht als we ze wantrouwen, en we vergissen ons zelden als we denken dat hun lofprijzingen vanuit een ander motief voortkomen dan aan de buitenkant zichtbaar is.

			Jongeman, bent u in een positie geplaatst waarin God u eert? Pas op voor vleiers. Of hebt u een grote erfenis in uw bezit gekregen? Hebt u overvloed? Waar honing is zijn altijd vliegen. Hoed u voor vleierij.

			Jongedame, bent u knap om te zien? Er zullen mensen om u heen zijn die uw uiterlijk prijzen met bijbedoelingen, wellicht zelfs met ronduit verkeerde bedoelingen. Pas op voor vleiers. Blijf wat uit de buurt van allen die honing op hun tong hebben, want slangenvergif zit eronder. Denk aan Salomo’s waarschuwing:  ‘Vermeng u dan niet met hem, die met zijn lippen verlokt.’ Roep tot God: ‘Bevrijd mij van al deze ijdele pluimstrijkerij waar mijn ziel van walgt.’

			Dan zult u des te vuriger tot Hem bidden: ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende!’ Laat mij Uw zegen hebben, die nooit meer zegt dan hij  meent, die nooit minder geeft dan hij belooft. Als u Jabez’ gebed opvat als contrasterend met de zegeningen die van mensen komen, dan ziet u er veel kracht in.

			Maar we kunnen het ook in een ander licht zien en de zegen waarnaar Jabez hunkerde vergelijken met de zegeningen die tijdelijk en vergankelijk zijn. Er zijn veel gulle gaven die God ons genadig schenkt waarvoor we heel dankbaar horen te zijn, maar we moeten er niet te veel waarde aan hechten. We mogen ze dankbaar aanvaarden, als ze maar niet onze afgoden worden. Als we ze krijgen, hebben we het zeer nodig om te bidden: ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende en deze minder belangrijke zegeningen tot werkelijke zegeningen maakte.’ Hebben we ze niet, dan moeten we des te hartstochtelijker bidden: ‘O, dat we rijk mogen zijn in het geloof, en als we niet met deze uiterlijke gunsten gezegend worden, laten we dan geestelijk gezegend mogen worden, dan zullen we werkelijk gezegend zijn.’

			Laten we enkele van deze genadegaven bezien en er een paar woorden over zeggen.

			Een van de eerste dingen waarnaar mensen verlangen is welvaart. De wens om welvarend te zijn is zo algemeen dat we bijna kunnen zeggen dat het een natuurlijk instinct is. Hoeveel mensen hebben niet gedacht dat als ze maar welvaart bezaten, ze dan werkelijk gezegend zouden zijn! Maar er zijn tienduizend bewijzen dat geluk niet bepaald wordt door de overvloed die een mens bezit. U kent daar zo veel voorbeelden van dat ik er geen hoef te noemen om aan te tonen dat rijkdommen geen werkelijke zegen zijn. Ze lijken er meer op dan dat ze het werkelijk zijn.

			In dit verband is wel eens terecht opgemerkt dat we een mens benijden als we zien hoeveel hij heeft, maar dat we hem zouden beklagen als we zagen hoe weinig hij ervan geniet. Sommige van hen die in de meest gemakkelijke omstandigheden hebben geleefd, waren vanbinnen het meest onrustig. Zij die kregen wat hun hartje begeerde, raakten ontevreden omdat ze niet meer hadden.

			Zo sterft de vrek te midden van zijn overvloed.
Hij tobt over z’n geld en zoekt nog steeds naar meer,
zit verdrietig te peinzen en meent dat hij arm is.

			Voor wie het wil zien is niets duidelijker dan dat rijkdom niet het hoogste goed is dat zorgen verdrijft en bestendige vreugde schenkt. Heel vaak bedriegt welvaart de bezitter ervan. Zijn tafel staat vol lekkernijen, maar zijn eetlust is bedorven. Hij kan zo vaak vrijaf nemen als hij wil, maar vrije tijd trekt hem volstrekt niet meer.

			Of hij is jong en rijk geworden dankzij een erfenis. Hij jaagt het plezier na totdat tijdverdrijf hem meer tegenstaat dan werken en verkwisting dan hard werken. U weet hoe rijkdom zichzelf vleugels maakt; hij vliegt weg, als een vogel die op een tak zat te slapen. In ziekte en wanhoop blijken deze ruime middelen, die ooit ‘neem het ervan’ leken te fluisteren, arme vertroosters. Bij het sterven maken ze de pijn van het afscheid vaak groter omdat er meer is om achter te laten, meer om te verliezen.

			Als we welvarend zijn, mogen we terecht zeggen: ‘Geef mij meer dan alleen deze prullen; laat me nooit een god maken van het zilver en het goed, van de goederen en de bezittingen, de stukken grond en de investeringen die U mij in Uw voorzienigheid heeft gegeven. Deze aardse bezittingen betekenen mijn ondergang, tenzij ik Uw zegen erbij ontvang.’

			En als u niet rijk bent, zeg dan: ‘Vader, U ontzegt me dit uitwendige en schijnbare goed. Verrijk me met Uw liefde, geef me het goud van Uw gunst, zegen mij werkelijk en schenk dan anderen wat U maar wilt. U zult mij mijn deel geven, mijn ziel zal Uw wil dagelijks verbeiden. Zegen mij werkelijk en ik zal tevreden zijn.’

			Een andere vergankelijke zegen die het armzalige mensdom zeer begeert en vurig nastreeft is roem. In dit opzicht zouden we graag heerlijker zijn dan al onze broeders en onze concurrenten overtreffen. Wij allen verlangen er van nature naar om naam te maken en wat aandacht te krijgen, in ieder geval in de kring waarbinnen we ons bewegen, en zo mogelijk willen we die kring verbreden.

			Maar hier, evenals bij rijkdom, is het volstrekt helder dat de hoogste roem niet een vergelijkbare mate van voldoening met zich meebrengt. Mensen die streven naar algemene bekendheid of eer beleven daaraan een zeker genoegen dat ze niet altijd bezitten als ze hun doel bereikt hebben. Sommige van de beroemdste mensen behoorden tot de meest ellendige van het menselijk geslacht.

			Bent u geëerd en beroemd, aanvaard dat dan, maar laat tevens dit gebed opstijgen: ‘God, zegen mij werkelijk, want wat voor nut zou het hebben als mijn naam in duizend monden was wanneer U mij tegelijkertijd uit Uw mond zou spuwen? Wat heb ik eraan als mijn naam in marmer gebeiteld is, als hij niet geschreven stond in het boek des levens des Lams? Dit zijn slechts schijnbare zegeningen, holle zegeningen, misleidende zegeningen. Geef mij Uw zegen, dan zal de eer die van U komt mij werkelijk gezegend maken.’

			Áls u misschien altijd op de achtergrond geleefd hebt en nooit algemeen geprezen bent door uw medemensen, wees er dan tevreden mee om uw eigen leven te leiden en getrouw uw roeping te vervullen. Gebrek aan roem is niet de meest smartelijke ziekte. Het is erger om wel roem te bezitten, maar dan roem die te vergelijken is met de sneeuw die de grond ’s morgens wit maakt, maar die verdwijnt op het heetst van de dag. Wat heeft een dode eraan dat de mensen over hem spreken? Zoek de werkelijke zegen.

			Er is nog een tijdelijke zegen waarnaar verstandige mensen met meer recht kunnen verlangen dan naar de andere twee: de zegen van gezondheid. Kunnen we haar ooit genoeg prijzen? Met zo’n weldaad spotten, is het toppunt van dwaasheid. Zelfs de meest verheven lofzang op de gezondheid is nog niet overdreven. Een gezond iemand heeft meer zegen ontvangen dan iemand met een ziekelijk lichaam, hoeveel landgoederen de laatste ook moge bezitten. Maar als ik gezond ben, als mijn spieren sterk zijn en ik nauwelijks lichamelijke klachten heb, maar iedere morgen kan opstaan en met veerkrachtige tred aan het werk gaan en ’s avonds in bed ploffen en de slaap van de gelukkigen slapen – o, laat me dan niet roemen in mijn kracht! In één moment kan hij me ontvallen. In maar een paar weken kan een sterke man in een geraamte veranderen. Tbc kan de kop opsteken, het gelaat kan een grauwe kleur krijgen, als een voorbode van de dood.

			Laat geen enkel sterk mens roemen in zijn kracht! De Heere ‘heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.’ En laten we nooit pochen op dit soort dingen.

			U die in goede gezondheid bent, zeg: ‘Heere, zegen mij werkelijk. Geef mij een gezonde ziel. Genees mij van mijn geestelijke ziekten. Kom en reinig de melaatsheid die van nature in mijn hart is. Maak me gezond in de hemelse zin van het woord, dat ik niet word weggedaan met de onreinen, maar dat het me vergund zij om te staan in de vergadering van Uw heiligen. Laat mijn lichamelijke gezondheid me tot zegen zijn zodat ik die op een goede manier zal gebruiken, door de kracht die ik heb te besteden in Uw dienst en tot Uw eer. Anders zal ik, ook al ben ik gezegend met gezondheid, niet werkelijk gezegend zijn.’

			Sommigen van u, lieve vrienden, bezitten de grote schat van gezondheid niet. Zware dagen en nachten zijn u toebedeeld. Uw beenderen zijn een almanak geworden waarin u de veranderingen in het weer noteert. Veel in u is in staat medelijden te wekken. Maar ik bid dat u de werkelijke zegen mag ontvangen, en ik weet wat dat is. Ik kan van harte meevoelen met een zuster die gisteren tegen me zei: ‘Ik was zo dicht bij God toen ik ziek was, zo vol verzekering en ik genoot zo veel vreugde in de Heere. Het spijt me te moeten zeggen dat ik dit nu kwijt ben, zodat ik bijna zou wensen weer ziek te zijn als mijn gemeenschap met God daardoor vernieuwd mocht worden.’

			Ik heb vaak dankbaar teruggeblikt naar mijn ziekenkamer. Ik weet zeker dat ik nergens half zo veel in genade gegroeid ben als op het pijnlijke ziekbed. Zo hoort het niet te zijn. De verheugende genadegaven die we ontvangen behoren heel vruchtbaar te zijn voor onze geest, maar niet zelden zijn onze smarten heilzamer dan onze vreugden. Voor sommigen van ons is het snoeimes het best. Nu, wat u uiteindelijk aan zwakheid, aan matheid, aan pijn en aan angst te lijden hebt, moge dat zozeer samengaan met de goddelijke genade dat deze lichte verdrukking een zeer uitnemend en eeuwig gewicht der heerlijkheid uitwerkt. Dan zult u werkelijk gezegend zijn.

			Ik zal bij nog slechts één tijdelijke zegen stilstaan die heel kostbaar is; ik bedoel de zegen van een thuis. Ik denk niet dat deze zegen overwaardeerbaar of te zeer te prijzen is. Wat een zegen is het om een haard te bezitten en de geliefde verwanten die zich vergaderen rondom het woord thuis: vrouw, kinderen, vader, broeder, zuster!

			In geen enkele taal zijn er melodieuzere liederen dan die gewijd zijn aan de moeder. We horen veel over het Duitse vaderland – we houden van die term. Maar dan gaat het om het woord ‘vader’. Het ‘land’ betekent niets, ‘vader’ is de sleutel van de muziek.

			Velen van ons zijn, naar ik hoop, met veel van dit soort relaties gezegend. Laten we er niet tevreden mee zijn om onze ziel te troosten met banden die binnen afzienbare tijd moeten worden verbroken.

			Ik dank U, mijn God, voor mijn aardse vader, maar o, wees Zelf mijn Vader en dan zal ik werkelijk gezegend zijn. Ik dank U, mijn God, voor de moederliefde, maar troost mijn ziel als één die een moeder troost, dan zal ik werkelijk gezegend zijn. Ik dank U, Zaligmaker, voor de huwelijksband, maar wees Zelf de bruidegom van mijn ziel. Ik dank u voor de broederband, maar wees Zelf mijn broeder geboren voor de benauwdheid, been van mijn been en vlees van mijn vlees. Het thuis dat U mij gegeven hebt prijs ik, en ik dank U ervoor. Maar ik zou graag voor eeuwig in het huis des Heeren wonen en een kind zijn dat, waar mijn voeten ook heengaan, nooit wegdwaalt van het huis mijns Vaders met zijn vele woningen.

			Zo kunt u werkelijk gezegend zijn. Als u niet staat onder de vaderlijke zorg van de Almachtige, is zelfs de zegen van een thuis met al zijn aangename, vertrouwelijke vertroostingen niet zo rijk als de zegen die Jabez voor zichzelf vroeg.

			Maar spreek ik nu tegen iemand die geen thuis meer heeft? Ik weet dat sommigen van u graven kennen waarin delen van uw hart liggen, en wat is overgebleven is een groot aantal bloedende wonden. Dan zegene de Heere u werkelijk! Weduwe, uw Maker is uw Man. U die geen vader hebt, Hij heeft gezegd: ‘Ik zal u geen wezen laten, Ik kom weer tot u.’ O, als u merkt dat alle gebrek aan relaties door Hemzelf wordt goedgemaakt, dan zult u werkelijk gezegend zijn!

			Ik heb misschien te veel tijd genomen om deze tijdelijke zegeningen te noemen, dus laat me de tekst in een ander licht plaatsen. Ik hoop dat we menselijke en tijdelijke zegeningen hebben ontvangen om ons hart met blijdschap te vervullen, maar niet om ons hart te besmetten met wereldsgezindheid of om onze aandacht af te leiden van dingen die verband houden met ons eeuwig welzijn.

			Laten we in de derde plaats spreken over denkbeeldige zegeningen. Die zijn er in deze wereld, en moge de Heere ons ervoor behoeden. ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende.’ Neem de farizeeër. Hij stond in het huis van de Heere en dacht dat hij de zegen van de Heere had, en dat maakte hem heel vrijpostig, zodat hij in vleierige zelfgenoegzaamheid zei: ‘God, ik dank U dat ik niet ben als andere mensen’, enzovoort. Hij had de zegen, en hij dacht dat hij die verdiend had ook. Hij had twee keer per week gevast, betaalde tienden van alles wat hij bezat; zelfs over de dille en de komijn. Hij had het gevoel dat hij alles gedaan had. Hij had de zegen van een stil of een slapend geweten. Hij was een goed, prettig mens. Hij was een voorbeeld voor de gemeente. Het was jammer dat niet iedereen leefde zoals hij. Deed iedereen dat, dan was er geen politie meer nodig. Pilatus had zijn wachters kunnen ontslaan en Herodes zijn soldaten. Hij was een van de beste mensen die ooit op aarde hebben rondgelopen. Een sieraad voor de stad waarin hij leefde!

			Maar helaas, hij was niet werkelijk gezegend. Het was zijn eigen overweldigende zelfgenoegzaamheid. Hij was een windbuil, niet meer dan dat, en de zegen die hij zich inbeeldde had hij nooit ontvangen. De arme tollenaar, die volgens hem vervloekt was, ging meer gerechtvaardigd naar huis dan hij. De zegen was bij een ander terechtgekomen dan hij dacht.

			O, laten wij allen de ernst van deze bestraffing voelen en bidden: ‘Grote God, behoed ons ervoor om onszelf een gerechtigheid toe te rekenen die we niet bezitten. Geef dat we onszelf niet in onze eigen klederen wikkelen en vervolgens denken dat we het bruiloftskleed hebben aangedaan. Zegen mij werkelijk. Laat mij de ware rechtvaardigheid hebben. Laat mij de echte waarde bezitten die U kunt aanvaarden, ja die is uit het geloof in Jezus Christus.’

			Een andere vorm van deze ingebeelde zegen is te vinden in mensen die de gedachte dat ze zelf rechtvaardig zijn verfoeien. Hun zelfbedrog ligt hier echter dichtbij. Ik hoor hen zingen:

			Ik geloof, ik zal geloven
Dat Jezus voor mij stierf.
En aan Zijn kruis vergoot Hij Zijn bloed
Om mij van de zonde te bevrijden.

			U gelooft het, zegt u. Goed, maar hoe weet u dat? Op grond waarvan bent u hier zo zeker van? Wie heeft het u verteld? ‘O, ik geloof het.’ Ja, maar we moeten weten wat we geloven. Heeft u enig duidelijk bewijs van een bijzonder aandeel in het bloed van Jezus? Kunt u een geestelijke reden geven voor het geloof dat Christus u van de zonde bevrijd heeft?

			Ik ben bang dat sommigen een hoop bezitten die geen enkele grond bezit, als een anker zonder houvast: niets om aan te grijpen, niets om uw hand op te leggen. Ze zeggen dat ze gered zijn en ze houden eraan vast. Ze denken dat het slecht is om eraan te twijfelen, maar toch hebben zij niets om hun vertrouwen op te funderen. Toen de zonen van Kehath de ark droegen en die met hun handen aanraakten, deden ze het goede; toen Uzza hem aanraakte, stierf hij. Sommigen zijn er gereed voor om volledige verzekering te ontvangen; voor anderen betekent het de dood om er zelfs maar over te praten. Volledige verzekering is redelijk; ze is gebaseerd op een solide fundament. Aanmatiging gaat ervan uit dat het wel goed zit en verklaart met een schaamteloos gezicht dat ze bezit waarop ze helemaal geen recht heeft. Hoed u ervoor, zo bid ik, om te veronderstellen dat u gered bent.

			Als u met uw hart op Jezus vertrouwt, dan bent u zalig, maar als u alleen zegt ‘Ik vertrouw op Jezus’, dan maakt dat u niet zalig. Als uw hart vernieuwd is, als u de dingen haat die u eens liefhad en de dingen liefhebt die u eens haatte, als u zich werkelijk bekeerd hebt, als er een grondige verandering van gezindheid in u is, als u wedergeboren bent, dan hebt u reden om zich te verheugen.

			Maar als er geen wezenlijke verandering is, geen innerlijke godzaligheid, als er geen liefde tot God is, geen gebed, geen werk van de Heilige Geest, dan is uw bewering ‘Ik ben gered’ alleen van uzelf afkomstig. Ze kan u bedriegen, maar ze zal u niet verlossen. Ons gebed hoort te zijn: ‘O, dat U me werkelijk zegende, met waar geloof, ware verlossing, met het vertrouwen in Jezus dat het wezen van het geloof is, niet met het zelfbedrog dat leidt tot lichtgelovigheid.’ God behoede ons voor ingebeelde zegeningen!

			Ik heb mensen ontmoet die zeiden: ‘Ik geloof dat ik gered ben omdat ik dat gedroomd heb’, of: ‘Omdat ik een Bijbeltekst kreeg die paste bij mijn toestand.’ ‘Die en die beste man zei dat en dat in zijn preek’, of: ‘Omdat ik moest huilen en opgetogen was en me nooit eerder zo voelde.’

			Ja, maar niets doorstaat de test behalve dit: ‘Zweert u het vertrouwen af in alles behalve het volbrachte werk van Jezus, en komt u tot Christus om in Hem met God verzoend te worden?’ Zo niet, dan zijn uw dromen, visioenen en inbeeldingen slechts dromen, visioenen en inbeeldingen en zullen ze u niet helpen als u hen het meest nodig hebt. Bid de Heere om u werkelijk te zegenen, want aan dat soort onvervalste waarachtigheid in heel uw handel en wandel bestaat een groot gebrek.

			Te veel mensen hebben naar ik vrees deze waarschuwing nodig; zelfs zij die gered zijn, gered voor tijd en eeuwigheid. Te veel mensen hebben een goede reden om dit gebed te bidden, dat ze onderscheid mogen leren maken tussen dingen die ze als geestelijke zegeningen beschouwen en andere die het werkelijk zijn.

			Laat me u uitleggen wat ik bedoel. Is het zonder enige twijfel een zegen om het antwoord op uw gebed te krijgen dat u zelf in gedachten hebt? Ik vind het altijd fijn om mijn ernstigste gebeden te besluiten met: ‘Niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt.’ Niet alleen behoor ik dat te doen, maar ik doe het ook graag, want anders zou ik kunnen vragen om iets dat gevaarlijk voor me zou zijn. God zou het me in Zijn toorn kunnen geven, zodat ik weinig vreugde aan de gift beleefde, maar meer verdriet, vanwege de smart die deze mij bezorgde. U herinnert zich hoe Israël in de woestijn om vlees vroeg, en God gaf hun kwakkelen, maar terwijl het vlees nog in hun mond was, kwam Gods toorn op hen. Vraag om vlees als u dat wilt, maar voeg altijd dit toe: ‘Heere, als dit geen echte zegen is, geef hem me dan niet.’ ‘Zegen mij werkelijk.’

			Het is niet fijn om te doen, maar toch wil ik het verhaal vertellen van de goede vrouw wier zoon ziek was, doodziek. Ze vroeg haar predikant, een puritein, om voor zijn leven te bidden. Hij bad heel ernstig, maar voegde eraan toe: ‘Als het Uw wil is, red dan dit kind.’ De vrouw zei: ‘Ik kan dat niet aanhoren. U moet bidden dat het kind zal leven. Gebruik geen mitsen en maren.’ ‘Vrouw’, zei de predikant, ‘misschien leeft u zo lang dat u de dag zult berouwen dat u uw wil tegenover die van God stelde.’

			Twintig jaar later werd ze weggedragen omdat ze flauwviel toen die zoon als misdadiger ter dood werd gebracht. Hoewel ze lang genoeg geleefd had om haar zoon te zien opgroeien, was het oneindig beter voor haar geweest als het kind gestorven was en oneindig verstandiger als ze het aan Gods goede wil had overgelaten.

			Wees er niet zomaar zeker van dat wat u als een antwoord op het gebed beschouwt een bewijs van goddelijke liefde is. Ondanks dit soort verhoringen zou u veel reden kunnen hebben om de Heere te zoeken en te zeggen: ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende!’

			Dus grote opwinding en een levendige gemoedsgesteldheid, zelfs als er sprake is van godsdienstige vreugde, zijn niet altijd een zegen. We verblijden ons erover, en soms als we hier gebedsbijeenkomsten hadden, dan brandde het vuur en gloeide onze ziel! Dan konden we zingen:

			Mijn ziel zou graag
in zo’n gemoedsgesteldheid blijven
en zo tot in eeuwigheid,
eeuwig gelukkig blijven zingen.

			Voor zover dat een zegen was, zijn we er dankbaar voor. Maar ik zou zulke perioden niet de belangrijkste plaats willen geven, alsof mijn genietingen het belangrijkste teken van Gods gunst of van Zijn zegen waren. Misschien zou het een grotere zegen voor me zijn om gebroken van geest te zijn en laag voor de Heere neergebogen te zijn.

			Als u om de hoogste vreugde vraagt en bidt om met Christus op de berg te zijn, onthoud dan dat het evenzeer een zegen kan zijn, ja een werkelijke zegen, om in de vallei der verootmoediging gebracht te worden, om in de laagte gebracht te worden, zodat u in angst moet uitroepen: ‘Heere, red mij want ik verga!’

			Als het Hem vandaag behaagt
om ons te zegenen met het gevoel van vergeving,
dan kan Hij ons morgen verontrusten,
ons de innerlijke plaag laten voelen.
Dit alles om ons ziek van onszelf te maken,
en vol liefde tot Hem.

			Deze verschillende ervaringen zouden werkelijke zegeningen voor ons kunnen zijn als we wanneer we ons altijd verheugd zouden hebben, als Moab zouden zijn geweest, als we stilgelegen zouden hebben op onze heffe en niet van vat in vat geledigd zouden zijn (Jeremía 48:11). Het gaat slecht met hen die geen veranderingen kennen. Zij vrezen God niet.

			Lieve vrienden, hebben we soms de mensen niet benijd die altijd kalm en onverstoord zijn en wier gemoedsrust nooit verstoord wordt? Sommige christenen genieten een nastrevenswaardige gemoedsrust. Het is heerlijk om die kalme rust, die ongeschokte verzekering die afkomstig is van Gods Geest, te bezitten. Maar ik ben er niet zeker van of we eenieder moeten benijden wiens levensloop rustiger of minder stormachtig is dan de onze. Er bestaat het gevaar om ‘vrede, vrede’ te zeggen waar er geen vrede is, en er bestaat een kalmte die voortkomt uit harteloosheid.

			Er zijn dwazen die hun eigen ziel bedriegen. Ze hebben geen twijfel, zeggen ze, maar dat is omdat ze weinig aan zelfonderzoek doen. Ze hebben geen zorgen, omdat ze niet veel bezigheden hebben om die op te wekken. Of misschien hebben ze geen pijn omdat ze geen leven bezitten. Het is beter om kreupel en verminkt naar de hemel te gaan dan vol vertrouwen naar de hel te marcheren. ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende!’ ‘Mijn God, ik zal niemand zijn genadegaven benijden, nog veel minder zijn innerlijke gesteldheid of zijn uiterlijke omstandigheden, als U me maar werkelijk zegent. Ik wil niet getroost zijn tenzij U mij troost, noch vrede hebben tenzij Christus mijn vrede is, noch rust dan de rust die voortkomt uit de zoete geur van het offer van Christus. Christus moet alles in allen zijn en niets zal mij iets waard zijn dan Hij alleen.’

			O, mochten we altijd beseffen dat we niet moeten oordelen over de manier waarop we zegen ontvangen, maar dat we het aan God zouden overlaten om ons te geven wat we zouden willen hebben: niet de ingebeelde zegen, de oppervlakkige en de ogenschijnlijke zegen, maar de werkelijke zegen!

			Ook met betrekking tot ons werk en onze dienst zou ons gebed denk ik altijd moeten zijn: ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende!’ Het is triest om te zien dat het werk van sommige goede personen –ook al is het niet aan ons om hen te oordelen– zo aanmatigend, zo onwaarachtig is. Het is werkelijk schokkend om eraan te denken hoe sommige mensen doen alsof ze in twee of drie avonden een kerk kunnen bouwen. Ze zullen in de krant melden dat er drieënveertig personen van zonden overtuigd waren en zesenveertig gerechtvaardigd en, soms, achtendertig geheiligd.

			Ik weet niet wat ze naast hun wonderbaarlijke statistieken hebben om te tonen wat er bereikt is. Ik heb grote groepen mensen gezien die snel bijeen waren gebracht en velen werden plotseling aan de kerk toegevoegd. En wat is er van hen geworden? Waar zijn die kerken nu? De droogste woestijnen in het christendom zijn de plaatsen die werden bevrucht door de exclusieve bemesting van sommige opwekkingspredikers. De hele kerk leek al haar kracht besteed te hebben aan één inspanning om een bepaald doel te bereiken, en het eindigde met helemaal niets. Ze bouwden hun houten huis en maakten een dak van stro en een spits van stoppelen die tot in de hemel leek te reiken – en er viel één vonk en alles ging in rook op. En degene die daarna kwam om te bouwen, de opvolger van de grote bouwer, moest eerst de as verwijderen voordat hij iets goeds kon doen.

			Het gebed van ieder die God dient zou moeten zijn: ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende.’ Zwoeg verder, zwoeg verder. Als ik maar één bouwseltje in mijn leven neerzet en niets meer, dat is dat, als het gemaakt is van goud, zilver of kostelijk gesteente, voor één mens een hele prestatie. Met zulk kostbaar materiaal is het al een eer om alleen een klein, onopvallend hoekje te bouwen. Er zal niet veel over gepraat worden, maar het zal standhouden. Dat is het punt: het zal standhouden. ‘Bevestig Gij het werk onzer handen over ons; ja, het werk onzer handen, bevestig dat.’

			Als we geen bouwers zijn in een gefundeerde kerk, dan heeft het weinig zin om het zelfs maar te proberen. Wat God fundeert houdt stand, maar wat mensen bouwen zonder Zijn fundering mislukt zeker. ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende!’

			Zondagsschoolonderwijzer, laat dit uw gebed zijn. Traktatenverspreider, straatprediker, wat u ook bent, lieve broeder of zuster, welke dienst u ook verricht, vraag de Heere dat u niet een van die pleisteraars zult zijn die namaakspul gebruiken dat niet meer dan wat vrieskou en zwaar weer nodig heeft om te verkruimelen. Als u geen kathedraal kunt neerzetten, dat u dan toch in ieder geval moge werken aan een deel van de wonderlijke tempel die God bouwt voor de eeuwigheid, die de sterren in schoonheid zal overtreffen.

			Voor ik deze preek beëindig, moet ik nog één ding noemen. De zegeningen van Gods genade zijn werkelijke zegeningen, waarnaar we met gepaste ernst behoren te zoeken. Aan de volgende kenmerken zult u ze herkennen: Werkelijke zegeningen zijn zegeningen die uit de doorboorde hand komen, zegeningen die van het bebloede kruishout komen, die stromen uit de doorstoken zijde van de Zaligmaker: uw vergeving, uw aanneming, uw geestelijke leven, het brood dat waarlijk spijs is, het bloed dat waarlijk drank is, uw vereniging met Christus en alles wat daaruit voortvloeit. Dat zijn werkelijke zegeningen.

			Iedere zegen die het gevolg is van het werk van de Geest in uw ziel is een werkelijke zegen. Ook al vernedert hij u, ook al ontbloot hij u, ook al doodt hij u, het is een werkelijke zegen. Ook al gaat de eg keer op keer over uw ziel en raakte de diepe ploeg u recht in het hart, ook al bent u verlamd en gewond en bijna dood – als de Geest van God het doet, is het een werkelijke zegen. Als Hij u overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, dan is dat een werkelijke zegen, ook al bent u nooit eerder tot Christus gebracht. Aanvaard alles wat Hij doet. Koester er geen twijfels over, maar bid dat Hij Zijn gezegende werkingen in uw ziel mag voortzetten.

			Wat u ook tot God leidt, het is op diezelfde manier een werkelijke zegen. Er kan een muur van goud tussen u en God staan. Gezondheid zal u niet tot Hem brengen. Zelfs de kracht en het merg van uw beenderen kunnen u op een afstand van uw God houden. Maar alles wat u dichter naar Hem toetrekt, is een werkelijke zegen. Wat geeft het als het een kruis is dat u opheft? Als het u opheft tot God zal het een werkelijke zegen zijn. Alles wat de tijd overstijgt, met een voorbereiding voor de toekomende wereld, alles wat we over de rivier kunnen dragen – de heilige vreugde die zal opbloeien in de velden voorbij de zich verheffende stroom, de zuivere, onbewolkte liefde van de broederschap die voor eeuwig de atmosfeer van de waarheid zal zijn–, alles wat heen wijst naar de eeuwigheid, is een werkelijke zegen. En alles wat me helpt God te verheerlijken is een werkelijke zegen.

			Als ik ziek ben en dat me helpt om Hem te prijzen, dan is dat een werkelijke zegen. Als ik arm ben en ik Hem beter kan dienen in armoede dan in overvloed, dan is dat een werkelijke zegen. Als ik veracht word, dan zal ik me in die dag verheugen en opspringen van vreugde, want als het om Christus’ wil is, is het een werkelijke zegen. Ja, mijn geloof schudt de sluier af, rukt het masker van het schone voorhoofd van de zegen af en acht het enkel vreugde om in menigerlei verzoekingen te vallen om Jezus’ wil en om de vergelding des loons die Hij beloofd heeft. ‘O, dat we werkelijk gezegend mogen worden!’

			Wel, ik zend u heen met de volgende drie woorden. Zoek. Zie of de zegeningen werkelijke zegeningen zijn en wees niet gerust tenzij u weet dat ze van God zijn, tekenen van Zijn genade en onderpanden van Zijn zaligmakende bedoeling.

			Weeg – dat is het tweede woord. Wat u ook hebt, leg het in de weegschaal en verzeker u ervan of het een werkelijke zegen is, of het u de genade verschaft om overvloedig te zijn in de liefde en in alle goed woord en werk.

			En in de derde plaats: bid. Bid, en wel zo dat het volgende gebed zich mag vermengen met al uw gebeden: dat wat God u ook geeft of onthoudt werkelijk gezegend moge zijn. Beleeft u een vreugdevolle periode? O, dat Christus uw vreugde moge matigen en moge verhoeden dat de aardse zegen u vergiftigt en u ervan afleidt om dicht bij Hem te wandelen! Bid in de nacht van smart dat Hij u werkelijk zal zegenen, dat niet de alsem u zal vergiftigen en u dronken maken, dat uw beproevingen u hard van Hem zullen doen denken. Bid om de zegen.

			Als u die hebt, bent u overweldigend rijk, en als u hem mist, bent u arm en ellendig, ook al staan uw voorraadkasten vol. ‘Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!’ Maar, ‘O, dat Gij mij werkelijk zegende!’

			Het gebed van de jongeman

			‘Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid (Engelse vertaling: met Uw genade), zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen’ 
(Psalm. 90: 14).

			Israël had een lange nacht van beproeving doorstaan. Dicht was de duisternis toen ze in Egypte verbleven en troosteloos was de grauwe schemer van de woestijn waarin velen van hen begraven werden. Ondanks vele wonderen van genade moet het verdriet heel groot zijn geweest als op iedere plek waar ze hun tenten opsloegen vele graven gedolven werden, totdat het hele traject dat ze hadden afgelegd één langgerekte begraafplaats was geworden. Ik denk dat er onder hen iedere dag minstens vijftig personen stierven –als het er al niet drie keer zo veel waren– zodat ze bij ondervinding het vers uit Psalm 90 leerden begrijpen: ‘Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt.’

			Ze liepen de vermoeiende mars van mensen die op zoek zijn naar graven; ze reisden naar een land dat ze nooit konden bereiken, vermoeid door een taak waarvan alleen hun kinderen voordeel zouden hebben. U kunt zich makkelijk voorstellen hoe deze belaste mensen verlangden naar de tijd dat de ware dag van Israël zou dagen, als de zwarte middernacht van Egypte en het schemerdonker van de woestijn zouden wijken voor de rijzende zon van de stabiele rust in Kanaän.

			Heel gepast was het gebed dat Mozes –degene die heel die menigte vertegenwoordigde– opzond: ‘Verzadig ons in de morgenstond met Uw genade, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.’ Laat de tijd spoedig komen waarin we de ons beloofde rust zullen verkrijgen. Laat de dag spoedig aanbreken waarop we onder onze eigen wijnstok en vijgenboom zullen zitten, ‘en we ons zullen verheugen en verblijd zijn in al onze dagen.’

			Dit gebed komt van de lippen van de broeder wiens ruwe pad menigmaal door het dal van de schaduwen des doods ging. Verlies op verlies heeft hij ervaren. Net als bij Job was de ene onheilsbode nog niet verdwenen of de volgende kwam al binnen. Zijn smarten zijn iedere morgen nieuw, en iedere avond komt met andere beproevingen. Vrienden verlaten hem en blijken trouweloos als een beek (Job 6:15). God verbreekt hem door een storm. Hij vindt geen moment rust in de onophoudelijke stortvloed van  moeilijkheden. Desondanks wordt zijn hoop niet uitgeblust en zijn volhardende geloof grijpt de belofte aan dat het geween dan wel ’s avonds moge vernachten, maar dat er ’s morgens gejuich is (Psalm 30:5). Hij begrijpt dat God niet altijd toornt, noch eeuwig verbolgen is.

			Daarom ziet hij uit naar bevrijding zoals wachters naar de morgen. En zijn meest gepaste roep is: ‘Verzadig ons in de morgenstond met Uw genade. Laat het licht van Uw aangezicht over ons lichten, toon Uw wonderbaarlijke goedertierenheid in dit uur vol moeite. Mijn God, haast U om mij te verlossen, wees een zeer krachtige hulp in tijd van benauwdheid. Haast U tot mijn hulp opdat ik niet verga. Waak op mij ter hulp opdat ik mij verblijde en mij al mijn dagen verheuge.’

			Kijk dat ziekbed! Loop stilletjes, om niet misschien de korte slaap van die beproefde jonge vrouw te verstoren. Ze is talloze dagen en nachten van de ene op de andere zij gaan liggen, ze telde de minuten af aan de hand van haar pijn, en de uren aan de hand van de smartelijke krampen. Vanaf dat bed van lijden waar vele ziekten hebben samengespannen om het broze lichaam van dit kind van de smart te kwellen, waar de ziel zelf het leven moe is geworden en verlangt naar duivenvleugelen – ik denk dat vanaf dat bed heel terecht dit gebed zou kunnen opstijgen: ‘Verzadig ons in de morgenstond met Uw genade. Wanneer zal de eeuwige dag aanbreken na deze lange nacht? Zoete Zon der heerlijkheid, wanneer zult U oprijzen met genezing onder Uw vleugelen? Ik zal verzadigd worden met Uw beeld als ik zal opwaken, o Heere; laat die dag spoedig komen. Bevrijd mij snel van dit bed van zwakheid, opdat ik moge juichen en verblijd zijn tot in eeuwigheid.’

			Ik denk dat dit gebed even gepast is voor menig verontrust geweten, waar overtuiging van zonde de ziel zwaar belast heeft totdat de beenderen zeer gekweld zijn en de geest overweldigd is. Dat arme hart koestert de hoop dat Jezus Christus het op een dag zal vertroosten en zijn zaligheid zal worden. Het heeft de ootmoedige hoop dat deze verwondingen niet eeuwig zullen duren, maar alle door de hand van genade geheeld zullen worden. Dat Hij Die de strengen van de Orion losmaakt op een dag de gevangene zal bevrijden.

			O, in het geweten getroffen zondaar, u kunt nu op uw knieën uitroepen: ‘Verzadig ons in de morgenstond met Uw genade; laat me niet altijd in dit diensthuis. Laat me niet voor altijd aanmodderen in deze poel Mistrouwen. Zet mijn voeten op een rots. Was mij van mijn ongerechtigheid. Kleed mij met de klederen des heils en geef een nieuw lied in mijn mond, opdat ik juiche en verblijd zij in al mijn dagen.’

			Toch denk ik dat ik, zonder ook maar één woord in de geringste mate te verdraaien, deze tekst vanmorgen mag opvatten als het gebed van een jong hart, dat zijn verlangen uit naar redding op dit moment. Tot jullie, jonge mensen, zal ik mezelf richten, en moge de Heilige Geest jullie ertoe brengen om aan je Schepper te gedenken in de dagen van je jeugd, eer de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan je zult zeggen: we hebben er geen lust in. Ik hoop dat de engel des Heeren tegen me gezegd heeft: ‘Ga, spreek tegen deze jongeman’, en dat ik ook de meisjes iets te zeggen heb.

			Ik zal de tekst op twee manieren gebruiken. Allereerst als de reden waarom ik God aanspreek, en vervolgens als een voorbeeld van hoe u God kunt aanspreken.

			De stem van de wijsheid herinnert u er in deze tekst aan dat u niet zuiver bent in Gods ogen, maar dat u genade nodig hebt. Wat u betreft is het nog vroeg, maar u moet tot God komen op dezelfde basis als degene die Hem te elfder ure zoekt. Hier wordt niets gezegd over verdienste, niets over de natuurlijke onschuld van de jeugd en de schoonheid van het jeugdige karakter. U wordt zo niet gevleid en bedrogen. De Heilige Schrift leidt u op de juiste manier door u een evangelisch gebed voor te zeggen dat God zal willen aanvaarden: ‘Verzadig ons met Uw genade.’

			Jongeman, ook als tot nu toe geen uitwendige misdaden uw karakter hebben aangetast, toch moet uw redding het werk van overwinnende genade zijn, en dat om verschillende redenen. Uw natuur is op dit moment vol zonde en doordrenkt van ongerechtigheid, en daarom bent u het voorwerp van Gods allerrechtvaardigste toorn. Hoe kan Hij een erfgenaam des toorns op rechtvaardige voorwaarden ontmoeten? Zijn heiligheid kan u niet verdragen. Als u tot een erfgenaam der heerlijkheid gemaakt zult worden, zal dat dan niet dankzij genade en alleen genade zijn? Als u er ooit geschikt voor zult worden gemaakt om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht, dan moet dat ongetwijfeld dankzij het eigen werk van de liefde zijn. Uw natuur verdient, geheel los van uw daden, Gods verwerping. Het is genade die u spaart, en als het de Heere behaagt uw hart te vernieuwen, dan zal dat zijn tot lof der heerlijkheid van Zijn genade.

			Wees niet trots, bestrijd deze zekere waarheid niet dat u een buitenstaander bent, een vreemdeling, een vijand, geboren in zonden en ontvangen in ongerechtigheid, van nature een erfgenaam des toorns gelijk ook de anderen. Buig voor de kracht van deze waarheid en zoek de genade die u evenzeer nodig hebt als de dronken schurk die wegkwijnt in losbandigheid en lusten.

			Daarnaast herinnert uw geweten u eraan dat uw uitwendige leven niet geweest is wat het behoorde te zijn. Hoe vroeg begonnen we met zondigen! Terwijl we nog kinderen waren dwaalden we af, vanaf de baarmoeder af spraken we leugens. Wat waren we opstandig! Wat kozen we onze eigen wil en weg en wilden we ons op geen enkele manier aan onze ouders onderwerpen! Wat beschouwden we het in onze rijpere jeugd als een sport om brandend hout te verspreiden en de vurige kolen van de zonde in onze boezem mee te dragen. We speelden met de slang, geboeid door zijn kleurige huid, maar zonder te denken aan zijn giftige hoektanden.

			Het zij verre van ons om samen met de farizeeër te pochen: ‘Heere, ik dank U dat ik niet ben als anderen’, maar laten de jongsten liever bidden met de tollenaar: ‘God, wees mij zondaar genadig.’

			Een kind van nog maar zeven jaar oud riep toen het onder overtuiging van zonden verkeerde: ‘Kan de Heere zo’n groot zondaar als ik genadig zijn, die zeven jaar geleefd heb zonder Hem te vrezen en lief te hebben?’ Ach, mijn vrienden, als dit jonge kind zo kon klagen, hoe groot zou dan het berouw behoren te zijn van iemand van vijftien, of zestien of zeventien, of van iemand die al volwassen is? Wat zul je zeggen, aangezien je zo lang je kostbare levensdagen hebt verspild –van onschatbaarder waarde dan parels–, jij die deze gouden jaren negeerde, jij die goddelijke dingen verachtte en volhardde in opstand tegen God? Heere, U weet dat, hoewel we jong zijn, we massa’s zonden te belijden hebben, en daarom hunkeren we naar genade, genade, genade uit Uw handen.

			Onthoud, geliefde jonge vrienden, dat als jullie gered worden in de morgen van het leven, jullie wonderlijke voorbeelden zullen zijn van weerhoudende genade. Het is grote genade die zonden uitwist, maar wie zal ontkennen dat het een even grote genade is die de zonde voorkomt? De tedere zorg van de goede Herder wordt zichtbaar als Hij het schaap thuisbrengt dat lang rondgedwaald heeft, met een gescheurde vacht en bloedend vlees en dat zijn beenderen heeft gebroken. Maar het lam terugleiden als het begint weg te dwalen, het in de kudde brengen en het daar te houden en het te verzorgen – hoe talloos veel genadegaven komen hierin samen.

			Het dorre brandhout uit het vuur rukken als het zwart en verschroeid is door de vlam – in die daad worden diepten van genade zichtbaar. Maar zijn er geen hoogten van liefde als het jonge hout geplant wordt in de voorhoven des Heeren en als een ceder mag groeien? Kort na de schepping van de mens verloren we de heerlijkheid van de volmaaktheid, maar hoe gelukkig is hij die maar enkele jaren in de staat der natuur blijft, alsof de val en de wederoprichting samengaan. Geen ziel is zonder smet of vlek, maar van sommige vlekken is de jonge gelovige heerlijk vrij. Slechte gewoonten en voortgaan in misdaden zijn hem altijd vreemd geweest. De brandende dorst van de dronkaard heeft hij nooit gekend. De zwarte eed van de vloeker heeft zijn mond nooit aangetast. Deze jongste zoon is niet lang in een vergelegen land geweest, hij komt terug voordat hij lang de zwijnen heeft gevoed. Hij was zwart in de ogen van God, maar in de ogen van de mensen is het alsof de jonge gelovige nooit is afgedwaald. Hier is grote genade, genade waarvoor de hemel eeuwig geprezen moet worden.

			Ik denk dat ik dit met nadruk onderscheidmakende genade mag noemen. Alle uitverkiezing maakt onderscheid, en alle genade brengt verschil aan, maar de genade die het jonge kind zo spoedig aanneemt, is onderscheidmakend in de hoogste mate. Zoals Genubath, de jonge zoon van Hadad, werd opgevoed aan het hof van de farao en in het paleis van de koning verbleef (1 Koningen 11:20), zo zijn sommige heiligen geheiligd van de baarmoeder af. Gelukkig is het voor ieder jong mens, een uitverkorene onder de uitverkorenen is hij, als hij gespeend is op de knieën van vroomheid en verzorgd wordt op de schoot van heiligheid, als zijn bed verlicht wordt door de lamp van het heiligdom en als hij in slaap gezongen wordt met de naam van Jezus! Als ik in het openbaar voor mijn kinderen mag bidden, laat hen dan bekleed zijn met een kleine efod, zoals de jonge Samuël, en gevoed in de kamers van de tempel, zoals de jonge prins Joas.

			O lieve jonge vrienden, het is genade, genade in een onderscheidmakende en bijzondere mate, om vroeg gered te worden, vanwege jullie gevallen natuur, vanwege bedreven zonden, en nog meer vanwege zonden die verhoed zijn en de onderscheidende gunst die verleend is.

			Maar ik heb nog een reden waarom ik de jongeren deze morgen dringend probeer te smeken, in de hoop dat de Geest van God met hen zal twisten. Ik merk op dat de zaligheid, als die tot je komt, niet alleen genade moet zijn, maar ze moet genade door het kruis zijn. Ik leid dat af uit de tekst omdat de tekst verlangt dat het een genade is die verzadigt, en er is geen genade die een zondaar ooit kan verzadigen dan genade die te danken is aan het kruis van Christus.

			Velen preken genade los van het kruis. Velen zeggen dat God genadig is en dat Hij zondaren daarom zeker niet zal verdoemen, maar als de doodsstrijd begint en het geweten verontrust is, is deze algemene genade van God geen troost voor de ziel. Sommigen verkondigen een genade die afhankelijk is van menselijk inspanningen, menselijke goedheid of verdienste, maar geen enkele ziel heeft via dit bedrog ooit enige blijvende genade gevonden. Genade door enkel ceremoniën, genade door uitwendige inzettingen, is slechts het bespotten van de menselijke dorst. Zoals Tantalus, die bespot werd door het terugwijkende water, is de vormendienaar die probeert te drinken terwijl hij merkt dat alle troost van hem wijkt.

			Jongeman, het kruis van Christus heeft dat in zich wat je solide, bevredigende troost kan geven als je je vertrouwen erop stelt. Het kan je denkvermogen bevredigen. Wat is er logischer dan de grote leer van de plaatsvervanging? God is zo verschrikkelijk rechtvaardig dat Hij de schuldige geenszins onschuldig houdt, en aan die gerechtigheid is volledig genoeg gedaan door Hem Die in de plaats van Zijn volk stond!

			Deze genade stelt je geweten gerust. Je geweten weet dat God jou moet straffen. Dat is een van die waarheden waar God je van doordrong toen Hij je maakte tot wat je bent. Maar als je ziel ziet dat Christus in jouw plaats gestraft is, dan legt hij zijn hoofd rustig neer. Er is geen rustplaats voor het geweten dan bij het kruis. Priesters kunnen prediken wat ze willen en filosofen kunnen zich al het mogelijke inbeelden, maar er is in het geweten van de mens, in zijn rusteloosheid, een aanwijzing dat het kruis van Christus van God afkomstig moet zijn. Het geweten verliest zijn onrust namelijk nooit totdat het zich verbergt in de wonden van de Gekruisigde. Het geweten zal je nooit meer verontrusten met verschrikkelijke gedachten aan de toekomende toorn, als je de genade aangrijpt die in Jezus Christus wordt geopenbaard.

			Hier is ook een middel tegen al je angsten. Jagen ze je vandaag op als een troep hongerige honden die een hert op het spoor zijn? Vlucht tot Christus en je angsten zijn verdwenen! Wat heeft de mens te vrezen voor wie Jezus stierf? Moet hij zichzelf verontrusten als Christus in zijn plaats voor de eeuwige troon staat en daar voor hem pleit?

			Deze genade biedt je ook hoop. Wie Christus ontvangt, ontvangt de hele toekomst met Hem. Er is ook vrede, vreugde en veiligheid voor al de komende jaren en voor de hele eeuwigheid in dezelfde Christus Jezus, Die je zonden heeft weggedaan. O, jongeren, ik zou willen dat jullie nu op Jezus vertrouwenden, want in Hem is er een antwoord op dit gebed: ‘Verzadig ons in de morgenstond met Uw genade.’

			Verder zou ik je de zaak van een jeugdig geloof op het hart willen binden omdat je op ditzelfde moment enigszins onvoldaan bent. Of lieg ik soms als ik, terwijl ik in de stralende ogen van de gelukkigste onder jullie kijk, durf te zeggen dat je niet volkomen gelukkig bent? Je voelt dat er iets ontbreekt. Jongen, je spelletjes kunnen je niet helemaal bevredigen. Iets in je is te edel om in speeltjes en spelletjes vervulling te vinden. Jongeman, je zakelijke bezigheden interesseren je en geven je plezier, maar er is nog steeds een pijnlijke leegte –je weet dat die er is– en hoewel pleziertjes beloven dat ze die leegte zullen vervullen ben je al begonnen te ontdekken dat je een dorst hebt die niet door water gelest kan worden en een honger die niet door brood te stillen valt.

			Je weet dat het zo is. Gisteravond, toen je helemaal alleen was, toen je in stilte de dingen overdacht, voelde je dat deze huidige wereld niet genoeg voor je is. De majesteit van een mysterieus verlangen dat God in je gelegd heeft stak de kop op en vroeg erom gehoord te worden! Was het niet zo? Gisteren na het feestje waar je zo van genoten had, toen het allemaal voorbij was en iedereen vertrokken was en je helemaal alleen was, voelde je toen niet dat zelfs al zou je dit soort dingen iedere dag van je leven hebben, je toch niet tevreden zou kunnen zijn?

			Je weet niet wat je precies wilt, maar het is iets dat je hart vervult. We kijken terug naar het verleden en denkt dat het veel beter was dan de dagen die we nu beleven, en soms beelden we ons in dat we toen gelukkig waren, maar ik denk dat onze gedachten ons erg bedriegen. Ik belijd eerlijk dat ik nooit vervulling heb gehad voordat ik tot Christus kwam. Als kind had ik veel meer ellende dan ik tegenwoordig ooit heb. Ik voeg eraan toe: meer vermoeidheid, meer zorg, meer hartenpijn dan ik vandaag de dag ken.

			Het kan zijn dat ik hierin de enige ben, maar ik zeg dat het zo is en ik weet dat het waar is. Sinds het heerlijke uur dat mijn ziel zichzelf op Jezus wierp heb ik duurzame vreugde en vrede gevonden, maar voor die tijd waren alle zogenaamde genoegens van de vroege jeugd, al de ingebeelde ontspanning en vreugde van het kind-zijn maar ijdelheid en kwelling des geestes voor me. Als ik iets over jullie weet, dan voelen jullie dat je niet helemaal gelukkig bent op dit moment. Nu, laat me dan opnieuw tegen je zeggen dat ik wil dat je tot Jezus komt, want reken erop dat in Hem te vinden is wat jou ten diepste vervulling kan geven.

			Waar laat je je hart liever door vervullen dan door liefde tot Hem? Het hart van ons allemaal hunkert naar iets om zich op te kunnen richten. We wijden onszelf vaak aan een onwaardig voorwerp dat ons teleurstelt of te klein blijkt om aan de wens van ons hart tegemoet te komen. Maar als je Jezus liefhebt, heb je Iemand lief Die je warmste genegenheid verdient, Die je vertrouwen volledig zal waarmaken en die het nooit zal beschamen.

			Je zegt dat niet alleen je hart iets wilt, maar ook je hoofd. Ik getuig dat in het Evangelie van Christus het rijkste voedsel voor het hoofd is. Voordat je Christus kent, lees je, zoek je, studeer je en voeg je alles wat je leert samen tot een wilde chaos van nutteloze verwarring. Nadat je Christus hebt gevonden, wordt al het andere wat je leert op de juiste plaats gezet. Je krijgt Christus als de centrale zon en vervolgens beginnen iedere wetenschap en ieder feit rondom Hem te draaien zoals de planeten in hun voortgaande baan rond het centrale hemellichaam cirkelen. Zonder Christus zijn we onwetend, maar met Hem begrijpen we de hoogste wetenschap, en alle andere kennis zal haar juiste plaats krijgen.

			Dit is een tijd waarin, zonder een waar geloof, de jonge geest een vermoeiende pelgrimstocht voor zich heeft. Valse gidsen staan in allerlei soorten kleding uitgedost klaar om je er eerst toe te brengen aan de Schrift te twijfelen, vervolgens om deze helemaal te wantrouwen, dan om God en Christus te wantrouwen en ten slotte om je eigen bestaan te betwijfelen en in een vermoeiend droomland te komen waarin niets zeker is, maar alles mythe en fictie.

			Geef je hart aan Christus, jongeman, en Hij zal je voorzien van ankers en een goed houvast voor je geest, zodat als de stormwinden van scepticisme de zee opzwepen en andere schepen vergaan, jij de storm zult overleven en voor eeuwig zalig zult zijn.

			Het is merkwaardig dat het zo lang duurt voordat mensen voldoening vinden. Kijk naar sommigen van hen die vandaag onder mijn gehoor zitten. Ze zoeken voldoening in geld, en toen ze knecht waren en het loon van een knecht verdienden, waren ze niet tevreden voordat ze ploegbaas zouden zijn. En als ploegbaas kregen ze de indruk dat ze nooit tevreden zouden zijn voordat ze een eigen zaak hadden. Ze begonnen een eigen zaak en kochten een huis in de stad, maar toen kregen ze de indruk dat ze niet tevreden konden zijn voordat ze ook de aangrenzende panden zouden bezitten. Ze maakten meer reclame en hadden meer te doen, en toen begonnen ze de indruk te krijgen dat ze zich nooit helemaal prettig zouden voelen totdat ze een knusse kleine villa op het platteland hadden gekocht. Ja, en er zijn er hier die de villa hebben, mooie grond erbij enzovoorts, maar ze zullen niet tevreden zijn voordat ze zien dat al hun kinderen getrouwd zijn. En als al hun kinderen getrouwd zijn, zullen ze nog steeds niet tot rust komen. Ze denken wel dat dat zo zou zijn, maar het klopt niet. Er is altijd iets dat ze nog moeten krijgen. Terecht stelt de dichter Young: ‘De mens is nooit gezegend, hij moet die zegen altijd nog krijgen.’

			We kennen ook sommigen die in plaats van welvaart na te jagen, streven naar roem. Ze zijn geprezen voor dat intelligente artikel, maar ze streven naar meer eer. Ze moeten nog beter schrijven. En als ze enig aanzien hebben bereikt door een nieuwe poging, zullen ze de indruk krijgen dat ze nu een naam hebben hoog te houden, en die naam moet breder bekend worden en hun invloedssfeer moet zich uitbreiden. Het punt is dat noch welvaart noch eer noch iets anders dat vergankelijk is ooit de onverzadigbare, onsterfelijke ziel van de mens kan vervullen. Het hart van de mens heeft een eeuwigdurende honger ontvangen, en als je het werelden zou kunnen schenken, dan zou het nog steeds verlangen naar meer. Het is zo dorstig dat als alle rivieren erin leeg zouden stromen, het dan nog om meer zou schreeuwen, evenals de diepe zee, die nooit vol is. Het menselijk hart is werkelijk als de bloedzuiger. Het zegt: ‘Geef! Geef! Geef!’ en het kan nooit vol zijn – totdat het met al zijn onverzadigbaarheid het kruis ontvangt, totdat het Jezus Christus geschonken wordt, Die de volheid is van Hem Die alles in allen vervult.

			Waar zullen we een gelukkig mens vinden behalve in de kerk van Christus? En in de kerk van Christus vind ik hem niet alleen op de kansel, waar succes en positie voldoening kunnen geven, maar ik vind hem in de bank waar hij nederig de waarheid aanneemt. Ik vind hem in de bank, niet onder de rijken waar aardse genoegens hem bijna tevreden maken, maar onder de armen, waar kou en naaktheid hem zouden kunnen doen klagen. Ik zou u vandaag een werkman kunnen aanwijzen die iedere snee brood met meer zweet verdient dan u zich kunt voorstellen, maar hij is tevreden. Ik zou u een arm dienstmeisje kunnen aanwijzen dat nauwelijks genoeg geld binnenkrijgt om in leven te blijven, en toch springt haar hart in dit huis van God vaak op van vreugde, want haar overgave is volkomen. Ik zou u een vrouw aan kunnen wijzen die aan het bed gebonden is en wier beenderen door haar huid komen omdat ze zo lang gelegen heeft, en toch is ze tevreden, hoewel ze alleen maar wat voedsel van de kerk krijgt om van te leven.

			We hoeven niet te overdrijven of hyperbolen te gebruiken. In de kerk van Christus vinden we mensen die voldoening hebben gevonden en vinden dankzij de genade van God. Nu, moet het niet aangenaam zijn om het leven te beginnen met tevredenheid? Er zijn er sommigen die nog niet tevreden zijn als ze aan het eind van hun leven gekomen zijn. Ze jagen naar voldoening totdat ze op hun doodsbed komen te liggen, en dan vinden ze haar nog niet. Maar het is aangenaam om het leven met tevredenheid te beginnen, om niet te zeggen: ‘Ooit zal ik tevreden zijn’, maar om het nu te zijn. Om niet te denken: ‘Als ik die en die top beklommen zal hebben, zal ik genoeg hebben’, maar om op dit moment genoeg te hebben, om met tevredenheid te beginnen voordat je een wereld van moeilijkheden binnengaat.

			Je kunt zo beginnen, jonge broeder en zuster, als je nu met een oprecht hart ziet naar Hem Die aan dat kruis hangt, en als je je ziel aan Zijn hoede toevertrouwt, door dit gebed te bidden: ‘Verzadig ons in de morgenstond met Uw genade.’

			Ik moet ook iets zeggen over de reden die onze tekst geeft. Hij zegt: ‘Verzadig ons in de morgenstond met Uw genade, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.’ Wij zijn nooit verblijd in de ware zin van het woord, we bezitten nooit wezenlijke vreugde tenzij we verzadigd zijn met Gods genade. Het is allemaal namaak en uiterlijk vertoon. De werkelijkheid komt nooit tot ons totdat Gods genade ons hart aanraakt; en wat een blijdschap kennen we daarna!

			Vertel me dat een christen ellendig is! Meneer, u weet niet wat een christen is. We hoeven u geen lachend gezicht te laten zien, want onze vreugde is dieper dan de uwe en hoeft zich niet op een overdreven manier te tonen. De arme handelaar zet al zijn goederen in de etalage, maar de rijke slaat ze zelfs op in de donkere kelder. Zijn pakhuizen zijn vol en hij showt er niet mee. Stille wateren hebben diepe gronden en we zijn soms stil in onze vreugde vanwege de diepte van ons genot.

			Zeg dat we niet gelukkig zijn! Meneer, we zouden nog niet één moment van onze vreugde willen inruilen voor honderd jaar van die van u! We horen uw vreugde en we begrijpen dat die is als het ritselen van doornen onder een pot die des te luider kraken omdat ze zo hevig branden en die spoedig verdwenen zullen zijn. Maar wij hebben een gestadig vuur. We treuren soms, we treuren vaker dan we behoren te doen – dat geven we toe. Maar het is niet onze godsdienst die ons doet klagen; het is omdat we er niet volkomen naar leven, want als we dat doen hebben we het gezelschap van Jezus.

			Onze ziekbedden zijn vaak als een voorportaal van de hemel, zelfs als we terneergeslagen zijn. Er is een zoete troost in onze smart en ons overduidelijke verdriet brengt een diepe vreugde met zich mee die we niet kwijt willen. God schonk haar ons en de wereld kan haar niet vernietigen. Wie Jezus Christus vroeg liefheeft, heeft de beste hoop dat hij als christen zeer gelukkige dagen zal beleven. Zo iemand zal het meest dienen, en het dienen van God is volmaakte vreugde. Zijn jeugdige vurigheid zal hem ertoe in staat stellen om meer te doen dan degenen die bijtekenen als ze oud en versleten zijn. De vreugde van de Heere is onze kracht.

			Anderzijds is het gebruiken van onze kracht voor God een bron van vreugde. Jongeman, als u God vijftig jaar zult dienen, dan zult u zich zeker al uw dagen verblijden. Hoe vroeger we bekeerd zijn, des te meer tijd hebben we om aan Christus’ hogeschool te studeren, des te grondiger zal onze kennis van Hem zijn. We zullen meer tijd voor gemeenschap hebben, meer jaren van verbondenheid. We zullen meer gelegenheden hebben om de kracht van het gebed te beproeven en meer gelegenheden om de betrouwbaarheid van God te beproeven dan het geval zou zijn als we laat tot Hem kwamen. Wie laat komt, wordt gezegend met de hulp om veel te leren in korte tijd, maar wie vroeg binnenkomt, zal hen zeker overtreffen. Laat me jong zijn, zoals Johannes, opdat ik jaren van liefhebbende dienst zal mogen hebben en evenals hij veel intieme omgang met mijn Heere zal mogen hebben.

			Wie vroeg bekeerd is, mag op meer vreugde rekenen omdat hij nooit zo veel te beklagen en te betreuren heeft als late bekeerlingen. Je benen zijn niet gebroken, je kunt rennen zonder moe te worden, je bent niet gestruikeld zoals sommige anderen, je kunt lopen zonder mat te worden. Vaak merkt de grijsaard die op zijn zestigste of zeventigste bekeerd wordt dat zonden uit zijn jeugd hem aankleven. Als hij God wil prijzen, komt hem een oud werelds liedje in de gedachten. Als hij zich op de hemel wil richten, herinnert hij zich opeens een verdorven tafereel dat hij graag zou vergeten.

			Maar als je door goddelijke genade gered bent voordat je zo in de klauw van de leeuw bent terechtgekomen of onder de poot van de beer, dan zul je zeker reden hebben om je te verblijden in al je dagen.

			Als ik op aarde hemelse muziek mag maken, laat me daar dan nu mee beginnen, Heere. Houd de viool en de harp niet uit mijn handen totdat ze trillen van ouderdom, maar laat me ze gebruiken terwijl ik nog jong ben. Heere, als er een feestzaal is, breng me er dan niet in als het feest bijna afgelopen is, maar laat mij het feest vandaag beginnen. Als ik aan Jezus verbonden moet worden, laat dat dan niet gebeuren wanneer mijn haren grijs zijn, maar verbind mij nu aan Hem. Welke tijd is geschikter voor het genieten van vreugde dan vandaag? Nu zullen mijn vreugden toenemen en groeien als een rivier die breder en dieper wordt naarmate hij verder stroomt! Ik zal mezelf verheugen en al mijn dagen verblijd zijn, goede Heere, als U nu met mij zult beginnen in deze morgen van mijn dagen.

			Het lukt me deze morgen niet mijn gedachten te ordenen zoals ik wel zou willen, maar ik wil nog steeds heel graag de pijl in de roos schieten. Daarom noem ik nog een of twee losse gedachten voordat ik het gebed zelf bespreek, en hierin zal ik heel kort zijn. Lieve jonge vrienden, jullie die van mijn leeftijd zijn of nog jonger, ik smeek je om tevreden te zijn met Gods genade, want je kunt jong sterven. Deze week moesten we bij het open graf staan van iemand die helaas vroeg gestorven is, ook al is hij dan –naar wij mogen aanmenen– naar de hemel gegaan.

			Misschien zul je nooit de jaren van gerijpte volwassenheid bereiken. We zeggen dat onze jaren zeventig zijn, maar misschien haal jij zelfs de twintig niet. Je zon zou kunnen ondergaan terwijl het nog morgen is. God oogst Zijn graan vaak terwijl het nog groen is, lang voordat de herfst komt maait Hij Zijn garven. ‘Omdat Ik dit zal doen… schik u om God te ontmoeten.’

			En anderzijds, gesteld dat je lang zult leven, in wiens dienst kun je je dagen beter doorbrengen dan in de dienst van God? Waar zijn gelukkiger bezigheden te vinden en waar vind je een meer gezegende positie dan wanneer je als Samuël een dienstknecht bent die op God wacht terwijl je nog de hulp van je moeder nodig hebt? 

			Bedenk hoe vroege verleidingen je omringen. Zou je je jonge jaren niet willen veiligstellen? En hoe kun je je pad rein bewaren tenzij je het houdt naar Gods Woord? Weet je ook niet dat de kerk je nodig heeft? Je jonge bloed zal haar aderen vol vurigheid houden en haar pezen krachtig.

			Hoort de liefde van Christus je niet in te winnen? Als Hij voor mensen gestorven is en Zijn bloed voor hen vergoten heeft, verdient Hij dan niet hun beste dienst? Zou je God alleen een offer aan het eind van je dagen willen brengen? Wat zou je denken van de Jood die een os op zijn eigen veld zou gebruiken totdat het dier versleten was en het pas dan zou toewijden aan God?

			Laat de lammeren geofferd worden. Laat de eerstelingen van de kudde worden gebracht. Laat God de eerste schoven van de oogst ontvangen. Voorwaar, Hij verdient iets beters dan dat het overschot van de duivel op Zijn heilige altaar wordt gelegd.

			‘O’, zeg je, ‘maar zou Hij me aanvaarden als ik vroeg tot Hem kwam?’ Wel, er zijn meer beloften voor jou dan voor een oude man. Er staat geschreven dat God gevonden zal worden door hen die Hem zoeken, maar er staat in het bijzonder: ‘Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.’ Er is jou een bijzondere belofte geschonken. Als er al mensen kunnen worden afgewezen, dan zijn het toch onmogelijk de jongeren. Als er al iemand is die Jezus zou kunnen laten staan, dan ben jij het toch niet, want Hij vergadert de lammeren in Zijn schoot. ‘Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk der hemelen.’

			Bemoedigt dat je niet, hoe jong je ook bent? Jezus Christus ziet graag jonge mensen samen Zijn lof zingen. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zien we dat het de beste heiligen waren die jong tot Jezus kwamen. Ook in deze tijd is het beste deel van de kerk te vinden onder hen die vroeg tot bekering zijn gekomen. Kijk naar kerkelijk werkers en predikanten, en u zult zien dat het in de meeste gevallen mensen zijn die door hun ouders vroeg aan de grote zaak van Sion en de belangen van Jeruzalem zijn gewijd.

			Als je krachtig wilt zijn voor God, voortreffelijk in Zijn dienst en verheugd in Zijn wegen, als je de hoogten en diepten van de kennis van Christus wilt bevatten, die de kennis te boven gaat, als je jezelf wilt geven voordat je beenderen gebroken zijn en voordat je geest doordrongen is van verkeerde gewoonten, bid dan dit gebed: ‘Verzadig ons in de morgenstond met Uw genade, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.’

			Ieder woord in dit gebed is belangrijk. ‘O’. Dit leert ons dat het gebed ernstig moet zijn. Ik ga ervan uit dat ik tot op dit moment sommigen van jullie, jonge mensen, ertoe gebracht heb dit gebed nu tot God op te zenden. Ik hoef immers niet te veronderstellen dat niemand van jullie dit wil doen? Zijn er niet sommigen die nu zeggen: ‘Ik zal met mijn hele hart, terwijl God de Heilige Geest me helpt, nu in mijn bank deze smeekbede tot de hemel richten’?

			Die bede begint met ‘O’. Slappe gebeden zullen Gods troon nooit bereiken. Wat koud uit je hart voortkomt, kan nooit Gods hart binnengaan. Slappe, doodse gebeden, bid God dat Hij er geen aandacht aan besteedt. We moeten recht vanuit onze ziel bidden. De ziel van ons gebed moet het gebed van onze ziel zijn.

			‘O verzadig ons.’ Jongeman, de Heere is bereid de deur te openen voor hen die kloppen, maar je moet luid kloppen. Hij is volledig bereid te geven aan wie vraagt, maar vraag ernstig. Waar het Gods Koninkrijk betreft is geweld niet ongepast. Een zachte greep heeft geen nut; je moet worstelen met de engel. Geef je ogen geen slaap noch je oogleden sluimering voordat je de Zaligmaker gevonden hebt. Onthoud dat als je Hem maar vindt, dat voldoende beloning zou zijn, ook al zouden je pogingen je bloeddruppels kosten. Als je in plaats van tranen je hartenbloed zou hebben gegeven en in plaats van zuchten de pijnkreten van een martelaar, dan zou dat uitstekend zijn als je Jezus maar vond. Wees daarom ernstig.

			Onthoud het: als je Hem niet vindt, ga je verloren, en volgt er een enorme verwoesting. De toorn van God blijft op je, en de hel moet je deel zijn. Smeek daarom om genade zoals iemand die om zijn leven smeekt. Bid met je hele hart en wees zo vurig als maar mogelijk is. Wees er niet tevreden mee om aan de voet van de troon te staan en te zeggen: ‘Laat God me redden als Hij dat wil.’ Nee, maar stel het zo: ‘Heere, ik kan een afwijzing niet verdragen. O verzadig me, o red me.’ Zo’n gebed zal zeker aanvaard worden.

			Laat het ook een royaal gebed zijn. ‘O verzadig ons in de morgenstond.’ Ik ben blij dat ik onder de meisjes zo’n geest van onderlinge liefde opmerk, zodat wanneer er één bekeerd is ze zeker zal omzien naar een andere. De velen in de meisjesklas die de Heere hebben gevonden, zijn altijd op zoek naar een verdwaalde jonge vrouw op straat of naar andere mensen die in een minder droevige toestand verkeren. Zij proberen hen binnen te brengen, opdat Jezus verheerlijkt mag worden.

			De allereerste plicht van een bekeerling is om te werken voor de bekering van anderen. En het zal je gebed zeker niet bederven, jongeman, als je wanneer je voor jezelf bidt de meervoudsvorm gebruikt: ‘O verzadig ons.’ Bid voor je broeders en zusters. Ik weet zeker dat we heel schuldig staan op dit punt. Degenen die uit dezelfde lendenen als wij zijn voortgekomen – o dat God gaf dat ze allen dezelfde zaligheid mochten ontvangen.

			Sommigen van jullie hebben misschien het geluk tot een gezin te behoren van wie alle leden bekeerd zijn. O, dat we dat allemaal zouden kunnen zeggen! Moge de herinnering aan deze tekst jullie en mij ertoe aanzetten om meer voor onbekeerde broers en zussen te bidden dan we ooit hebben gedaan. ‘O verzadig ons. Als u de oudste hebt binnengebracht, Heere, vertoef dan niet voordat de jongste bekeerd mag zijn. Als mijn broer het Woord predikt, als mijn zuster zich verheugt in het vrezen van U, laat dan ook de andere kinderen Uw liefde kennen en smaken.’

			Jonge mensen in winkels, in warenhuizen, in fabrieken, bid dit gebed, en maak zelfs geen uitzondering voor hen die begonnen zijn te lasteren, maar bid voor hen terwijl ze in hun vroege jeugd zijn: ‘O verzadig ons met Uw genade.’

			Let er vervolgens op, lieve vrienden, dat je gebed grondig evangelisch is. ‘O verzadig ons met Uw genade.’ Het gebed van de tollenaar is het voorbeeld voor ons allemaal. Hoe beminnelijk of hoe uitnemend we ook zijn, we moeten ieder voor zich zeggen: ‘God, wees mij zondaar genadig.’

			Kom niet aan met de godsdienst van je ouders en grootouders. Nader de Heere niet met het feit dat je als kind gedoopt bent. Kom niet voor Zijn aangezicht om te pleiten op het verbond van je moeder. Kom als een zondaar, als een dwaze, vuile zondaar die niets heeft om op te steunen of te vertrouwen dan de verdienste van God in Christus Jezus. Laat het gebed precies zo zijn als wat een dief of een prostituee zou bidden: ‘Verzadig ons in de morgenstond met Uw genade.’

			Laat het gebed nu meteen worden opgezonden. De tekst zegt: ‘Verzadig ons in de morgenstond.’ Waarom niet vandaag? O, dat het al jaren geleden gebeurd was! Maar er was tijd genoeg, dacht je. Er is tijd genoeg, maar er is geen tijd te verliezen. Leg je toestand nu open voor God en ontvang vrede. ‘Heden is het de aangename tijd, nu is het de dag der zaligheid.’

			Ik hoop dat we niet bidden in de hoop laat verhoord te worden. Laat het zijn: ‘O verzadig ons in de morgenstond.’ Wie werkelijk berouw heeft, wil altijd meteen vergeving ontvangen. Zo iemand heeft het gevoel dat hij niet van zijn knieën kan opstaan voordat God hem genadig is. Let op, als een mens werkelijk op het punt is gekomen dat hij nu gered moet worden of anders voelt dat het te laat zal zijn, dan is het ernstige ogenblik gekomen waarop God zal zeggen: ‘U geschiede zoals u wilt.’

			Ik moet deze armzalige preek van me aan Gods volk overlaten, om ervoor te bidden. Soms als ik er het meest naar verlang om bij de mensen aan te dringen, merk ik dat de geest verstrooid is, ook al is het hart warm. God weet dat als ik bij de jongeren kon aandringen, ik het zelfs onder tranen zou doen. Ik ervaar het als zoiets belangrijks voor ons land. Gelukkig zal het zijn als zijn zonen en dochters hun jonge dagen aan God geven! Het zal zo’n grote zegen voor Londen zijn als onze jongemannen in hun zaken en onze jonge vrouwen in de gezinnen waar ze werken gezanten van Christus zouden worden.

			En hoe gelukkig zal het voor henzelf zijn! Wat een vreugde zullen zij kennen! Wat een verrukkingen zullen ze ervaren! Wat een zegen zullen ze zijn voor hun huisgenoten! Wat een gelukkige gezinnen zullen het zijn! Onbekeerde vaders zullen de kracht der godzaligheid voelen door hun dochters, en moeders die de godsdienst verachten zullen haar niet langer durven negeren omdat ze haar concreet gemaakt en geïllustreerd zien in hun zonen.

			We hebben overal zendelingen nodig. Deze grote stad kan onmogelijk het eigendom des Heeren worden, tenzij individuen in actie komen. We moeten alle christenen aan het werk hebben, en aangezien we de ouderen niet kunnen laten werken zoals we willen, aangezien ze hoe we ook preken in de luwte zullen blijven, verlangen we naar nieuwe rekruten, wier vurigheid de uitdovende geestdrift van de ouderen opnieuw zal laten ontvlammen. We willen nieuwelingen zien komen die gloedvol zijn en die met heilige toewijding het vuur op het altaar fel laten branden.

			Om Jezus Christus’ wil smeek ik je, jij die nog maar zo jong bent, zend dit gebed op in je bank. Doe het nu. Het is alsof een broeder je een gunst vraagt. Het is voor je eigen ziel, opdat je gezegend moge zijn op aarde en opdat je de hemelse vreugden mag bezitten. God verhoort het gebed. De genadetroon is vrij toegankelijk. Christus wacht nog steeds.

			Moge de Geest van God je er nu toe brengen om smekend voor Hem te verschijnen. Moge Hij je ertoe brengen te verschijnen met deze smeekbede: ‘Verzadig ons in de morgenstond met Uw genade, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.’

			Het gebed van de leerling

			‘Geef mij de weg Uwer bevelen te verstaan; dan zal ik vertellen over Uw wonderlijke werken.’ 
(Psalm 119:27, Engelse vertaling)

			Als we iets goeds van God zoeken te ontvangen, dan horen we er ook over na te denken hoe we het kunnen gebruiken tot Zijn eer. Verlangens naar goede dingen horen voort te komen uit goede motieven. Als het hart niet enkel naar genade verlangt maar ook dankbaar is, dan zal het zich tot God wenden met een dubbel doel: verlangend naar genade én verlangend deze genade te gebruiken tot Zijn eer. De genade van God, die zaligheid brengt, wakkert op wonderbaarlijke wijze de voorkeur voor goede dingen aan. Hij doet meer. De genade verwekt een intense betrokkenheid op de verheerlijking van Gods naam in de wereld, zelfs nog voordat hij het vermogen heeft geschonken om iets goeds te doen. Als vurig verlangen en ellendige hulpeloosheid samenkomen en in het hart met elkaar worstelen leidt dat vaak tot wanhoop, maar zo’n situatie hoort veeleer aan te zetten tot gebed.

			Direct nadat we door genade gered zijn, verlangen we naar voedsel voor de behoeften van onze ziel. ‘Als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen.’ Dit is het eerste stadium van geestelijk kindschap – net als het kind dat huilt om de fles en de hele inhoud ervan naar binnen werkt, alles voor zichzelf, alles voor zichzelf.

			Hierna volgt een andere begeerte, een verlangen naar gemeenschap der heiligen, ook al voelen we ons te zwak en te dwaas om ons bij zulk goed gezelschap (waarvoor we de oudere discipelen houden) te voegen, of zelfs om met hen te praten. Maar ik zal u zeggen wat we kunnen doen. We mogen het ieder voor zich aandurven om de Heere te vragen ons te onderwijzen en ons Zijn wegen te doen begrijpen, zodat onze gesprekken bij Zijn volk welkom zijn – en Hij zal ons verhoren. ‘Daarom vermaant elkander, en sticht de een de anderen, gelijk gij ook doet.’ Dit is het tweede ontwikkelingsstadium.

			Dan komt er een derde fase, en die komt zeker als u zult vervolgen om de Heere te kennen. ‘Zo zal ik de overtreders Uw wegen leren; en de zondaren zullen zich tot U bekeren.’ Broeder, spreek op de volgende manier: ‘U hebt me opgedragen, mijn God, om ernstig naar de beste gaven te verlangen. Ik verlang ernaar, Heere, dat weet U – niet om ze in wellusten door te brengen, maar om ze te gebruiken voor Uw dienst. Dankbaar zal ik Uw talenten als een schat aanvaarden, niet om ermee te spelen, niet om ermee te pochen als de speeltjes van mijn ijdelheid, maar om U als een wijze en trouwe dienstknecht al het profijt en al het voordeel ervan te brengen, want ik verlang er erg naar om te woekeren met alle talenten die U aan mijn zorg toevertrouwt.’ ‘Geef mij de weg Uwer bevelen te verstaan, dan zal ik vertellen over Uw wonderlijke werken.’

			Ik wil u er aan het begin van deze overdenking verder op wijzen dat er geen werkelijk serieuze plicht is waartoe een mens geroepen kan zijn, geen verantwoordelijke taak tot de uitoefening waarvan hij uitverkoren kan zijn, noch zelfs een plan of doel dat hij in zijn hart vormt, of het vraagt toegewijde voorbereiding van zijn kant om zichzelf ervoor geschikt te maken, om zijn vermogens te trainen en zijn geest te disciplineren. Wat u ‘ongeschoold werk’ noemt is misschien uit te voeren door ijverige werklui, maar ‘ondoelmatige arbeid’ is enkel energieverspilling. Hoeveel dringender is het dan nodig dat ons de vereiste vermogens geschonken worden en dat we geschikt worden gemaakt door gepaste voorlichting als we werk voor God te doen hebben, of een taak –hoe nederig ook– in de dienst van onze Koning! IJver zonder kennis laat ons enkel ten prooi vallen aan vermetele eigendunk.

			Worden we ertoe geroepen over Gods wonderlijke werken te vertellen, dan horen we dat niet meteen zonder bekwaamheid en voorbereiding te doen, maar we horen op de Heere te wachten, opdat de ogen van ons verstand verlicht mogen worden, dat onze stamelende tong mag worden losgemaakt en dat onze lippen erop afgestemd mogen worden om het edele verhaal in een sierlijke stijl te vertellen. We moeten eerst voor onszelf inzicht krijgen in de weg van Gods bevelen voordat we die aan anderen duidelijk kunnen maken. Wie zelf probeert te onderwijzen zonder ooit zelf onderwezen te zijn, maakt er een puinhoop van. Wie niets begrijpt en toch anderen begrip wil bijbrengen, moet wel falen. Er zijn er die niet kunnen onderwijzen en niet willen leren, en dat is omdat ze niet willen leren dat ze niet kunnen onderwijzen. Volgens mij vormt het vermogen om onderwezen te worden de basis van het vermogen om te onderwijzen.

			De psalmist bezat beide vermogens. Hij zegt: ‘Geef mij de weg Uwer bevelen te verstaan.’ Daar blijkt zijn bereidheid om onderwezen te worden. ‘Dan’, zegt hij, ‘zal ik vertellen over Uw wonderlijke werken.’ Daar blijkt zijn bereidheid om te onderwijzen.

			Toen ik over deze tekst nadacht, leek het me goed om drie dingen te bespreken: ten eerste het gebed van degene die onderwijs wil ontvangen, ten tweede de bezigheid van degene die onderwijs heeft ontvangen, en ten derde de nauwe relatie die er tussen beide zaken bestaat.

			Ik hoop, geliefde broeders en zusters in Christus, dat we allen leerlingen zijn op de school van Christus –allen discipelen of scholieren– en ik hoop dat we het gebed van de student ons eigen maken: ‘Geef mij de weg Uwer bevelen te verstaan.’ U weet dat gebed voor de studie even belangrijk is als het vuur voor het offer. Ik smeek u daarom, stem van harte in met het gebed van de tekst.

			Het gebed van de leerling heeft te maken met het belangrijkste onderwerp van de levenswandel waarop hij zich behoort te richten, namelijk: de weg van Gods bevelen. U en ik, broeders, moeten de dingen onderwijzen die verband houden met de raad en de geboden des Heeren. Het is ons vak niet om mensen in politiek opzicht te leiden of hun les te geven op wetenschappelijk gebied. Dat soort dingen kunnen beroemde mensen beter doen wier tijd en aandacht door dit soort diepzinnige en arbeidsintensieve onderzoek worden opgeslokt. Voor ons als christenen en dienaren van Christus is het zaak mensen de dingen van God te leren. We doen er goed aan om ons bij dat ene onderwerp te houden, zowel voor ons eigen welzijn als voor dat van anderen. Als we ons met allerlei studiegebieden bezighouden, dan zullen onze gedachten spoedig verstrooid  raken. Vermenigvuldigen we onze activiteiten, dan zullen we niet al onze energie kunnen richten op het grote onderwerp dat goddelijke wijsheid voor ons heeft uitgekozen: ‘de weg van Uw bevelen.’

			We hebben veel inzicht nodig in de weg van Gods ‘wettische’ bevelen, om anderen te kunnen onderwijzen. Het is goed om ingewijd te zijn in de wet, om zijn wonderlijke alomvattendheid, geestelijkheid en ernst te onderscheiden, om de weg van de wet te kennen – een weg te zwaar om door welk sterfelijk mens ook bewandeld te worden om de zaligheid ermee te verdienen. Het is goed om de weg van Gods bevelen te overzien, om te zien hoe uitzonderlijk breed en toch tegelijkertijd hoe opmerkelijk nauw hij is, want ‘Uw gebod is zeer wijd’, en toch: ‘Eng is de poort en nauw is de weg die ten leven leidt en weinigen zijn er die dezelve vinden.’ Het is goed om precies te weten wat de wet onderwijst en voorschrijft, waarom we onderworpen zijn aan zijn voorschriften en hoe we zijn straffen kunnen ontgaan.

			Ook hebben we er grote behoefte aan om Gods Evangeliebevelen te verstaan. Om in te zien wat ze zijn: ‘bekeer u’, ‘geloof’, ‘word veranderd’ en dergelijke. Om in staat te zijn om hun relatie te zien en welke positie ze innemen: het zijn geen middelen om een doel te bereiken, maar resultaten van goddelijke genade. Het zijn geboden, maar toch zijn het beloften; de mens is verplicht ze te houden, maar toch is het genade van God als dit daadwerkelijk gebeurt.

			Gelukkig de prediker en onderwijzer die de weg van de Evangeliebevelen verstaat en ze nooit laat botsen met de inzettingen van de wet, om zo een mengelmoes te onderwijzen: half wet en half Evangelie. Gelukkig hij die de weg van Gods wettische bevelen kent en ze ziet gloeien van goddelijke toorn vanwege de zonde, en die de weg van de Evangeliebevelen onderscheidt en ziet hoe helder ze zijn en tegelijkertijd karmozijnrood vanwege het kostbare bloed van Hem Die voor ons de weg van aanneming tot kinderen opende.

			De weg van Gods bevelen! Betekent dat niet dat we horen te weten hoe die bevelen zich onderling verhouden? Want het gebeurt heel snel, broeders, tenzij God ons begrip geeft, dat we over één bevel prediken ten koste van een ander. Een bediening en een bepaalde vorm van onderwijs kan eenzijdig zijn, en wie zich erdoor laat leiden, wordt eerder een karikatuur van het christendom dan een evenwichtig christen. O Heere, wat een dwaze schepselen zijn we! Als U ons op een bepaalde manier vermaant, dan schieten we daar zo in door dat we vergeten dat U ons ook nog andere raad hebt gegeven dan die op dit moment in onze oren naklinkt.

			We hebben mensen gekend die de opdracht kregen nederig te zijn en die neerknielden totdat ze angstig en wanhopig werden. We hebben anderen gekend die vermaand werden om vertrouwen te hebben en die veel verder gingen dan een gepaste moed en zo aanmatigend geworden zijn dat ze op dit moment tot grote zonden vervallen zijn. Is trouw aan de waarheid uw vleselijke deugd? Pas dan op voor liefdeloosheid. Is liefde tot God en mensen uw hoogste verlangen? Hoed u er dan voor het slachtoffer te worden van valse apostelen en dwaze huichelaars. Hebt u uzelf bekleed met de ijver als met een gewaad? Wees dan nu op uw hoede, opdat niet uw kleed vanwege een onbezonnen daad in het bloed gewenteld wordt.

			O, hoe gemakkelijk is het om een deugd zodanig te overdrijven dat het een ondeugd wordt. Een mens kan naar zichzelf kijken, zichzelf onderzoeken en al zijn daden en motieven kritisch bekijken totdat hij jammerlijk egoïstisch wordt. Of anderzijds kan een mens naar anderen kijken, hun raad geven en hen waarschuwen, tot hen preken en voor hen bidden – totdat hij zijn eigen toestand vergeet, een huichelaar wordt en tot zijn verbazing ontdekt dat zijn eigen hart niet recht is voor God.

			Gods bevelen moeten op een bepaalde manier worden opgevolgd, ze bezitten een harmonie waarin iedere klok zijn eigen klank geeft en ze samen een melodie vormen. Er zit een heilzaam evenwicht in, zoals dat vroeger voor de zalfolie van de priester gold: zoveel van dit en van dat en van nog weer iets anders. Als ook maar één ingrediënt achterwege werd gelaten, dan zou de olie zijn perfecte aroma hebben verloren. Zo is er een zalving van het heilige leven waarin bevel op bevel op bekwame wijze vermengd is, op verfijnde wijze bereid, op een weldadige manier vermengd, en zo wordt het leven aangenaam als een zeer kostbare zalfolie voor de Heere. God geve ons allen, als we anderen moeten onderwijzen –en ik hoop dat we dat ieder voor zich zullen proberen– om de weg van Zijn bevelen te verstaan.

			De betekenis van dit gebed is zeker ook: ‘Doe mij de manier begrijpen waarop ik Uw bevelen moet houden.’ Dit gebeurt niet met menselijke kracht, want wie de bevelen van God houdt, moet worden vastgehouden door de God van de bevelen. Om de bevelen te houden, moeten we Hem in het hart houden Die de bevelen gaf en Wiens leven de beste illustratie ervan is. Heere, leer ons de manier waarop we Uw bevelen ter harte moeten nemen en moeten doen.

			Betekent dit gebed niet: ‘Heere, doe mij het christelijke leven begrijpen, want dat is de weg van Uw bevelen?’ Lieve vrienden, als u anderen onderwijst, moet u het christelijke leven bij ondervinding kennen. U moet de grote leerstellingen kennen die het ondersteunen en die ertoe aanzetten – de grote leerstellingen waarmee de weg waarover de christen wandelt, geplaveid is. U moet de praktische bevelen zelf kennen, wat ze inhouden en hoe de Heere ze heeft geformuleerd voor iedere omstandigheid en iedere periode in het christelijke leven.

			U moet deze bevelen op een verstandelijke manier kennen, maar u moet ze ook uit ondervinding kennen. Het is een waardeloze prediker die niet uit ondervinding over de weg van Gods bevelen kan vertellen; die niet ervaren heeft hoeveel vreugde het geeft om erop te wandelen, die de bevelen niet gehouden heeft noch erdoor geleid werd zodat bleek dat ‘in het houden ervan groot loon is.’

			Ach, en het zal de slechtste prediker niet zijn die zich levendig herinnert hoe bitter het is om van deze geboden af te dwalen, want hij kan de zondaar vertellen, met tranen in de ogen, dat wie afdwaalt van de weg van gehoorzaamheid de paden van de vrede zal mislopen. De weg van Gods geboden is immers bijzonder aangenaam, maar wie de afscheiding doorbreekt en zijn eigen wil volgt, zal ervaren dat zijn eigenzinnigheid hem smartelijk verdriet en intense pijn bezorgt.

			Hieraan hebben we behoefte: aan het verstaan van de weg van Gods bevelen. Laat het gebed opstijgen naar de hemel, in het bijzonder dat van iedere jonge broeder die de hoop heeft binnenkort het Woord te gaan prediken: ‘Geef mij de weg Uwer bevelen te verstaan.’

			Heel duidelijk omvat dit gebed een belijdenis: ‘Geef mij de weg Uwer bevelen te verstaan.’ Het betekent dit: ‘Heere, ik begrijp deze weg niet uit mezelf. Ik ben onwetend en dwaas en als ik mijn eigen oordeel en ideeën volg, dan ga ik ongetwijfeld verkeerd. Heere, laat mij begrijpen.’ Het is een belijdenis van een goed mens die al veel begreep, maar die besefte dat hij niet alles begreep. Wat deze materie betreft is degene die het meeste begrijpt de mens die denkt dat hij het minste begrijpt. Wie de zuiverste kennis van goddelijke zaken bezit, is precies degene die voelt dat er buiten zijn waarneming een onbegrensde oceaan is, en hij roept: ‘Geef mij de weg Uwer bevelen te verstaan.’ Het is een belijdenis die moet voortkomen uit een intens besef; het bewustzijn van dwaasheid en onkunde moet haar op de lippen brengen.

			Dit gebed van de leerling vraagt een grote zegen als het zegt: ‘Doe mij verstaan.’ Dit houdt iets meer in dan: ‘Doe mij kennen.’ Hij had zojuist gezegd: ‘Leer mij Uw inzettingen.’ Iedere christen heeft dit onderwijs voor zichzelf nodig, maar wie anderen moet onderwijzen, moet in het bijzonder vragen om een grondig inzicht. Zondagsschoolmeesters die toezicht houdt op de kinderen, en ouderlingen die voor zoekers zorgt en hen in de richting van de Zaligmaker helpt, wees niet tevreden met kennen, jullie moeten begrijpen. Oppervlakkige bekendheid met de Schrift schiet te kort voor jullie belangrijke taak. Jullie geest moet doordringen in de diepere betekenis, de verborgen schat van wijsheid. ‘Doe mij verstaan.’ Een catechismus kan goede antwoorden verschaffen, maar we hebben de levende onderwijzer nodig om ons juiste opvattingen te geven. Begrip is geen eigenschap van baby’s; wees volwassen in het verstand.

			Jonge leerlingen verliezen snel het vertrouwen in hun docent als hij niet het juiste niveau blijkt te bezitten. Gisteren hoorde ik twee schooljongens over hun onderwijzer praten. Zegt de een: ‘Ik denk niet dat hij veel meer weet dan wij.’ ‘Nou, hij moet altijd in zijn boek kijken voordat hij ons iets kan vertellen, of niet soms?’ antwoordt het andere joch. Toen ik zojuist hierheen kwam, zag ik twee peuters die een ander kind probeerden te dragen dat nog iets kleiner was dan zijzelf. En ze rolden alledrie omver. Het is leuk om kleine kinderen te zien die hun broertje graag helpen, maar als vader eraan komt tilt hij ze alledrie op en draagt hij hen met gemak. We hebben niet veel vaders, maar iedere christen zou moeten streven naar die eerbare en waardevolle positie in de kerk. De wijsheid die voortkomt uit ervaring leidt ertoe op.

			‘Doe mij verstaan.’ O Heere, de kinderen nemen genoegen met de bloemen, help mij om de wortels te onderzoeken. Leid me in de geheimen in, laat me de diepe zaken van God kennen. Help me te onderscheiden. Stel me in staat te beoordelen en te overwegen en zo te begrijpen. Leer mij de redenen te begrijpen die U geeft. Waar U geen reden geeft, leer mijn verstand dan te beseffen dat er een heel goede reden is waarom U geen redenen geeft. Doe mij zo begrijpen wat begrepen kan worden én doe mij begrijpen dat wat ik niet kan begrijpen even betrouwbaar is als wat ik begrijp. Ik kan U, o God, nooit volkomen doorgronden. Voor Uw aangezicht moet ik steeds een baby blijven, ook al kan ik ten opzichte van mijn medechristenen een man zijn. ‘Doe mij verstaan.’

			Ik houd ervan diegenen van Gods volk te ontmoeten wier zintuigen geoefend zijn in goddelijke dingen en wier begrip gerijpt is. De meeste discipelen zijn baby’s, niet bekwaam in het Woord der gerechtigheid. Ze gebruiken melk omdat ze het vaste voedsel niet kunnen verwerken. Dank God voor de baby’s, en bid Hem dat ze spoedig mogen groeien en zich tot mannen mogen ontwikkelen. Wie weet dat hij een zondaar is en dat Christus Jezus Zijn Zaligmaker is, weet genoeg om zalig te worden. Maar we verlangen niet naar blijvende kinderlijkheid. Het spellingboek is onmisbaar als begin, maar niet het spellingboek voor altijd! Het abc moet niet steeds gezongen worden in een vermoeiende dreun, noch moet ‘geloof alleen’ het eeuwigdurende lied worden.

			Zijn er geen diepere en hogere waarheden? Er is de grote analogie van het geloof, er is de leer van de vereniging van de heiligen met Jezus Christus. Dit zijn de grote dingen van God en ik denk dat we behoren te bidden: ‘Heere, doe ze mij verstaan.’

			Toch is het beste begrip dat wat streeft naar persoonlijke heiligheid. ‘Doe mij de weg van Uw inzettingen verstaan.’ Heere, als ik de leer niet kan doorgronden, laat me dan toch in ieder geval weten wat voor mij in mijn dagelijks leven de juiste weg is. Als Uw waarheid me soms verwart en ik niet kan zien hoe de ene waarheid met de andere te verenigen valt, Heere, geef desondanks dat oprechtheid en waarheid mij mogen behoeden. Laat mij daarom de weg van Uw inzettingen kennen en begrijpen, opdat als ik verzocht wordt en de verleider komt als een engel des lichts, ik het verschil mag onderscheiden tussen een engel des lichts en de namaakengel des lichts, zodat ik niet in de val terechtkom.

			‘Doe mij de weg van Uw inzettingen verstaan.’ Moge mijn oog helder zijn om het goede in al zijn aspecten te kennen. Laat mij de zijden leidraad van de oprechtheid volgen, ook als ze me een schijnbaar vreemde richting wijst. Geef Uw dienaar zo’n duidelijk begrip van wat Israël behoort te doen en wat hijzelf als deel van Israël behoort te doen dat hij nooit de weg kwijtraakt. Dat is het beste soort begrip dat er in heel de wereld te vinden is.

			De psalmist verwijst naar de fontein van alle wijsheid, de bron waaruit alle kennis ontspringt. Wie kan de wijsheid in het binnenste brengen dan de Heere? Of wie kan verstand in het hart geven dan God de Allerhoogste? Onze ouders en onze zondagsschoolmeesters onderwijzen ons de basisbeginselen terwijl we jong zijn. We hebben veel aan hen te danken en achten hen hoog. Toch konden zij alleen de wet onderwijzen en, zo mogelijk, de letter ervan in ons geheugen prenten – hoewel zelfs daarvoor geldt dat we die vaak herhaalden en even vaak weer vergaten. Het is de Heere Die ons zo onderwijst dat we er voordeel bij hebben, door de goddelijke Geest.

			Wat onderwijst de Heere ons zeer wonderlijk. Sommige lessen moeten er met de zweep ingeslagen worden. Nu, Hij spaart de roede niet omdat we zo hard huilen. Andere lessen kunnen alleen als met een gloeiend stuk ijzer in ons worden gebrand. Sommigen van ons kunnen de Heere loven omdat we in ons lichaam de merktekenen van de Heere Jezus dragen, omdat Hij Zijn waarheid in ons vlees en onze beenderen inbrandde, zodat we die wel moeten begrijpen.

			Op wat voor vreemde plaatsen stelt God Zijn kinderen! Er zijn scholen met vreemde namen, Brasennose bijvoorbeeld. Maar de bijzonderste school waar ik ooit van gehoord heb, was de walvisbuik. Jona zou zijn zelfzuchtige wil nooit voor soevereine genade hebben laten buigen als hij niet in de diepte geworpen was, en de baren en golven over hem heen waren gegaan. Maar dat hij goed onderwijs ontvangen had, was heel goed te merken aan de manier waarop hij dankte, want zo gauw als hij uit de buik van de walvis kwam, zei hij: ‘Het heil is des Heeren.’ Een unieke leerschool voor een profeet, maar we kunnen er tevreden mee zijn om de keuze voor de leerschool aan God over te laten, en als we als Jozef in Egypte verkocht worden of als de kinderen der Hebreeën gevankelijk worden weggevoerd naar Babel of waar dan ook heen – zolang Hij ons de weg van Zijn bevelen doet verstaan, kunnen we zeker tevreden zijn.

			Christus onderwees maar drie van Zijn twaalf apostelen op de berg Tabor, maar elf van hen in Gethsémané. Sommigen, hoewel ze begunstigd worden met veel vreugde, leren meer door diepe smart. Hij nam maar drie van de discipelen met Zich mee in de kamer waar Hij het dode meisje opwekte, want al Zijn wonderen worden niet door al Zijn volgelingen gezien; maar ze kunnen Hem allen aanschouwen aan het kruis en de zoete wonderen van Zijn stervende liefde leren kennen.

			Ik wil niet tevreden zijn, broeders en zusters, zonder te proberen alles te begrijpen wat begrepen kan worden van de liefde van Jezus Christus en van al de kostbare waarheden die de weg van Gods bevelen vormen. Het is een armzalige wetenschapper die niet meer wil leren dan wat binnen zijn taakomschrijving ligt. Een goede leerling zal zo veel mogelijk uit zijn onderwijzer proberen te krijgen. Laat het uw en mijn besluit zijn om altijd te leren! Laten we nooit tevreden zijn met oppervlakkige kennis. Laten we er liever behagen in scheppen om in de zuivere stroom van kennis te duiken. Openbaring nodigt uit tot onderzoek, en ze onthult haar uitgelezen voorraden alleen aan hen die ernaar zoeken als naar verborgen schatten.

			O mijn God, ik verlang ernaar om naar kennis te streven en die te verkrijgen. Graag zou ik ieder uur dat ik heb aan Uw voeten doorbrengen. Aan U wil ik ieder zintuig geven dat ik heb, opdat ik moge leren. Via het oor, via het oog, via de smaak wil ik kennis opnemen. Ja, en in iedere periode van ontspanning zou ik de geur van uw wonderlijke werken willen inademen. En als ik rust zoek, zou ik mijn hoofd aan Uw boezem laten rusten opdat ik Uw liefde ook via de tastzin moge leren kennen, evenals via ieder ander zintuig. Moge hemelse kennis via iedere poort van de stad Mensenziel binnenkomen.

			En Heere, ik zou het diepst van mijn ziel willen openen opdat Uw licht in de meest verborgen delen van mijn natuur zou schijnen. O, hoor mijn roepen! Geef mij de weg Uwer bevelen te verstaan!

			Als de Heere een mens de weg van Zijn bevelen geleerd heeft, past het hem wel om zijn geheiligde voorrechten te gebruiken: ‘Dan zal ik vertellen over Uw wonderlijke werken.’ Laat zo iemand als een getrouwe leraar getuigen van Gods werken, Zijn wonderlijke werken. Het is een erbarmelijke preek die helemaal over de werken van de mens gaat, in het bijzonder als de prediker goede werken als iets opmerkelijks aanduidt. We moeten niet de werken van de mens prediken, maar de werken van God; niet onze eigen werken, maar de werken van onze grote Plaatsvervanger.

			Er zijn in het bijzonder twee werken waar christenen met anderen over moeten spreken: het werk van Christus voor ons en het werk van de Heilige Geest in ons. Dit zijn thema’s die nooit uitgeput zullen raken. Het werk van God de Zoon voor ons in Zijn leven en dood, opstanding en hemelvaart, Zijn voorbede aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst – wat een thema hebben we hier! Preek Zijn plaatsvervanging met veel gevoel. Laat er geen misverstand over bestaan. Laat het verteld worden dat Christus in de plaats van Zijn volk stond en voor hen leefde en stierf.

			Verder is er het werk van de Heilige Geest in ons. Het wezenlijke belang en gewicht daarvan vallen onmogelijk te overdrijven. Ik zou het niet fijn vinden als iemand over deze goddelijke bediening probeert te vertellen wanneer hij de kracht ervan niet ondervonden heeft en er door ervaringen toe gebracht is om het te begrijpen: het werk van overtuiging, het werk van wedergeboorte, het werk van ontlediging, verootmoediging en in de laagte brengen, het werk van tot bekering en tot geloof leiden, het werk van heiligmaking, het werk van dagelijkse ondersteuning van het godzalige leven, het werk van het de ziel ten volle voor de hemel gereedmaken.

			Het is heel gemakkelijk om op dit punt fouten te maken, als God u niet de weg van Zijn bevelen doet verstaan! Maar als u een goede, duidelijke kennis hebt van wat het christelijke leven is, broeders en zusters, houd u dan altijd bezig met deze twee zaken: wat de Heere voor ons heeft gedaan en wat de Heere in ons doet als Hij ons uit de duisternis tot Zijn wonderbare licht brengt.

			Het wonderlijke karakter van deze werken van God biedt een studieterrein waarop een vrome geest zich kan begeven met steeds nieuwe gevoelens van ontzag en verrukking. Deze wereld biedt weinig zaken waarover mensen zich kunnen verwonderen. De gewoonte bestaat om over de zeven wereldwonderen te spreken. Ik geloof dat er niet een van deze zeven wonderen is waarover niet ooit iemand zijn verwondering is kwijtgeraakt. Als je ze vaak genoeg ziet, raak je eraan gewend en het wonder vervluchtigt.

			Maar wat het werk van God betreft, en in het bijzonder deze twee werken: u kunt erover denken, erover mediteren, ze onderzoeken, er iedere dag van een lang leven van genieten, en het resultaat zal niet zijn dat uw verwondering vermindert, maar dat ze toeneemt. ‘Uw wonderlijke werken.’ God mens geworden in de Zoon van Maria! Wat is dit een wonderlijk werk! God in de timmermanszaak! De Zoon van God Die spijkers in het hout slaat en een hamer gebruikt! Wat een wonderlijk werk! Jezus aan het weefgetouw, een gerechtigheid wevend voor Zijn volk, waarbij Hij Zijn ziel legt in iedere beweging van de schietspoel en zo’n onovertroffen stof vervaardigt voor het bruiloftskleed van Zijn eigen uitverkoren bruid in de hemel dat alle engelen in de hemel stilstaan en ernaar staren en zich erover verbazen hoe die stof gemaakt is!

			Zie Hem – God Zelf in menselijk vlees, stervend, de menselijke zonde dragend met een zelfvernedering die meer dan wonderlijk is! Zie Hem al die zonden in de diepte van de zee werpen, waaruit ze dankzij Zijn grote verdienste nooit meer bovenkomen. Wat een wonderlijk werk! Zie Hem dan weer voortgaan, ontslagen van al wat Hij moest doen om Borg te kunnen zijn nu Hij de schuld betaald heeft. Zie Hem het handschrift der inzettingen dat tegen ons was aan Zijn kruis nagelen. O, wonderlijk werk! Je zou er nacht en dag over kunnen praten zonder ooit moe te worden.

			Zie Hem opstaan als onze plaatsvervanger,  daarmee ons het leven garanderend. Zie Hem de hemelen ingaan en een grote hoeveelheid genade onder wederhorigen uitdelen. Beschouw de invloed van Zijn middelaarsgezag, de macht die Hem door Zijn Vader gegeven is, want Hij heeft Hem macht gegeven over alle vlees opdat Hij eeuwig leven mag schenken aan degenen die de Vader Hem gegeven heeft. Luister, luister naar Zijn voorbede als Priester op de troon. Wat een wonderlijk werk is dat!

			Beschouw dan nog het apocalyptische vergezicht. Beschouw al de heerlijkheden van de toekomst als Hij zal komen om op aarde te regeren! Daar hebt u nieuwe velden van licht die u overweldigen – nieuwe prikkels om u te verbazen, om te bewonderen en om te aanbidden.

			En wat zal ik zeggen over de wonderlijke werken die zo nabij en zo bekend lijken voor onze waarneming, en die ons toch overweldigen, waarbij we ons des te meer verbazen naarmate we ze beter onderzoeken? De kerk in de wereld wordt van generatie tot generatie levend gehouden door Eén Wiens aanwezigheid beloofd was en vervolgens geschonken werd, en Wiens aanwezigheid nu ervaren en bewezen wordt door de heiligen: de gezegende Voorspraak, de Trooster Die Jezus zond van de Vader. Door Zijn werk zijn lange perioden van droogte en moedeloosheid altijd weer opgevolgd door perioden van verkoeling voor het aangezicht des Heeren, door oplevingen en vernieuwingen van tekenen en wonderen zoals die op de Pinksterdag begonnen.

			Ik weet nooit waar ik me het meest over moet verwonderen: over God in het menselijke vlees, de mens geworden Zoon, of over de Heilige Geest Die in de mens woont. De inwoning is even wonderlijk als de menswording. Laat iedere Evangelieprediker zijn ziel opwekken tot verwondering en dankbaarheid dat deze werken van God geschikt zijn om hem te inspireren. Ik houd ervan als de prediker wanneer hij over deze zaken spreekt, de indruk wekt van een geheel en al verwonderd mens, van iemand die over een grote vlakte staart, verloren in oneindigheid alsof hij midden op zee was, trillend van aanbidding alsof de koorden van zijn natuur trillen vanwege het mysterie en de ontzagwekkende zaken die hem omringen.

			Er zijn lieflijke sporen van Gods allesovertreffende bekwaamheid in kleine dingen die door de microscoop bekeken worden, maar deze wonderlijke werken van God zijn van een andere orde. Zij tonen nog meer macht. Vertel het oude verhaal niet alsof het in uw oren afgezaagd en onbelangrijk is geworden en u het zomaar even doorgeeft. Luister naar de trage, diepe, volle stem van de machtige oceaan van genade totdat uw ziel in u bezwijkt. Spreek dan op een manier waaruit uw krachtige gevoelens blijken, zoals de apostel Paulus: ‘O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!’

			Toch past het u om heel duidelijk te spreken. Kijk hoe het gezegd wordt: ‘Ik zal vertellen over Uw wonderlijke werken.’ Vertellen is de eenvoudigste manier van spreken. We kunnen niet allemaal preken, maar we kunnen allemaal vertellen. Als sommige predikers zich van retoriek zouden onthouden en hun eenvoudige, onopgesmukte verhaal zouden vertellen, zouden ze meer succes hebben dan nu. Denkt u dat God van Zijn dienaren vraagt dat ze zich vermoeien om op zondag voor de dag te komen met één of twee demonstraties van ‘intellect’ en welsprekendheid? Dit is ongetwijfeld niet Gods manier van werken. Ik geloof niet dat Paulus ooit een fijnzinnige preek heeft gehouden of dat Petrus ooit gedroomd heeft over enig vertoon van intellect.

			Gisteren vroeg ik aan iemand die een preek gehoord had of het waarschijnlijk is dat er zondaren door bekeerd zouden worden. Hij zei: ‘O nee, zeker niet, maar het was wel een intellectueel hoogstaande verhandeling.’ Staat er ergens in de Bijbel een woord over intellectuele verhandelingen of over iets dat er in de buurt komt? Is er niet een land elders in de wereld waar ze streven naar verfijnde, pedante welsprekendheid – preken die je herinneren aan de manier waarop men een vuurwerkshow besluit; preken gemaakt van blauwe lichten en flitsen? Ze noemen het een ”peroratie”, geloof ik.

			Maar de manier waarop de christen –de ware christen– het doet, is vertellen over Gods wonderlijke werken. Vertel mij het oude, oude verhaal. Vertel het niet op een afgezaagde manier, maar vertel het eenvoudig, als aan een klein kind. God zal het meer eren, het zal uw ziel meer troost verschaffen bij het nadenken erover, en het zal meer nut hebben voor de zielen van degenen die u onderwijst dan alle hoogdravende poëzie of alle stijlbloempjes van gepolijste volzinnen. Wie zielen wil winnen moet Davids woorden hier gebruiken en zeggen: ‘Geef mij de weg Uwer bevelen te verstaan’ en ‘Ik zal vertellen over Uw wonderlijke werken.’

			‘Geprezen zij God’, zei een boer tijdens een gebedsbijeenkomst, ‘dat we afgelopen zondag uit een lage krib gevoederd werden, want meestal hangt de ruif zo hoog dat wij arme schepselen er niet bij kunnen.’ Toen ik de dankbetuiging van die boer las, leek me dat heel verstandig.

			Als een mens onderwezen is in het geloof zal hij vaak over deze dingen spreken. Zulke gesprekken kunnen vaak voorkomen zonder dat ze vervelend zijn. David zegt: ‘Ik zal vertellen.’ Preken is een activiteit die af en toe ondernomen moet worden, maar vertellen is iets dat, geloof ik, door sommige mensen bijna iedere minuut van de dag kan worden gedaan. Ongetwijfeld zijn er maar weinig mensen wie het moeite kost om iedere dag te praten, en als God ons de weg van Zijn bevelen doet verstaan, zullen we het Evangelie in onze vingertoppen hebben, zodat we, wie we ook ontmoeten, in staat zullen zijn op een ernstige en eenvoudige manier met hem over Gods zaligheid te praten. Ik zou willen, lieve vrienden, dat onze woorden altijd met zout besprengd waren, dat dankzij onze meest gewone gesprekken onze toehoorders genade zouden ontvangen.

			Maar hoewel de woorden van de psalmist heel eenvoudig waren en hoewel hij heel vaak sprak, waren zijn gesprekken zeer terzake, want hij zegt: ‘Ik zal vertellen over Uw wonderlijke werken.’ Hoe bedoelt hij dat? Wel, overeenkomstig zijn begrip. ‘Geef mij te verstaan en dan zal ik vertellen als een verstandig mens.’

			Ik hoop dat jullie, broeders en zusters die over Jezus Christus spreken, ertoe in staat gesteld worden om op deze manier over Hem te spreken. Er is vaak veel schade aangericht door mensen die steeds op hetzelfde aambeeld slaan. Sommigen hebben veel meer belangstelling voor het weergeven van hun eigen opvattingen dan voor het ontvouwen van Gods raadsbesluiten. Als we de weg van Gods bevelen verstaan en er meer van gaan begrijpen, dan zullen we er verstandig over spreken en dan zal er in wat we zeggen een harmonie en een wijsheid zijn die gezegend zal worden tot onderwijs van hen die naar ons luisteren.

			De intieme relatie tussen het gebed van de leerling en het doel dat hij daarna nastreefde, ligt gedeeltelijk in het aantrekkelijke van deze kennis en de drang om die over te dragen. Een mens die Christus en Zijn middelaarswerk kent en de Geest en Zijn heiligende werk, kan niet stil zijn. Als het vuur eenmaal aangestoken is, zullen de vlammen zich verspreiden. Hij zal zo vol zijn van verwondering, bewondering en aanbiddende dankbaarheid vanwege de grote genade en liefde van God dat er in zijn boezem een gistingsproces zal plaatshebben. Hij zal als een gevuld vat zijn dat een luchtopening nodig heeft. Als met een vuur in zijn beenderen zal hij uitroepen: ‘Wee mij indien ik het Evangelie niet verkondig!’ Ik zou willen dat er een dieper begrip was van Gods wegen, want dan moeten vele stille tongen spreken. Het thema zelf is voldoende om de aandacht op te wekken die het verdient, ook al heeft de man die erover spreekt geen bijzondere talenten. Aangezien het hart opzwelt van dankbaarheid, komt er spontaan een lied uit de mond. Ongetwijfeld zou Hanna u kunnen vertellen dat het makkelijker is voor een onvruchtbare vrouw om haar tranen te bedwingen dan voor een blijde moeder om haar loflied te onderdrukken.

			Hield Jezus van u toen u geheel verloren was? Vond Hij u toen u Hem vreemd was en bewees Hij uw vriend te zijn? Bood Hij u een schuilplaats toen u een zondaar was en beschutte Hij u tegen alle kwaad? Stierf Hij opdat u zou leven? Weet u dat Jezus uw naaste verwante is en dat Hij er veel behagen in schept om u voor Hemzelf te verlossen? Als de waarheid hiervan tot u door begint te dringen, dan moet uw tong beginnen te spreken, ook al was hij voorheen stom.

			Nu zal ik alle zondaren vertellen
wat een lieve Zaligmaker ik heb gevonden.
Ik zal naar Uw verlossende bloed wijzen,

			En zeggen: ‘Zie de weg tot God.’

			Moge dit sommigen van u die de Heere liefhebt en die toch nooit over Hem spreekt, opwekken. Moge het u leiden tot heilig zelfonderzoek. Zeker, u hebt niet zo veel begrip van Hem als u behoort te hebben, want anders zou uw stilte soms doorbroken worden en uw woorden zouden uw sterke emoties verraden.

			Als ik de weg van Gods bevelen versta, dan zal ik volledig voorzien zijn van stof om over Zijn wonderlijke werken te spreken. Wat moet het verschrikkelijk zijn voor een mens om zich erop voor te bereiden een leraar van anderen te zijn als hij de dingen van God niet zelf uit ondervinding kent. Zoiets gebeurt soms, dat weet u, en op een heel goedkope manier. Je kunt preken kopen voor een paar centen, met de garantie erbij dat ze tot ver in de omtrek niet zo gehouden worden. Maar van de mens die zoiets doet zal uiteindelijk een zware rekenschap worden afgeëist.

			Het is makkelijk voor u om in uw klas les te geven door het lesmateriaal van de Zondagsschoolunie door te lezen, de les in te studeren en helemaal in uw hoofd te krijgen. Ach, maar, lieve vriend, hoe zult u het verantwoorden om kinderen op de zondagsschool te hebben onderwezen terwijl u zelf nooit Gods kind bent geweest en nooit zelf door God onderwezen bent? ‘Tot de goddeloze zegt God: Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen, en neemt Mijn verbond in uw mond?’ Probeer anderen niet te onderwijzen in wat u zelf niet begrijpt. Ga op uw knieën en roep: ‘Geef mij de weg Uwer bevelen te verstaan; dan zal ik vertellen over Uw wonderlijke werken.’

			Lieve broeders, vooral jullie die Evangeliedienaren zult worden en die begonnen bent met prediken, zoek een dieper begrip van goddelijke zaken of anders zal uw bediening schraal en armoedig zijn. Tenzij God u in vertrouwen heeft genomen en heeft ingewijd in Zijn raadsbesluiten kunt u onmogelijk de ernstige plichten uitvoeren die van een ambassadeur van Christus worden gevraagd. Roep machtig om grondig vervuld te zijn met inzicht in het Evangelie; dan zult u overvloeien naar anderen toe en spreken van Gods wonderlijke werken.

			Dit soort gezond onderwijs zal u met gezag bekleden. Een man die vanbinnen kent waarover hij spreekt en die preekt wat hij geproefd en ervaren heeft van het goede woord der genade zal gewicht leggen in alles wat hij zegt. Het doet er maar weinig toe welke woorden hij gebruikt. De kracht ligt niet in versieringen, maar in de waarheid zelf die hij verkondigt. Het is niet zijn verfijnde taalgebruik, maar het vuur van zijn ziel dat kracht geeft aan zijn overtuigingen. O, hoe vaak is mijn hart verkwikt door een eenvoudig getuigenis van een arme man die alleen gesproken heeft over wat de Heere voor hem gedaan heeft.

			Wat een kracht heeft bevindelijke taal. Droge leerstellingen en vrome gemeenplaatsen geleend uit boeken komen smakeloos over, maar hij die spreekt over de dingen die hij met de Koning heeft meegemaakt, heeft een tong als de pen van een vaardige schrijver. Ik ken christenen op leeftijd van wie het lijkt of ze, iedere keer als ze spreken, diamanten en smaragd van hun lippen laten vallen. Je zou willen dat je iedere lettergreep die ze uitspreken kon verzamelen; niet omdat wat ze zeggen zo vernuftig of origineel is, maar omdat er in ieder woord een klank van overvloedige regen is, in iedere uitdrukking die van hun lippen komt een goddelijke diepte, een geheiligde zoetheid, een teken van leven. Je zegt: ‘Deze mens weet meer dan wat hij zegt. Hij legt niet al zijn koopwaar in de etalage. Hij is in de geheime plaats der gemeenschap geweest. Zijn gelaat straalt, hoewel zijn stem stamelt.’

			Zulke leraren kunnen u en ik blijken te zijn in onze rijpere jaren, met licht in onszelf en allen verlichtend die zich binnen onze invloedssfeer bevinden. O, dat wij het middel mogen zijn om dat wat God ons heeft laten begrijpen, door te geven door onze gewone omgang, door ontspannen, eenvoudige, rustige woorden, maar toch ernstig, gelovig en hemelsgezind.

			Broeders, wees actief, leer anderen wat u weet. Probeer hun niet te leren wat u niet weet. Voor zover u Christus kent, spreek over Hem tegen uw familie en bekenden, tegen uw vrienden en buren. Onze geliefde broeder en ouderling, wijlen meneer Verdon, zou op een avond als deze verlangend hebben rondgekeken naar iemand die de indruk wekte met dankbaarheid geluisterd te hebben, en hij zou zo iemand hier niet vandaan hebben laten gaan zonder hem op zijn eigen vriendelijke manier aan te spreken en met hem over Christus te praten. Ik hoop dat er meer komen die zijn zoals hij. Hij is naar huis gegaan. Ik bid de Heere dat anderen zijn plaats mogen innemen en de leegte mogen vervullen die zijn verscheiden in onze gelederen heeft veroorzaakt.

			We hebben behoefte aan een menigte verstandige en tactvolle onderwijzers. Ik kan niets bedenken waaraan we op dit moment meer behoefte hebben – aan mensen die kunnen spreken in de trein, aan de kant van de weg, in de keuken, in de werkplaats, over de toonbank heen, mensen die, in feite, gelegenheden kunnen creëren om over Jezus te spreken. Ik wil dat jullie, lieve vrienden, de Heere vragen om jullie voor deze dienst bekwaam te maken en jullie erin te leiden.

			Sommigen van u lijken achteruit te gaan, want u bent nog terughoudender dan u al was. Ik zou willen dat u zo bent als Archimedes toen hij zijn geheim ontdekte en hij zijn blijdschap niet op kon maar de straat doorrende en riep: ‘Ik heb het gevonden! Ik heb het gevonden!’ Kom, verbreek uw schuldige stilte en roep luid: ‘Ik heb Hem gevonden over wie Mozes en de Profeten schreven, en ik kan het niet laten om over Hem te spreken.’

			Wat betreft u die ongelovig bent, ik bid de Heere dat u werkelijk mag luisteren naar de boodschap die ik anderen vraag te verspreiden. Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. Wie in Hem gelooft heeft eeuwig leven. ‘Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.’ De Heere brenge u ertoe deze zaken te aanvaarden, om in Jezus te geloven en eeuwig leven te vinden. Amen.

			De zesde bede

			‘Leid ons niet in verzoeking.’ 
(Matthéüs 6:13)

			Toen ik gisteren een christelijk boek doorbladerde dat bedoeld is voor jonge mensen, stuitte ik op de samenvatting van een verhandeling die ik echt een juweeltje vond. Ik zal haar aan u doorgeven. Het onderwerp is het gebed des Heeren en de uitleg is onderverdeeld in bijzonder leerzame thema’s. ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt’: een kind ver van huis. ‘Uw Naam worde geheiligd’: een aanbidder. ‘Uw Koninkrijk kome’: een  onderdaan. ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’: een dienstknecht. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’: een bedelaar. ‘En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’: een zondaar. ‘En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’: een zondaar die gevaar loopt een nog groter zondaar te worden. De thema’s zijn in ieder geval heel goed gekozen en vatten het gebed op een juiste manier samen.

			Als u aan deze samenvatting denkt, zult u opmerken dat het gebed een soort ladder is. De verschillende beden beginnen bovenaan en gaan naar beneden. ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt’: een kind, een kind van de hemelse Vader. Een kind van God te zijn is de hoogste positie van de mens. ‘Zie, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden.’ Dat is wat Christus is: de Zoon van God – en ‘onze Vader’ is alleen maar een meervoudsvorm van de term die Hij gebruikt als Hij God aanspreekt, want Jezus zegt ‘Vader’. Het is een zeer hoge, genadige, verheven positie die we door het geloof durven in te nemen wanneer we weldoordacht zeggen: ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt.’

			Het is een stap lager naar de volgende bede: ‘Uw Naam worde geheiligd.’ Hier hebben we een aanbidder die met ootmoedige eerbied de driemaal heilige God aanbidt. Een aanbidder neemt een hoge plaats in, maar deze plaats is niet zo uitnemend als de positie van een kind. Engelen zijn ook aanbidders, hun onafgebroken lied heiligt de Naam van God, maar ze kunnen niet zeggen: ‘Onze Vader.’ ‘Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd (…): Gij zijt Mijn Zoon?’ Ze moeten er tevreden mee zijn om vlak bij het hoogste niveau te staan, maar het hoogste kunnen ze niet bereiken, want noch door aanneming en wedergeboorte, noch door vereniging met Christus zijn zij Gods kinderen. ‘Abba, Vader’ is voor mensen, niet voor engelen, en daarom is de aanbiddende zinsnede van het gebed één trede lager dan de opening ‘Onze Vader.’

			De volgende bede is voor ons als onderdanen: ‘Uw Koninkrijk kome.’ De onderdaan staat lager dan degene die aanbidt, want aanbidding is een verheven bezigheid waarin de mens een priesterschap uitoefent en te zien is in een nederige maar eervolle toestand. Het kind aanbidt en belijdt dan het koningschap van de grote Vader.

			De afdaling gaat verder en de volgende positie is die van een dienaar: ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.’ Dat is een stap lager dan een onderdaan; want hare majesteit de koningin heeft veel onderdanen die niet haar dienaren zijn. Ze zijn niet verplicht haar in het paleis persoonlijk te dienen, hoewel ze erkennen dat zij hun geëerbiedigde vorstin is. Hertogen en andere adelijke personen zijn haar onderdanen, maar niet haar dienaren. De dienaar staat een niveau lager dan de onderdaan.

			Iedereen zal toegeven dat de volgende positie nog veel lager is, want dat is die van een bedelaar: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ – een bedelaar om brood, een dagelijkse bedelaar, iemand die iedere dag aanspraak moet maken op liefdadigheid, zelfs voor zijn eerste levensbehoeften. Dit is een gepaste plaats voor ons, die alles te danken hebben aan de barmhartigheid van de hemel.

			Maar er is een plaats die nog lager is dan die van de bedelaar en dat is die van de zondaar. ‘Vergeef’ is lager dan ‘geef’. ‘Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.’ Ook hier geldt dat wij allen deze positie kunnen innemen, want geen woord past beter op onze onwaardige lippen dan het gebed ‘vergeef.’ Zolang als we leven en zondigen, behoren we te wenen en te roepen: ‘Wees ons genadig, o Heere.’

			En nu, onder aan de ladder, staat een zondaar die bang is voor nog grotere zonden, in uitzonderlijk groot gevaar en bang voor de toekomst. Hoor hem terwijl hij met trillende lippen zegt: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’

			En toch, lieve vrienden, hoewel ik het gebed zo beschreven heb als een neerwaartse beweging is het wat de genade betreft evenzeer een opgaande beweging, zoals we eenvoudig zouden kunnen laten zien als de tijd het toestond. In ieder geval zou het neergaande proces van het gebed evengoed de voortgang van het door God gewerkte leven in de ziel kunnen illustreren. De laatste zin van het gebed omvat een diepere innerlijke ervaring dan het eerste gedeelte ervan. Iedere gelovige is een kind van God, een aanbidder, een onderdaan, een dienaar, een bedelaar en een zondaar, maar niet ieder mens doorziet de verleidingen die hem omringen of zijn eigen geneigdheid om eraan toe te geven. Niet ieder kind van God, ook niet als hij op leeftijd gekomen is, kent de volle betekenis van het in verzoeking worden geleid; want sommigen volgen een eenvoudig pad en worden zelden gekweld. Anderen zijn zulke zwakke baby’s dat ze nauwelijks hun eigen verdorvenheden kennen.

			Om onze tekst volledig te begrijpen, zou een mens zware slagen moeten hebben ontvangen in de strijd en een lange periode gestreden moeten hebben tegen de vijand in zijn ziel. Wie ternauwernood ontkomen is, begrijpt deze bede beter. De man die met het net van de vogelvanger te maken heeft gehad, de man die door de tegenstander aangevallen en bijna vernietigd is – hij bidt met een intens verlangen: ‘Leid ons niet in verzoeking.’

			Ik probeer deze keer dit gebed bij u aan te bevelen en stel voor dat we in de eerste plaats opmerken de geestelijke gesteldheid die tot een dergelijk gebed leidt, in de tweede plaats de beproevingen die een dergelijk gebed probeert af te wenden, en in de derde plaats de lessen die het bevat.

			Uit de plaats van deze zinsnede binnen het Onze Vader leid ik af dat het gebed ‘Leid ons niet in verzoeking’ allereerst wordt ingegeven door waakzaamheid. Deze bede volgt na de zin: ‘Vergeef ons onze schulden.’ Ik zal ervan uitgaan dat dit gebed verhoord is en dat de zonden van de mens vergeven zijn. Wat dan? Als u terugziet op uw eigen leven, zult u spoedig opmerken wat er in het algemeen gebeurt met een mens die vergeving heeft ontvangen, want ‘Gelijk in het water het aangezicht is tegen het aangezicht, alzo is des mensen hart tegen de mens.’ De innerlijke ervaring van de ene gelovige komt overeen met die van de andere, en uw gevoelens zijn gelijk aan die van mij.

			Heel snel nadat de boeteling vergeving ontvangen heeft en er in zijn ziel het besef van heeft gekregen, wordt hij verzocht door de duivel, want satan kan het niet hebben dat hij zijn onderdanen verliest, en als hij hen de grens over ziet gaan en uit zijn hand ontsnappen, dan verzamelt hij al zijn kracht en doet hij zijn uiterste best om hen zo mogelijk in één keer neer te vellen. Om deze bijzondere aanval af te slaan, maakt de Heere het hart waakzaam. Omdat hij de wreedheid en de doortraptheid van de verleidingen van satan waarneemt, roept de jonge gelovige –terwijl hij zich verheugt in de volkomen vergeving die hij ontvangen heeft– tot God: ‘Leid ons niet in verzoeking.’ Het is de angst om de vreugde van de vergeving der zonden te verliezen waardoor hij het zo uitschreeuwt tot de goede God. ‘Onze Vader, laat ons niet de verlossing verliezen die we nog maar zo onlangs ontvingen. Laat haar zelfs niet in gevaar komen. Sta satan niet toe om onze pas gevonden vrede te verstoren. We zijn maar pasgeleden ontsnapt, laat ons niet weer in de diepte storten. Naar het strand zwemmend, sommigen op planken en sommigen op wrakstukken van het schip, zijn we veilig aan land gekomen; laat ons niet opnieuw de onstuimige zee tarten. Werp ons niet weer in de ruwe golven. O God, we zien de vijand naderen. Als hij de kans krijgt, is hij zeer begerig om ons te ziften als de tarwe. Laat ons niet in zijn zeef terechtkomen, maar verlos ons, bidden wij.’

			Het is een gebed van waakzaamheid. En merk op dat hoewel we gezegd hebben dat waakzaamheid noodzakelijk is aan het begin van het christenleven, zij even noodzakelijk is aan het eind ervan. De gelovige kan het zich geen uur permitteren om te sluimeren. Waak, bid ik u, als u alleen bent, want de verleiding, als een sluipmoordenaar, heeft een dolk die zeer gevaarlijk is voor eenzame harten. U moet de deur goed vergrendelen en barricaderen om de duivel buiten te kunnen houden. Waak over uzelf in het openbare leven, want talloze verleidingen komen op u af. Het beste gezelschap dat u kunt uitkiezen zal nog enige slechte invloed op u hebben tenzij u op uw hoede bent. Denk aan deze woorden van onze gezegende Heere: ‘Wat Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt’, en terwijl u waakt zal dit gebed vaak vanuit de grond van uw hart opkomen:

			Bescherm mij tegen de donkere kracht van de verleiding,
Tegen de listen van de satan.
Verlos mij in het boze uur
En leid mij ten einde toe.
Het is het gebed van waakzaamheid.

			Vervolgens lijkt het me het natuurlijke gebed van heilige vrees bij alleen al de gedachte weer in zonden te vallen. Ik herinner me het verhaal van een mijnwerker die een grote godslasteraar was geweest, een man die een losbandig leven had geleid en die alles deed wat God verbood. Toen hij door goddelijke genade bekeerd werd, was hij vreselijk bang dat zijn oude vrienden hem weer naar zijn vorige leven zouden leiden. Hij wist van zichzelf dat hij sterke lusten had en dat hij heel gemakkelijk door anderen op het slechte pad werd gebracht, en daarom bad hij in zijn angst om tot zijn oude zonden getrokken te worden zeer vurig dat God hem eerder zou laten sterven dan dat hij zou terugkeren tot zijn vroegere leven. Op hetzelfde moment overleed hij.

			Misschien was dat het beste antwoord op het beste gebed dat de arme man ooit kon hebben opgezonden. Ik weet zeker dat een mens die ooit een slecht leven heeft geleid, als de wonderlijke genade van God hem daaruit verlost heeft, zal toegeven dat het gebed van de mijnwerker op geen enkele manier dweperig was. Het zou beter voor ons zijn om meteen te sterven dan om in ons latere leven terug te keren tot onze vroegere toestand en de naam van Jezus Christus onze Heere oneer aan te doen.

			Het gebed waarover we nu nadenken, komt voort uit het terugdeinzen van de ziel zodra de verleider dichterbij komt. De angstige bekeerling hoort de naderende voetstap van de vijand; hij trilt als een espenblad en roept uit: ‘Wat, komt hij opnieuw? En is het mogelijk dat ik opnieuw val? En kan ik deze klederen weer bezoedelen met die verachtelijke moordzuchtige zonde die mijn Heere aan het kruis bracht?’ ‘O mijn God’, lijkt het gebed te zeggen, ‘behoed mij voor zo’n verschrikkelijk kwaad. Leid me, bid ik, waarheen U wilt – al is het door de donkere vallei des doods, maar leid me niet in verzoeking, opdat ik niet ten val kom en U ontere.’

			Het kind dat een brandwond heeft opgelopen, is bang voor het vuur. Wie ooit in een stalen klem is gestapt, draagt de littekens in zijn vlees en is vreselijk bang om opnieuw door de wrede tanden ervan te worden vastgehouden.

			Het derde gevoel is ook heel duidelijk, namelijk  wantrouwen van eigen kracht. De mens die zichzelf sterk genoeg voelt voor wat dan ook, durft de strijd aan en zoekt die zelfs op, want die strijd zal zijn kracht bewijzen. ‘O’, zegt hij, ‘ik maak me geen zorgen. Iedereen mag me omsingelen. Ik kan prima voor mezelf zorgen en standhouden tegenover welk aantal tegenstanders dan ook.’ Hij is klaar voor het gevecht; hij zoekt de strijd.

			Zo niet de mens die door God geleerd is en die zijn eigen zwakheid heeft leren kennen. Hij wil niet op de proef gesteld worden, maar hij zoekt rustige plekken waar hij uit de buurt is van het gevaar. Laat hem de strijd aangaan en hij zal zich kranig weren, laat hem verzocht worden en u zult merken hoe standvastig hij is, maar hij vraagt niet om de strijd, wat volgens mij maar weinig soldaten doen die weten wat vechten betekent. Ongetwijfeld zijn alleen zij het die nooit de kruitdamp geroken hebben of stapels lijken gezien hebben die zo verlangen naar het strijdgewoel, maar een ervaren soldaat geniet meer van vredestijd.

			Geen enkele ervaren gelovige verlangt ooit naar geestelijke strijd, hoewel sommige jonge rekruten deze zouden kunnen zoeken. De herinnering aan zijn vroegere zwakheid –de besluiten waarop hij terugkwam, zijn verbroken beloften– doen hem bidden dat hij in de toekomst niet zwaar beproefd zal worden. Hij durft zichzelf niet opnieuw te vertrouwen. Hij wil geen gevecht met de satan of met de wereld, maar hij vraagt om zo mogelijk gevrijwaard te blijven van moeizame confrontaties, en zijn gebed is: ‘Leid ons niet in verzoeking.’

			De verstandige gelovige zoekt een geheiligd wantrouwen – nee, ik denk dat ik mag zeggen een volkomen wanhopen aan zichzelf. Ook al weet hij dat Gods kracht overal sterk genoeg voor is, toch drukt het besef van zijn zwakheid zo zwaar op hem dat hij smeekt om van te veel beproeving gevrijwaard te blijven. Vandaar dat hij bidt: ‘Leid ons niet in verzoeking.’

			Ik denk dat ik de geestesgesteldheden waarvan deze bede blijk geeft nog steeds niet uitputtend heb behandeld, want hij lijkt ook enigszins voort te komen uit barmhartigheid. ‘Barmhartigheid’, vraagt u. ‘Hoezo?’ Wel, de context moet altijd bekeken worden, en als we de voorafgaande zin verbinden met deze bede  krijgen we de woorden: ‘zoals wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking.’ We moeten niet te streng zijn jegens mensen die ons hebben benadeeld en beledigd, maar bidden: ‘Heere, leid ons niet in verzoeking.’

			Uw dienstmeisje, het arme kind, heeft een kleinigheidje van u gestolen. Ik verontschuldig haar diefstal niet, maar ik vraag u even na te denken voordat u haar karakter voor de rest van haar leven bederft. Vraag uzelf af: ‘Had ik niet hetzelfde kunnen doen als ik in haar positie was geweest? Heere, leid mij niet in verzoeking.’

			Inderdaad was het heel verkeerd van die jongeman om zo oneerlijk met uw goederen om te gaan. Maar u weet dat hij onder grote druk stond en dat hij alleen maar toegaf omdat hij ertoe gedwongen werd. Wees niet al te streng. Zeg niet: ‘Ik zal de zaak doorzetten, ik zal hem laten veroordelen.’ Nee, maar wacht even. Laat het medelijden spreken. Laat de zilveren stem van de genade bij u pleiten. Heb acht op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt, en bid: ‘Leid ons niet in verzoeking.’

			Sommigen hebben zich slecht gedragen toen ze in verleiding werden gebracht, maar ik ben bang dat anderen onder ons nog iets slechters hadden gedaan als ze in dezelfde positie hadden verkeerd. Als het ook maar even kan vorm ik mezelf een mild oordeel over de misstap. Daarbij helpt het me om mezelf voor te stellen dat ik aan dezelfde beproevingen onderworpen ben als anderen en om de zaken vanuit hun positie te bekijken en mezelf voor te stellen dat ik in hun omstandigheden verkeer en niets van Gods genade zou bezitten om mij te helpen. Zou ik dan niet evenzeer gevallen zijn als zij of zou ik hen niet zelfs in kwaad overtroffen hebben?

			Kan voor u die geen genade verleent de dag niet aanbreken waarop u anderen om genade moet vragen? Ik zei: ‘Kan die dag niet aanbreken...’ Maar nee, die dag zal eens aanbreken. Wanneer u dit aardse leven achter u laat en veel ziet om over te treuren; waarop kunt u dan anders aanspraak maken dan op de genade van God? En als Hij u dan zou antwoorden: ‘Er werd aanspraak gemaakt op uw genade, en u betoonde haar niet. Zoals u anderen behandelde, zal Ik u behandelen’ – welk antwoord zou u hebben als God zo met u handelde? Zou het niet juist en rechtvaardig zijn als Hij zo deed? Behoren niet alle mensen met gelijke munt betaald te worden als zij voor de rechterstoel staan?

			Daarom denk ik dat deze bede, ‘Leid ons niet verzoeking’, vaak in het hart zou moeten opkomen, vanuit een barmhartig gevoel jegens anderen die gedwaald hebben, die van gelijke bewegingen zijn als wijzelf. Nu, telkens als u de dronkaard door de straten ziet waggelen, verhef u dan niet boven hem, maar zeg: ‘Leid ons niet in verzoeking.’ Als u in de krant leest dat hooggeplaatste mensen zich hebben laten omkopen, veroordeel hun gedrag dan als u dat wilt, maar beroem u niet op uw eigen standvastigheid. Smeek liever in alle nederigheid: ‘Leid ons niet in verzoeking.’

			Als een arm meisje dat aan lagerwal is geraakt op uw weg komt, bezie haar dan niet met de verachting die haar zou overgeven aan de vernietiging, maar zeg: ‘Leid ons niet in verzoeking.’ Als dit gebed even vaak in ons hart was als op onze lippen, dan zou ons dat leren milder en vriendelijker met zondige mensen om te gaan.

			En verder, denkt u niet dat dit gebed een geest van vertrouwen ademt, vertrouwen in God? ‘Hoezo?’ zegt iemand. ‘Ik zie dat niet.’ Ik weet niet of ik zal kunnen duidelijk maken wat ik bedoel, maar wat mij betreft omvat deze uitdrukking een mate van zeer tedere vertrouwelijkheid en heilige vrijmoedigheid.

			Natuurlijk, God zal me leiden nu ik Zijn kind ben. Wat meer is, nu Hij mij vergeven heeft, weet ik dat Hij me niet zal leiden naar een plaats waar mij iets kan schaden. Dit behoort mijn geloof te weten en te geloven, en toch komt er om verschillende redenen de vrees in mij op dat Zijn voorzienigheid me naar een plaats zal leiden waar ik verzocht zal worden. Is die vrees goed of verkeerd? Hij  belast mijn geest, mag ik ermee tot God gaan? Mag ik deze zielentwijfel in het gebed uiten? Mag ik deze bezorgdheid voor de grote, wijze, liefhebbende God neerleggen? Is dat niet brutaal? Nee, want Jezus legt mij de woorden in de mond en zegt: ‘Gij dan bidt aldus.’

			U bent bang dat Hij u in verzoeking zal leiden, maar Hij zal dat niet doen. Als Hij het goed vindt om u te beproeven, zal Hij u ook kracht geven om tot het einde toe te volharden. In Zijn oneindige genade zal het Hem behagen om u te behoeden. Waar Hij leidt, zal het volkomen veilig voor u zijn om te volgen, want Zijn aanwezigheid zal de meest ongezonde lucht heilzaam maken. Maar aangezien u de onbestemde vrees hebt dat u naar een plaats geleid wordt waar het gevecht te zwaar zal zijn en de weg te moeilijk begaanbaar: vertel het uw Vader zonder terughoudendheid.

			U weet dat als een kind thuis een geringe klacht tegen zijn vader heeft, het altijd beter voor hem is om het te vertellen. Als het denkt dat zijn vader hem gisteren vergeten is of als het ook maar half denkt dat de taak die zijn vader hem gegeven heeft te zwaar is, of als het zich inbeeldt dat zijn vader te veel van hem verwacht – als het er in zo’n geval helemaal niets over zegt, kan het gaan mokken en veel verliezen van de liefdevolle genegenheid die altijd in een kinderhart aanwezig behoort te zijn. Maar wanneer het kind ronduit zegt: ‘Vader, ik wil niet dat u denkt dat ik niet van u houd of dat ik u niet kan vertrouwen, maar ik heb een verontrustende gedachte en die wil ik zonder omwegen vertellen’, dan is dat de meest verstandige methode, en het toont een kinderlijk vertrouwen. Dat is de weg om liefde en vertrouwen in stand te houden.

			Dus als u de denkt dat uw Vader u misschien met een verleiding confronteert die te sterk voor u is, vertel het Hem dan. Vertel het Hem, ook al lijkt het veel vrijmoedigheid te vergen. Ook al kan deze vrees het gevolg van ongeloof zijn, maak hem toch bekend aan de Heere, en houd hem niet somber voor uzelf. Onthoud dat het gebed des Heeren niet voor Hem is gemaakt, maar voor u, en daarom beziet het de zaken vanuit uw gezichtspunt en niet vanuit het Zijne. Het gebed des Heeren bestaat niet ten behoeve van onze Heere; het is voor ons, Zijn kinderen, en kinderen zeggen tegen hun vader zo veel dingen die ze welzeker mogen zeggen, maar die niet verstandig zijn of passen bij de kennis die ze van hun ouders hebben. Hun vader weet wat ze ten diepste bedoelen, en toch kan een flink deel van wat ze zeggen dwaas of onjuist zijn. Daarom beschouw ik dit gebed als een blijk van het gezegende kinderlijke vertrouwen dat tegenover een vader een vrees uitspreekt die het bedrukt, of die vrees nu terecht is of niet.

			Geliefden, we hoeven hier de vraag niet te bespreken of God in verzoeking leidt of niet, of we van de genade kunnen vervallen of niet; het is genoeg dat we vrees hebben en dat we toestemming hebben om die onze Vader in de hemel te vertellen. Telkens als u bevreesd bent, op welke manier dan ook, haast u ermee naar Hem Die Zijn kleinen liefheeft en Die als een vader medelijden met hen heeft en hen zelfs troost als ze ten onrechte verschrikt zijn.

			Zo heb ik u laten zien dat de geest waarvan deze bede blijk geeft die van waakzaamheid is, van heilige vrees bij alleen al de gedachte aan zondigen, van wantrouwen van onze eigen kracht, van barmhartigheid jegens anderen en van vertrouwen op God.

			Wat zijn –ons tweede punt– de beproevingen waartegen deze bede zich richt? Ik denk niet dat deze bede God wil vragen om ervoor behoed te worden om tot ons nut te worden beproefd of om ons te behoeden voor lijden dat als een kastijding bedoeld is. Natuurlijk behoren we blij te zijn als we aan deze dingen ontkomen, maar de bede doelt op een andere vorm van beproeving en kan als volgt geparafraseerd worden: ‘Red mij, Heere, van de beproevingen en vormen van lijden die me tot zondigen kunnen brengen. Behoed me voor te grote beproevingen, opdat ik niet ten val kom doordat ze te sterk zijn voor mijn geduld, mijn geloof of mijn standvastigheid.’

			Nu zal ik, zo kort mogelijk, laten zien hoe mensen door de hand van God in verzoeking geleid kunnen worden.

			We kunnen allereerst in verzoeking worden geleid door de terugtrekking van goddelijke genade. Stel u voor –het is maar een veronderstelling– dat de Heere ons geheel zou verlaten, dan zouden we spoedig te gronde gaan. Maar veronderstel nu –en dit is niet zomaar een veronderstelling– dat Hij Zijn kracht in zekere mate van ons zou nemen, zouden we dan niet in een ongunstige toestand verkeren? Stel u voor dat Hij ons geloof niet zou ondersteunen, hoeveel ongeloof zouden we dan niet laten zien? Stel u voor dat Hij weigerde ons te ondersteunen in tijden van beproeving zodat we niet langer onze oprechtheid zouden bewaren, wat zou er dan van ons worden? Ach, de meest oprechte mens zou niet lang oprecht blijven, noch zou de meest heilige langer heilig blijven.

			Lieve vriend, u wandelt in het licht van Gods aangezicht en draagt het juk van het leven zo gemakkelijk omdat Hij u ondersteunt – maar veronderstel dat Zijn aanwezigheid van u werd teruggetrokken, wat zou uw deel dan zijn? We lijken op dit punt allemaal zo veel op Simson dat ik hem als voorbeeld moet aanvoeren, hoewel anderen dat al eerder hebben gedaan. Zolang de lokken van ons hoofd niet geschoren zijn, kunnen we alles aan – we kunnen leeuwen verscheuren, de poorten van Gaza dragen en de legers van de vijand vernietigen. Het is door het goddelijke, heiligende teken dat we krachtig zijn in de sterkte van Zijn macht. Als de Heere Zich echter eenmaal heeft teruggetrokken en we proberen het werk alleen te doen, dan zijn we zo zwak als het kleinste insect. Als de Heere van u geweken is, Simson, wat bent u dan meer dan een ander mens? Dan betekent de roep ‘De Filistijnen over u, Simson’, het einde van al uw heerlijkheid. Tevergeefs beweegt u die flinke ledematen van u. Nu zullen uw ogen worden uitgestoken en de Filistijnen zullen u bespotten.

			Met een vergelijkbare ramp in het vooruitzicht is het heel begrijpelijk als we een gebedsstrijd hebben. Bid dan: ‘Heere, verlaat mij niet; leid mij niet in verzoeking door Uw Heilige Geest van mij te nemen.’

			Behoud ons, Heere, behoud ons voor eeuwig.
IJdel is onze hoop als we door U verlaten zijn.
We zijn de Uwe, o verlaat ons nooit,
Totdat we Uw aangezicht in de hemel zien
Om U daar te prijzen
De hele stralende eeuwigheid lang.

			Al onze kracht zou ons meteen ontvallen,
Als U, Heere, ons zou verlaten.
Niets kon dan ons helpen.
Onze ondergang zou zeker zijn.
Zij die ons haten
Zouden hun wens dan verkrijgen.

			Een andere vorm van verleiding is te vinden in door de voorzienigheid bepaalde omstandigheden. De woorden van Agur, de zoon van Jake, vormen hier mijn illustratie. ‘IJdelheid en leugentaal doe verre van mij; armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met het brood mijns bescheiden deels; opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en zegge: Wie is de HEERE? of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en de Naam mijns Gods aantaste.’

			Sommigen van ons hebben nooit daadwerkelijk gebrek ervaren, maar hebben van jongs af aan in gerieflijke omstandigheden geleefd. Lieve vrienden, als we zien hoe extreem arm sommige mensen zijn, hoe weten we dat we ons niet nog slechter gedragen hadden dan zij als we evenzeer verdrukt waren?

			We mogen wel huiveren en zeggen: ‘Heere, als ik arme families in één kleine kamer samengepakt zie waar nauwelijks ruimte is om de normale zedelijkheid in acht te nemen, als ik zie dat er nauwelijks brood genoeg is om ervoor te zorgen dat kinderen niet van de honger huilen, als ik zie dat de kleren van de man versleten zijn op zijn rug en veel te dun zijn om hem tegen de kou te beschermen, dan bid ik U om me niet aan zo’n beproeving te onderwerpen, omdat ik als ik in zo’n toestand was mijn hand niet zou uitstrekken en stelen. Leid me niet in de verzoeking van pijnlijk gebrek.

			En anderzijds, kijk naar de verleidingen van geld, wanneer mensen meer te besteden hebben dan ze ooit nodig kunnen hebben en er om hen heen een maatschappij is die hen verleidt met paardenrennen en gokken en 
ontucht en allerlei vormen van ongerechtigheid. De jongeman die een fortuin in handen heeft voordat hij de jaren des onderscheids bereikt en omringd is door vleiers en verleiders die erop azen om hem geld afhandig te maken – verbaast het u als hij tot losbandigheid gebracht en moreel geruïneerd wordt? Als een rijk beladen galjoen dat door piraten belaagd wordt, is hij nooit buiten gevaar; verbaast het u als hij nooit de veilige haven bereikt? Vrouwen proberen hem te verleiden, mannen vleien hem, sluwe boodschappers van de satan werpen zich op hem en de jonge dwaas volgt hen als een os naar de slachter of als een vogel die zich haast in het net en niet weet dat zijn leven ermee gemoeid is.

			U mag de hemel wel danken dat u die verleiding nooit kende, want als ze op uw weg kwam zou ook u in groot gevaar verkeren. Als rijkdom en eer u verlokken, volg ze dan niet gretig na, maar bid: ‘Leid ons niet in verzoeking.’

			Posities waarop mensen door Gods voorzienigheid zijn geplaatst, vormen vaak een beproeving. Er is een man die in zaken zwaar onder druk wordt gezet om met geld over de brug te komen; hoe zal hij daarin slagen? Als hij niet betaalt, stort hij zijn familie in het ongeluk. De handelsonderneming waarmee hij nu zijn geld verdient, zal failliet gaan. Iedereen zal zich voor hem schamen. Zijn kinderen zullen verschoppelingen zijn en hijzelf geruïneerd. Hij hoeft alleen maar een deel van het hem toevertrouwde geld te gebruiken. Weliswaar heeft hij het recht niet om ook maar één penny ervan op het spel te zetten, want het is zijn eigendom niet, maar door het tijdelijk te gebruiken zou hij de moeilijkheid misschien kunnen overwinnen. De duivel vertelt hem dat hij het in een week kan terugbetalen. Als hij dat geld gebruikt, zal hij oneerlijk handelen, maar dan zegt hij: ‘Niemand wordt erdoor benadeeld en het is een prachtige oplossing’, enzovoort.

			Geeft hij toe aan de verleiding en het gaat goed, dan zijn er sommigen die zouden zeggen: ‘Nu, uiteindelijk school er weinig gevaar in, en het was een verstandige stap, want het behoedde hem voor de ondergang.’ Maar als het misgaat en hij wordt betrapt, dan zegt iedereen: ‘Het was een schandalige diefstal. Die man moet gestraft worden.’

			Maar, broeders, de daad was in zichzelf verkeerd, en de gevolgen maken hem niet beter of slechter. Veroordeel niet op een bittere manier, maar bid telkens weer: ‘Leid ons niet in verzoeking. Leid ons niet in verzoeking.’ U ziet dat God mensen in Zijn voorzienigheid soms op posities stelt waarin ze zwaar beproefd worden. Het is voor hun bestwil dat ze beproefd worden, en als ze de beproeving kunnen doorstaan verheerlijken ze Zijn genade en worden het krachtiger mensen. De beproeving brengt zegeningen met zich mee als ze doorstaan wordt, en daarom vrijwaart God Zijn kinderen er niet altijd van.

			Onze hemelse Vader heeft ons nooit willen vertroetelen en buiten het bereik van verzoekingen willen houden, want dat is geen onderdeel van het plan dat Hij wijs heeft uitgedacht om ons te vormen. Hij wil niet dat we heel ons leven baby’s zijn die in een kinderwagen worden rondgereden. Hij schiep Adam en Eva in de hof en Hij zette geen ijzeren palissade rond de boom der kennis en zei niet: ‘Je kunt er niet bij komen.’ Nee, Hij waarschuwde hen om de vrucht niet aan te raken, maar ze konden bij de boom komen als ze dat wilden. Het was Zijn bedoeling dat ze de mogelijkheid zouden hebben om de waardigheid van vrijwillige verbondenheid te krijgen als ze standvastig bleven, maar die mogelijkheid verloren ze door hun zonde.

			In Zijn nieuwe schepping wil God Zijn volk niet beschermen voor iedere vorm van beproeving, want dat zou huichelaars kweken en ervoor zorgen dat zelfs de getrouwen zwak en klein zouden blijven. Soms plaatst de Heere de uitverkorenen in een positie waarop ze beproefd worden en we doen er goed aan om te bidden: ‘Leid ons niet in verzoeking.’

			Ook zijn er verzoekingen die voortkomen uit lichamelijke omstandigheden. Sommige mensen hebben een moreel hoogstaand karakter omdat ze gezond zijn. Anderen zijn heel verdorven die, daar twijfel ik niet aan, enige clementie behoren te ontvangen vanwege de ongezonde toestand van hun gestel. Er zijn mensen wie het hoegenaamd geen inspanning kost om vrolijk en vriendelijk te zijn, terwijl anderen grote inspanningen moeten leveren om zichzelf te behoeden voor wanhoop en mensenhaat. Tegen zaken als een zieke lever, hartkloppingen en hersenaandoeningen is het moeilijk vechten.

			Klaagt die arme oude dame? Ze heeft nog maar dertig jaar reuma en toch moppert ze nu en dan! Wat zou u doen als u haar pijn dertig minuten lang voelde? Ik heb gehoord van een man die tegen iedereen uitviel. Toen hij stierf, lichtten de dokters zijn schedel en ontdekten ze dat zijn hersenen bekneld hadden gezeten en aangetast waren. Verklaarde dat niet een groot deel van zijn harde woorden?

			Ik noem deze dingen niet om de zonde te verontschuldigen, maar om u en mezelf zulke mensen zo vriendelijk mogelijk te laten behandelen, en te bidden: ‘Heere, geef me niet zo’n hersenaandoening, en laat me niet zulke reuma of dat soort pijnen krijgen, omdat ik in zulk lijden veel slechter zou kunnen zijn dan zij. Leid ons niet in verzoeking.’

			Ook mentale omstandigheden zorgen vaak voor grote verleidingen. Als een mens depressief is, komt hij in verleiding. Degenen onder ons die vaak blij zijn, zijn dikwijls even vaak terneergeslagen, en als alles om ons heen er donker uitziet grijpt satan zeker de gelegenheid aan om tot wanhoop te verleiden. God verhoede dat we onszelf zouden verontschuldigen, maar, lieve broeder, bid dat u niet in deze verzoeking valt. Als u even vaak last had van nervositeit en zwaarmoedigheid als de vriend die u zijn somberheid kwalijk neemt, zou u misschien meer te verwijten vallen dan hij. Heb daarom liever medelijden dan dat u veroordeelt.

			En anderzijds, als de geest opgewekt is en het hart dansen kan van vreugde, ligt de lichtzinnigheid op de loer en worden gemakkelijk verkeerde woorden gesproken. Bid de Heere dat Hij u niet zo’n hoge of juist zo’n lage plek geeft dat u ertoe gebracht wordt om te zondigen. ‘Leid ons niet in verzoeking’ moet ieder uur ons gebed zijn.

			Bovendien zijn er ook verleidingen die voortkomen uit persoonlijk contact, die in Gods voorzienigheid tot ons komen. Het is onze plicht slecht gezelschap te mijden, maar er zijn gevallen waarin mensen, zonder zich ergens aan schuldig te maken, moeten omgaan met slechte types. Neem bijvoorbeeld het vrome kind wiens vader een vloeker is en de godzalige vrouw die onlangs bekeerd werd wier echtgenoot een vloeker blijft en de naam van Christus lastert. Hetzelfde geldt voor werklui die moeten werken in fabrieken waar ruwe kerels om de haverklap vloeken en schunnige taal gebruiken die ons iedere dag meer schokt. Ik denk dat de werklui in Londen smeriger taal uitslaan dan ze ooit eerder hebben gedaan; ik hoor er in ieder geval meer van als ik passeer of stilsta in de straat.

			Wel, als mensen verplicht zijn in zulke fabrieken of bij zulke families te werken, dan kunnen er tijden komen waarin onder de stortvloed van spotternij en sarcasme het hart enigszins de moed verliest en de tong kan weigeren om het voor Christus op te nemen. Een dergelijke stilte en lafheid zijn niet te excuseren, maar bestraf toch uw broeder niet maar zeg: ‘Heere, leid mij niet in verzoeking.’ Hoe weet u dat u zelf dapperder zou zijn? Petrus beefde voor een praatgrage dienstmaagd en u kan schrik worden aangejaagd door een vrouwentong.

			De moeilijkste verleiding voor een jonge christen die ik ken is om te gaan met een huichelaar, een man zo schijnbaar geheiligd en schijnbaar eerbaar dat het jonge hart, misleid door de buitenkant, hem volledig vertrouwt, terwijl de ellendeling een verdorven hart heeft en een slecht leven. En er zijn zulke ellendelingen die, terwijl ze zich heilig voordoen, daden verrichten waarover we tranen van bloed kunnen vergieten. Jongeren worden op schrikbarende wijze aan het wankelen gebracht en velen van hen worden voor het leven misvormd in hun geestelijk leven door met zulke personen om te gaan.

			Ziet u fouten die uit zulke algemeen voorkomende maar verschrikkelijke oorzaken voortkomen, zeg dan tegen uzelf: ‘Heere, leid mij niet in verzoeking. Ik dank U voor godzalige ouders en voor christelijk gezelschap en voor godzalige voorbeelden, maar hoe had ik eraan toe kunnen zijn als ik was blootgesteld geweest aan het tegenovergestelde? Als ik onder slechte invloed geraakt was toen ik nog maar weinig gevormd was, had ik wellicht grotere tekortkomingen vertoond dan die ik nu in anderen zie.’

			Zo zou ik, lieve vrienden, kunnen doorgaan met u aan te sporen om te bidden tegen verschillende verleidingen. Maar laat me alleen nog zeggen dat de Heere voor sommige mensen heel bijzondere beproevingen heeft, zoals te zien is in het geval van Abraham. Hij geeft hem een zoon in zijn ouderdom en zegt dan tegen hem: ‘Neem nu uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Izak, (…) en offer hem (…) tot een brandoffer.’

			U mag wel bidden: ‘Heere, leid mij niet in zo’n verzoeking. Ik ben het niet waard zo beproefd te worden. O, doe dat niet.’ Ik ken christenen die zichzelf ernstig hebben afgevraagd of ze net als de aartsvader gehandeld zouden hebben. Dat is heel dwaas, lieve broeder. Als u ertoe geroepen bent om dat te doen, dan zult u er door Gods genade toe in staat worden gesteld om hetzelfde offer te brengen, maar als u er niet toe geroepen bent, waarom zou u dan de kracht ontvangen die ervoor nodig is? Zal Gods genade onbenut blijven? Uw kracht zal zijn als uw dagen, maar ze zal hen niet overtreffen. Vraag om van de zwaardere beproevingen gevrijwaard te blijven.

			Een ander voorbeeld is te zien in Job. God gaf Job in zekere mate over aan satan, en u weet hoe satan hem kwelde en probeerde te overweldigen. Als iemand zou bidden: ‘Heere, behandel mij als Job’, dan zou dat een heel onverstandig gebed zijn. U bent een mens die zichzelf aan bitterheid zou overgeven en zijn God zou vervloeken. De mens die het meest in staat is om Jobs geduld te tonen, zal de eerste zijn om, overeenkomstig de wens van zijn Heere, vurig te bidden: ‘Leid ons niet in verzoeking.’

			Lieve vrienden, we horen bereid te zijn de beproeving te verdragen als God haar ons wil zenden, maar we hoeven er niet naar te zoeken. We kunnen er beter tegen bidden, net zoals onze Heere Jezus, Die weliswaar bereid was de bittere beker te drinken maar Die toch uitriep: ‘Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.’ Beproevingen waarnaar gezocht wordt, heeft God niet beloofd te zegenen. Geen enkel oprecht kind vraagt om de roede.

			Laat me om mijn mening duidelijk te maken het volgende verhaal vertellen: Ik heb gelezen dat twee mannen tot de marteldood veroordeeld waren in de tijd van koningin Mary. Een van hen pochte overluid tegenover zijn metgezel dat hij op de brandstapel zijn mannetje zou staan. Hij gaf niet om het lijden; hij was zo geworteld in het Evangelie dat hij wist dat hij het nooit zou verloochenen. Hij zei dat hij naar de noodlottige morgen verlangde zoals een bruid naar de bruiloft. Zijn metgezel in dezelfde cel was een arme bevende ziel die zijn Meester niet kon en wilde verloochenen, maar hij vertelde dat hij heel bang was voor het vuur. Hij zei dat hij altijd heel gevoelig was geweest voor pijn en hij was ontzettend bang dat als hij de hitte van het vuur zou voelen, de pijn hem zover zou brengen dat hij de waarheid zou verloochenen. Hij smeekte zijn vriend om voor hem te bidden, en hij besteedde veel van zijn tijd aan wenen over zijn zwakheid en tot God roepen om kracht. De ander bestrafte en bespotte hem voortdurend omdat hij zo ongelovig en zwak was.

			Toen beiden bij de brandstapel kwamen, trok degene die zo dapper was geweest zich terug bij het zien van het vuur en werd op smadelijke wijze afvallig, terwijl de arme bevende man wiens gebed was geweest ‘Leid mij niet in verzoeking’ standvastig als een rots stond, en God loofde en prees terwijl hij tot as verbrand werd.

			Zwakheid is onze kracht; onze kracht is zwakheid. Smeek God dat Hij u niet beproeft boven uw kracht, en bid in het diepe besef van uw zwakheid: ‘Leid ons niet in verzoeking.’ Als Hij u dan tot de strijd leidt, zal Zijn Heilige Geest u kracht geven en u zult dapper als een leeuw zijn tegenover de tegenstander. Hoewel u innerlijk beeft en ineenkrimpt voor de troon van God, zult u de duivel zelf en al de helse machten zonder een zweem van angst weerstaan. Het lijkt misschien vreemd, maar zo is het.

			Onder de lessen die dit gebed leert –ons derde punt– is de eerste: Beroem u nooit op uw eigen kracht. Zeg nooit: ‘Ik zal nooit tot zulke dwaasheden en zonden vervallen. Ze kunnen me beproeven, maar ik zal ertegen opgewassen zijn.’ Die zich aangordt beroeme zich niet als die zich losmaakt. Koester nooit een vleiende gedachte over uw eigen kracht. U hebt geen kracht van uzelf, u bent zo zwak als water. De duivel hoeft u alleen maar op de juiste plaats te raken en u zult doen wat hij wil. Laat een of twee losse stenen verwijderd worden en u zult spoedig zien dat het zwakke bouwwerk van uw natuurlijke deugd in hoog tempo instort. Lok de verleiding nooit uit door te pochen op uw eigen vermogens.

			Vervolgens, verlang nooit naar beproeving. Zijn er mensen die dat ooit doen? Ja. Ik hoorde gisteren iemand zeggen dat God hem al jaren zo gezegend heeft dat hij bang was dat hij geen kind van God was, want hij merkte dat Gods kinderen gekastijd werden en daarom verlangde hij er bijna naar om verdrukt te worden. Lieve broeder, verlang daar niet naar; u zult spoedig genoeg moeite ontmoeten. Als ik een klein kind was, denk ik niet dat ik tegen mijn broer zou zeggen omdat hij slaag had gekregen: ‘Ik ben bang dat ik geen kind van mijn vader ben en ik vrees dat hij niet van me houdt, want ik lijd niet onder de roede. Ik wou dat hij me ook maar sloeg, alleen om me zijn liefde te laten voelen.’ Nee. Geen kind zou ooit zo dwaas zijn. We moeten er om geen enkele reden naar verlangen om verdrukt en beproefd te worden, maar we moeten bidden: ‘Leid ons niet in verzoeking.’

			De volgende gedachte is: Zoek nooit verleidingen op. De mens die ‘Leid ons niet in verzoeking’ bidt en die vervolgens verleiding opzoekt is een leugenaar voor God. Wat een huichelaar moet het zijn die dit gebed uitspreekt en vervolgens naar het theater gaat! Hoe leugenachtig is hij die dit gebed opzendt en dan aan de bar staat en drinkt en praat met verdorven mannen en opgedirkte vrouwen. De bede ‘Leid ons niet in verzoeking’ is een schandalige godslastering wanneer hij komt van de lippen van mensen die vermaak zoeken op plekken waar een slechte moraal heerst.

			‘O’, zegt u, ‘zeg dat soort dingen niet.’ Waarom niet? Sommigen van u vertonen dit soort gedrag en ik bestraf het kwaad vrijmoedig waar het gevonden wordt en dat zal ik doen zolang deze tong kan bewegen. Er is zo veel schijnheiligheid. Mensen gaan naar de kerk en zeggen: ‘Leid ons niet in verzoeking’, en dan weten ze waar de verzoeking te vinden is en gaan ze er rechtstreeks naartoe. U hoeft de Heere niet te vragen om u er niet heen te leiden; Hij heeft niets met u te maken. De duivel en u gaan al ver genoeg als u God niet bespot met uw hypocriete gebeden. Wie zichzelf vrijwillig met open ogen in zonden stort en dan zijn knieën buigt en op zondagmorgen in zijn kerk een keer of tien ‘Leid mij niet in verzoeking’ zegt, is een huichelaar zonder masker op. Laat hij dit ter harte nemen en geloven dat ik het tegen hem persoonlijk heb en tegen zulke onbeschaamde huichelaars als hij.

			Het laatste wat ik zeggen wil is: Als u God bidt om uzelf niet in verzoeking te leiden, leid anderen er dan ook niet in. Sommigen lijken bijzonder vergeetachtig waar het gaat om de invloed van hun voorbeeld, want ze doen slechte dingen in aanwezigheid van hun kinderen en anderen die tegen hen opzien. Ik vraag u, bedenk dat u door een slecht voorbeeld te geven zowel anderen als uzelf te gronde richt. Doe niets, lieve broeder, waarover u zich hoort te schamen of waarvan u niet zou willen dat anderen uw voorbeeld volgden. Doe altijd het goede, en laat de satan van u geen middel maken waarmee hij de zielen van anderen te gronde richt.

			Bidt u ‘Leid ons niet in verzoeking’? Leid uw kinderen er dan ook niet in. Als ze uitgenodigd worden voor een feestje waar niets zal bijdragen tot hun geestelijke groei, integendeel, of ook maar tot hun goede moraal, laat hen er dan niet heengaan. Houd voet bij stuk. Wees daar stellig over. Nadat u eenmaal gebeden hebt ‘Leid ons niet in verzoeking’, gedraag u dan niet huichelachtig door uw kinderen de vrijheid te geven om haar op te zoeken.

			God zegene deze woorden. Mogen ze in onze zielen zinken, en als iemand van u voelt dat u gezondigd hebt, o, dat u dan nu vergeving mag vragen door het kostbare bloed van Christus en dat u haar mag vinden door geloof in Hem. Als u genade verkregen hebt, laat dan uw volgende verlangen zijn dat u in de toekomst voor uw vroegere zonden bewaard wordt, en bid daarom: ‘Leid ons niet in verzoeking.’ God zegene u.

			De voorbereidende gebeden 
van Christus

			‘En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, dat Jezus ook gedoopt werd en bad en dat de hemel geopend werd; en de Heilige Geest daalde op Hem neer, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!’ 
(Lukas 3:21-22, Engelse vertaling)

			‘En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar de berg, om te bidden, en Hij bleef de nacht over in het gebed tot God. En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde.’  
(Lukas 6:12-13).

			‘En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en Johannes, en Jakobus, en klom op de berg, om te bidden. En als Hij bad, werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd, en Zijn kleding wit en zeer blinkende.’ 
(Lukas 9:28-29)

			‘En als Hij nu de scharen van Zich gelaten had, klom Hij op de berg alleen, om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was Hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren; want de wind was hun tegen. Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.’ 
(Matthéüs 14:23-25)

			‘Zij namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts, en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt. Doch Ik wist, dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.’
(Johannes 11:41-42)

			‘En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.’
(Lukas 22:31-32)

			‘En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.’ (Lukas 23:46)

			Het leven van onze Heere Jezus Christus heeft een bijzondere eigenschap die iedereen wel moet opvallen die de vier Evangelieën zorgvuldig leest, namelijk dat Hij een mens van veel gebed was. Hij was machtig als prediker, want zelfs de dienaren die erop uitgestuurd waren om Hem te arresteren, zeiden: ‘Nooit heeft een mens alzo gesproken gelijk deze Mens.’

			Maar Hij blijkt nog machtiger te zijn geweest in het gebed, als dat mogelijk is. We lezen niet dat Zijn discipelen Hem ooit gevraagd hebben om hun te leren prediken, maar ons wordt gezegd: ‘… toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden.’ Ongetwijfeld had Hij met zo’n wonderlijke vurigheid gebeden dat Zijn discipelen beseften dat Hij een meester was in de heilige kunst van het gebed, en daarom verlangden ze van Hem het geheim voor zichzelf te leren.

			Het hele leven van onze Heere Jezus Christus was een leven van gebed. Hoewel ons vaak over Zijn bidden verteld wordt, beseffen we dat we er nauwelijks over geïnformeerd behoeven te worden, want we weten dat Hij een man van gebed moet zijn geweest. Zijn daden zijn de daden van een man van gebed. Zijn woorden komen op ons over als de woorden van iemand wiens hart voortdurend in het gebed tot Zijn Vader was opgeheven. U kunt zich niet voorstellen dat Hij de mensen zulke zegeningen geschonken had als Hij niet eerst in de atmosfeer van de hemel had verkeerd. Hij moet veel in gebed hebben verkeerd, anders had Hij niet zo overvloedig in dienstbetoon en zo genadig in medelijden kunnen zijn.

			Het gebed blijkt een zilveren draad te zijn die door het hele leven van onze Zaligmaker loopt. Toch zijn er gelegenheden waarbij Zijn gebeden in het bijzonder vermeld worden, en ik dacht dat het zowel boeiend als leerzaam voor ons zou zijn om te letten op sommige van de tijden die Jezus in gebed doorbracht.

			Ik heb een paar gebeden uitgekozen die werden uitgesproken voorafgaand aan een groot werk of het een of andere grote lijden. Daarom luidt ons thema ‘De voorbereidende gebeden van Christus’, de gebeden van Christus terwijl Hij naderde tot iets dat Zijn mensheid in bijzondere mate zou belasten, vanwege het lijden of vanwege het dienstbetoon dat van Hem werd gevraagd. Als het overdenken van dit onderwerp ons allen zal leiden tot de praktische les om altijd te bidden en toch bijzondere gebedstijden te hebben voorafgaande aan een bijzondere beproeving of buitengewone dienst, dan zijn we hier niet tevergeefs bijeengekomen.

			Het gebed van onze Heere ter voorbereiding op Zijn doop staat in Lukas 3:21 en 22: ‘En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, dat Jezus ook gedoopt werd en bad’ (het lijkt erop dat dit een ononderbroken handeling was waarmee Hij voorheen al bezig was) ‘en dat de hemel geopend werd; en de Heilige Geest daalde op Hem neer, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!’

			De doop van onze Heere was het begin van Zijn openbaring aan de mensenkinderen. Hij zou nu ten volle alle onderdelen van Zijn Messiaanse taak op zich nemen; bijgevolg zien we dat Hij vaak in gebed is. En geliefden, het lijkt me bijzonder gepast dat wanneer iemand onder ons bekeerd is en op het punt staat geloofsbelijdenis af te leggen, op het punt staat om het soldatenleven onder de overste Leidsman onzer zaligheid te beginnen en op weg te gaan als pelgrim naar Sion – ik zeg: het lijkt me bijzonder gepast als we in zo’n geval veel tijd besteden aan bijzonder gebed. Het zou me zeer bedroeven als ik moest denken dat iemand van u het zou wagen om gedoopt of met een christelijke kerk verenigd te worden zonder daar ernstig over nagedacht en over gebeden te hebben; maar als de beslissende stap bijna genomen zal worden, behoort ons gehele wezen in bijzondere mate geconcentreerd te zijn op onze smeekbeden aan de troon der genade.

			Natuurlijk geloven we niet in enig sacramenteel nut dat gekoppeld zou zijn aan het waarnemen van de inzetting, maar we ontvangen een speciale zegen in de daad zelf, omdat we ertoe worden aangezet om zelfs nog meer dan gewoon te bidden voorafgaand aan en tijdens deze gebeurtenis.

			Bij alle belangrijke gebeurtenissen was dit wat mij betreft het geval. Het is al vele jaren geleden, maar ik herinner het me nog heel goed, en het is alsof het gisteren gebeurde. Het was in de maand mei en ik stond heel vroeg in de morgen op, zodat ik lang kon bidden. Toen moest ik 8 mijl lopen van Newmarket naar Isleham, waar ik in de rivier gedoopt zou worden. Ik denk dat de zegen die ik die dag ontving in grote mate voortvloeide uit die periode van eenzame smeking en van mijn al wandelend over de landwegen mediteren over mijn afhankelijkheid van mijn Zaligmaker en mijn verlangen om te leven tot Zijn lof en eer.

			Lieve jonge mensen, zorg ervoor dat u op de goede manier met uw christelijke leven begint door veel in gebed te zijn. Een geloofsbelijdenis die niet met gebed begint zal in schande eindigen. Als u zich bij de kerk voegt, maar God niet bidt om u staande te houden in een consequente levenswandel en om uw belijdenis oprecht te maken, dan is het waarschijnlijk dat u al een huichelaar bent.

			Als die veronderstelling te onvriendelijk is, dan is het waarschijnlijk dat, als u bekeerd bent, deze bekering heel oppervlakkig is en niet het diepgaande karakter heeft waarvan gebed het duidelijke bewijs zou zijn.

			Dus nogmaals zeg ik u: als iemand van u erover denkt om uw geloof in Christus te belijden, verzeker u er dan van dat u ter voorbereiding erop een bijzondere periode aan God wijdt om tot Hem te naderen in het gebed.

			Ik twijfel er niet aan dat u, terwijl ik de eerste tekst las, opmerkte dat het was terwijl Christus bad ‘dat de hemel geopend werd; en de Heilige Geest daalde op Hem neer, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!’

			We lezen in de Bijbel over drie gelegenheden waarbij God hoorbaar getuigenis aan Christus gaf, en bij elk van deze gelegenheden was Hij in gebed, of had Hij heel kort ervoor gebeden. Bij elke gelegenheid wordt Christus’ gebed nadrukkelijk naast het getuigenis van Zijn Vader genoemd, en als u, geliefde vrienden, het getuigenis van God bij uw doop of enige daaropvolgende gebeurtenis in uw leven wilt ontvangen, dan kunt u dat alleen verkrijgen door gebed. De Heilige Geest drukt Zijn zegel nooit op een gebedsloze godsdienst. Die heeft niets in zich waarmee Hij kan instemmen. Over een mens moet terecht gezegd kunnen worden: ‘Zie, Hij bidt’, voordat de Heere eenzelfde getuigenis over Hem geeft als over Saulus van Tarsen: ‘Deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen.’

			We zien dus dat het was terwijl Christus bad bij Zijn doop dat de Heilige Geest op Hem kwam ‘in lichamelijke gedaante, gelijk een duif’ om Hem bekwaam te maken voor Zijn openbare dienst. Het is door het gebed dat ook wij die geestelijke verrijking krijgen die ons geschikt maakt om medearbeiders Gods te zijn. Zonder gebed zult u in een gebied blijven dat zo troosteloos is als een woestijn, maar buig uw knieën en smeek de Allerhoogste en u hebt het beloofde land bereikt, het gebied van de zegen. ‘Nader tot God en Hij zal tot u naderen’, niet alleen wat betreft Zijn genadige aanwezigheid, maar ook betreffende de krachtige en doeltreffende werking van de Heilige Geest. Hoe meer gebed, des te meer kracht; hoe meer u bij God pleit, des te meer kracht zal er zijn in het pleiten bij mensen, want de Heilige Geest zal over ons komen terwijl we pleiten, en zo zullen we geschikt en bekwaam gemaakt zijn om het werk te doen waartoe we door God geroepen zijn.

			Laten we dan van dit eerste voorbeeld van het voorbereidende gebed van onze Zaligmaker bij Zijn doop de noodzaak leren van bijzondere smeekbeden onzerzijds in vergelijkbare bijzondere omstandigheden. Als we voor het eerst in het openbaar belijdenis afleggen van ons geloof in Hem of als we die belijdenis vernieuwen, als we op een andere manier dienstbaar zullen worden, als we een kerkelijk ambt op ons nemen als diaken of ouderling, als we aan pastoraal werk beginnen, als we op welke manier ook de wereld duidelijker laten zien dat we dienaren van Christus zijn – laten we dan bijzondere tijden reserveren voor gebed en ernaar zoeken dat een dubbel deel van de zegen van de Heilige Geest op ons rust.

			Het gebed van onze Heere ter voorbereiding op  het kiezen van de twaalf discipelen staat vermeld in Lukas 6:12 en 13. ‘En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar de berg, om te bidden, en Hij bleef de nacht over in het gebed tot God. En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde.’

			Onze Heere stond op het punt Zijn bediening uit te breiden. Zijn ene tong, Zijn ene stem had Zijn persoonlijke boodschap in heel Palestina kunnen verspreiden, maar Hij verlangde ernaar veel meer te doen dan wat Hij alleen in de korte periode van Zijn openbare bediening op aarde zou kunnen bereiken. Daarom wilde Hij twaalf apostelen hebben, en later zeventig discipelen, die zouden uitgaan in Zijn Naam en de blijde boodschap van verlossing zouden verkondigen.

			Hij was oneindig wijzer dan de meest wijze van de gewone mensen, dus waarom koos Hij Zijn twaalf apostelen niet meteen uit? De mannen waren vanaf het begin met Hem geweest en Hij kende hun karakters en hun bekwaamheid voor het werk dat Hij op het punt stond hun toe te vertrouwen. Dus Hij had tegen Zichzelf kunnen zeggen: ‘Ik zal Jakobus en Johannes en Petrus en de rest van de twaalf kiezen en hen erop uitsturen om te prediken dat het Koninkrijk der hemelen nabij is en om de wonderbaarlijke krachten te doen waarvan Ik hen zal voorzien.’ Als de Gezalfde van de Vader wilde Hij een dergelijke belangrijke stap niet nemen zonder langdurig gebed. Daarom ging Hij in de eenzaamheid tot Zijn Vader, vertelde Hem alles wat Hij verlangde te doen en smeekte Hem, niet op de korte manier die wij gebed noemen en die gewoonlijk maar een paar minuten duurt, maar een hele nacht achtereen.

			Om welke dingen onze Heere vroeg of hoe Hij bad kunnen we niet zeggen, want het is ons niet geopenbaard, maar ik denk dat we niet schuldig zijn aan ijdele of ongeoorloofde nieuwsgierigheid als we onze verbeelding een paar minuten gebruiken. Als we dat doen, met de grootste eerbied, dan denk ik dat ik Christus tot Zijn Vader hoor roepen dat de juiste mensen als de leiders van Gods kerk op aarde gekozen mogen worden. Ik denk dat ik Hem ook hoor smeken dat op deze verkozen mensen een goddelijke kracht mag rusten, dat ze een goed karakter mogen behouden, een eerlijk hart en een heilig leven, en dat ze ook de juiste leer zullen behouden en niet vervallen tot dwaling en bedrog.

			Dan denk ik dat ik Hem hoor bidden dat hun prediking positief resultaat mag hebben, dat ze naar de juiste plaatsen geleid mogen worden, waar Gods zegen met hen zou meegaan, dat ze veel harten mogen vinden die bereid zijn hun getuigenis aan te nemen en dat, als hun persoonlijke bediening ten einde is, ze hun opdracht aan anderen mogen overdragen, zodat er zolang als er een oogst voor de Heere binnen te halen is er arbeiders zullen zijn om dit te doen. Zolang er verloren zondaren in de wereld zijn, moeten er ook ernstige toegewijde mannen en vrouwen zijn die de vuurbranden uit het vuur proberen te rukken.

			Ik zal niet de machtige worstelingen van die nacht van gebed proberen te beschrijven toen, met sterke roeping en tranen, Christus Zijn hele ziel uitstortte voor het oor en het hart van Zijn Vader. Maar het is duidelijk dat Hij niet ook maar één boodschapper wilde wegsturen met de blijde boodschap van het Evangelie tenzij Hij er zeker van was dat het gezag van Zijn Vader en de kracht van Zijn Geest de dienaren die Hij op het punt stond uit te zenden, zouden vergezellen.

			Wat een les betekent dit alles voor ons! Wat een onfeilbare aanwijzing is dit bij de vraag hoe een zendingsgenootschap bestuurd behoort te worden! Waar er één comité samenkomt om zaken te regelen, horen er vijftig te zijn om te bidden. Telkens als een  zendingsgenootschap zich vooral toelegt op gebed zullen we een genootschap hebben waarvan het belangrijkste kenmerk is dat het een menigte mensen redt.

			En, lieve broeder die de theologische opleiding volgt, het ontroert me om te zeggen dat ik geloof dat we een veel grotere zegen zullen ontvangen dan we reeds ervaren hebben wanneer de geest van gebed onder de studenten groter is dan nu, hoewel het me verheugt om te weten dat hij zelfs op dit moment reeds in een diepe en vurige mate aanwezig is. U, broeders, bent nooit tekortgeschoten in vroomheid; ik dank God dat ik nooit reden heb gehad daarover te klagen of verdrietig te zijn. Maar, wie weet wat voor zegen een avond van gebed zou kunnen brengen, of een nacht lang bidden in de beslotenheid van uw slaapkamer? Wanneer u dan uitgaat om het Evangelie op de sabbat te prediken, zult u merken dat de beste voorbereiding voor het prediken veel gebed is.

			Ik heb altijd gemerkt dat de betekenis van een tekst beter achterhaald kan worden door te bidden dan op een andere manier. Natuurlijk, we moeten woordenboeken en commentaren raadplegen om inzicht te krijgen in de letterlijke betekenis van de tekst en in het tekstverband, maar wanneer we dat alles hebben gedaan zullen we nog steeds ontdekken dat onze grootste hulp van het gebed zal komen.

			O, dat ieder christelijk initiatief werd begonnen met gebed, werd voortgezet met gebed en werd bekroond met gebed! Dan konden we ook verwachten het bekroond te zien met Gods zegen. Daarom herinner ik u er nogmaals aan dat het voorbeeld van onze Zaligmaker ons leert dat we voor perioden van bijzonder dienstbetoon niet alleen behoefte hebben aan korte gebeden, hoe gepast ze ook zijn bij gewone gelegenheden, maar aan bijzonder, langdurig worstelen met God zoals Jakob bij de beek Jabbok, zodat ieder van ons met heilige beslistheid tot de Heere kan zeggen:

			Met U wil ik de hele nacht doorbrengen,
En worstelen tot het aanbreken van de dag.

			Wanneer een dergelijke geheiligde volharding in het gebed in de hele kerk van Christus gangbaar wordt, zal satans langdurige onrechtmatige heerschappij ten einde komen en zullen we tot onze Heere kunnen zeggen, zoals de zeventig discipelen deden toen ze tot Hem terugkeerden met vreugde: ‘Ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.’

			Het gebed van onze Heere ter voorbereiding op Zijn verheerlijking is te vinden in Lukas 9:28 en 29: ‘En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en Johannes, en Jakobus, en klom op de berg, om te bidden. En als Hij bad, werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd, en Zijn kleding wit en zeer blinkende.’ U ziet dat terwijl Hij bad Hij verheerlijkt werd.

			Nu, geliefden, verlangt u er werkelijk naar de hoogst mogelijke stand van het christelijke leven te bereiken? Smacht en hunkert u in het diepst van uw ziel naar de meest uitgelezen vreugden die mensen op aarde kunnen ondervinden? Streeft u ernaar tot volle gemeenschap met de Heere Jezus Christus op te wassen en naar Zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd te worden? Zo ja, dan ligt de weg voor u open. Het is de weg van het gebed en alleen daar zult u deze onwaardeerbare zegeningen vinden.

			Als u te weinig bidt, zult u de top van de Tabor zeker niet bereiken. Er is geen hoop, lieve vrienden, dat we ooit iets als een verheerlijking zullen bereiken en dat we overdekt zullen worden met het licht van God, zodat we niet kunnen zeggen of het in of buiten het lichaam is geschied – tenzij we veel in gebed zijn.

			Ik geloof dat we meer werkelijk groeien in het geestelijk leven in één uur van gebed dan gedurende een maand van preken beluisteren. Ik bedoel niet dat we de onderlinge bijeenkomsten moeten nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben; maar ik weet zeker dat het horen zonder het bidden van weinig waarde is. Willen we werkelijk geestelijk groeien, dan moeten we bidden, dan moeten we smeken bij God.

			Tijdens het gebed vindt een groot deel van onze geestelijke spijsvertering plaats. Wanneer we het Woord horen, lijken we veel op de kudde wanneer die het gras afgraast, maar wanneer we nadat we het Woord gehoord hebben gaan mediteren en bidden, liggen we als het ware in de groene velden en krijgen we de rijke voeding voor onze ziel uit de waarheid.

			Lieve broeder en zuster in Christus, zou u de aardsgezindheid willen afschudden die u nog steeds aankleeft? Wilt u verlost worden van uw twijfel en vrees? Wilt u al uw inwonende zonden overwinnen? Wilt u stralen en glanzen in de helderheid en heerlijkheid van de heiligheid van God? Wees dan even vaak in gebed als Jezus was. Ik weet zeker dat dit noodzakelijk is. In het verwachten van God zult u uw geestelijke kracht vernieuwen, u zult opvaren met vleugelen als arenden, u zult lopen en niet moe worden, u zult wandelen en niet mat worden.

			Het eerste van de gebeden van onze Heere ter voorbereiding op een groot wonder, voordat Hij de storm op het meer van Gennesareth stilde, staat beschreven in Matthéüs 14:23-25. ‘En als Hij nu de scharen van Zich gelaten had, klom Hij op de berg alleen, om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was Hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren; want de wind was hun tegen. Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.’

			Hij had bij de Vader gesmeekt voor Zijn discipelen. Vervolgens, toen hun schip door de golven heen en weer geslingerd werd en teruggedreven door de wind, die hun tegen was, kwam Hij naar hen toe vanaf de verheven plaats waar Hij voor hen gebeden had. Hij maakte voor Zichzelf een pad door de woeste wateren die Hij op het punt stond te stillen. Voordat Hij op de woelende golven wandelde, had Hij tot Zijn Vader gebeden; voordat Hij de storm stilde, had Hij bij God overwonnen in het gebed.

			Moet ik een groot werk voor God gaan doen? Dan moet ik eerst machtig zijn op mijn knieën. Is er hier een mens die het middel zal zijn waardoor de hemel met wolken bedekt zal worden en die de regen van Gods zegen op de droge en dorre kerk, die zozeer behoefte heeft aan herleving en verfrissing, zal doen neerkomen? Dan moet hij op dat grote werk worden voorbereid, zoals Elia toen hij, op de top van de Karmel, ‘zich uitbreidde voorwaarts ter aarde; daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën’ en bad zoals alleen hij dat kon. We zullen nooit een klein wolkje zien, als eens mans hand, dat daarna de hele hemel met zwartheid zal bedekken, tenzij we allereerst weten hoe we krachtig tot de Allerhoogste moeten bidden; maar als we dat gedaan hebben, zullen we zien wat we verlangen.

			Mozes had de kinderen van Israël nooit zo kunnen besturen als hij deed wanneer hij niet eerst gemeenschap had geoefend met zijn God in de woestijn en vervolgens op de berg. Dus, als we mannen van kracht moeten zijn, moeten we ook mannen van gebed zijn.

			Het andere voorbeeld waarnaar ik wil verwijzen om te laten zien hoe onze Heere bad voordat Hij een wonder verrichtte, is toen Hij bij het graf van Lazarus stond. U vindt het verslag ervan in Johannes 11:41 en 42: ‘Zij namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts, en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt. Doch Ik wist, dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.’

			Hij riep pas ‘Lazarus, kom uit’, zodat de mensen het hoorden en Lazarus het hoorde, nadat Hij eerst gebeden had: ‘Vader, geef dat Lazarus mag opstaan uit de doden’, en Hij had de verzekering ontvangen dat hij dit zou doen zo gauw als Christus hem zou roepen om uit het graf te komen.

			Maar broeders, als Christus Die zo sterk was, het nodig had om zo te bidden, ziet u dan niet hoe nodig het is voor ons, die zo zwak zijn, om ook te bidden? Als Hij Die zowel God als mens was tot Zijn Vader bad voordat Hij een wonder verrichtte, hoe nodig is het dan voor ons, die enkel mensen zijn, om naar de troon der genade te gaan en daar met aanhoudende vurigheid te smeken als we ooit iets voor God willen doen!

			Ik ben bang dat velen van ons in het openbaar zwak zijn geweest omdat we daarbuiten zwak waren, op de eenzame berghelling waar we in gemeenschap met God behoorden te verkeren. De manier om geschikt te zijn om wat mensen wonderen noemen te verrichten, is om naar de God van wonderen te gaan en om Hem te smeken ons aan te gorden met Zijn algenoegzame kracht, zodat we heldendaden mogen verrichten tot Zijn lof en eer.

			Het verslag van het gebed van onze Heere voorafgaande aan de verloochening van Petrus vinden we in Lukas 22:31 en 32: ‘En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.’

			In deze uitspraak van onze Heere is veel dat bewonderenswaardig en leerzaam is. De satan had Petrus toen nog niet verzocht, maar toch had Christus al gepleit voor de apostel voor wie Hij het gevaar duidelijk zag dreigen. Sommigen van ons zouden denken dat we heel vlug waren als we gebeden hadden voor een broeder die verleid was en die aan de verleiding had toegegeven, maar onze Heere bad voor Petrus voordat hij verleid werd. Zo gauw satan ernaar verlangde om hem in zijn zeef te hebben zodat hij hem kon ziften als de tarwe, kende onze Zaligmaker de gedachte die in de duivelse geest gevormd werd en meteen pleitte Hij voor Zijn bedreigde dienstknecht, die het gevaar dat op hem afkwam zelfs niet kende.

			Christus is altijd vroegtijdig bij ons. Voordat de storm komt, heeft Hij de veilige haven bereid. Voordat de ziekte ons velt, heeft Hij het medicijn om haar te genezen. Zijn genade overtreft onze ellende.

			Wat een les behoorden we van deze daad van Christus te leren! Steeds als we een vriend in gevaar zien vanwege verleiding, laten we dan niet over hem beginnen te praten, maar laten we meteen voor hem gaan bidden. Sommige personen hebben er een voorliefde voor om dingen te suggereren en te insinueren over wat sommigen van hun bekenden overkomt. Ik bid u, geliefde vrienden, om dat niet te doen. Suggereer niet dat die en die waarschijnlijk zal vallen, maar bid dat hij niet zal vallen. Insinueer niets over hem naar anderen toe, maar vertel de Heere waarover u zich wat die persoon betreft bezorgd maakt.

			‘Maar die en die heeft veel geld verdiend en hij wordt er erg trots op.’ Nu, zelfs als dat zo is, spreek dan niet met anderen over hem, maar bid God te geven dat het die persoon niet wordt toegelaten om trots op z’n geld te worden, en laat niemand behalve de Heere weten dat u voor hem bidt.

			‘Dan heb je daar die en die; hij is zo ingenomen met z’n succes, dat hij amper met je wil praten.’ Nu, broeder, bid dan dat hij niet zelfingenomen zal zijn. Zeg niet dat u bang bent dat hij trots wordt, want dat zou laten zien hoe u zelf zou zijn als u in zijn positie verkeerde. Uw vrees onthult een geheim over uw eigen natuur, want hoe u denkt dat hij zal zijn is precies hoe u zou zijn in vergelijkbare omstandigheden. We meten het koren van andere mensen altijd met onze eigen maatschep (we lenen die van hen niet). We kunnen weten hoe we zelf zijn aan de hand van ons eigen oordeel over anderen. Laten we ophouden met deze kritiek en veroordeling, en laten we bidden voor onze broeders.

			Als u bang bent dat een predikant wat afwijkt van het geloof, als u denkt dat zijn bediening niet zo nuttig is als ze behoort te zijn of als u enige andere onvolmaaktheid in hem ziet, ga er dan niet over praten met mensen op straat, want zij kunnen hem niet op de juiste plaats terugbrengen. Vertel zijn Meester over hem, bid voor hem en vraag de Heere om goed te maken wat er ook verkeerd is.

			Er bestaat een preek van de oude Matthew Wilks over het feit dat wij brieven van Christus zijn, niet met inkt geschreven noch in stenen tafelen, maar in vlesen tafelen des harten. Hij zei dat predikanten de pennen zijn waarmee God op het hart van hun hoorders schrijft, en dat pennen ieder moment bijgesneden moeten worden, en zelfs als ze goed bijgesneden zijn kunnen ze niet schrijven zonder inkt. Hij zei dat de beste dienst die de mensen hun predikanten kunnen bewijzen, is de Heere te bidden om hen opnieuw bij te snijden en hen weer in de inkt te dopen, zodat ze beter zullen schrijven dan voorheen.

			Doe dat, lieve vrienden; bevlek de bladzijde niet met uw kritiek en onvriendelijke opmerkingen, maar help de prediker door voor hem te smeken zoals Christus bad voor Petrus.

			Het gebed van onze Heere vlak voordat Hij ging sterven staat in Lukas 23:46: ‘En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.’

			Onze Heere Jezus was in het bijzonder dikwijls in het gebed toen het eind van Zijn aardse leven naderde. Hij stond op het punt te sterven als de Borg en Plaatsvervanger van Zijn volk. De toorn van God, die zij verdiend hadden, kwam terecht op Hem. Alles wetend wat Hem zou overkomen, ‘zo richtte Hij Zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen’; en te zijner tijd ‘verdroeg Hij het kruis en verachtte Hij de schande’; maar Hij ging niet zonder gebed naar Gethsémané en Golgotha. Hoewel Hij de Zoon van God was, wilde Hij die verschrikkelijke beproeving niet ondergaan zonder veel gebed.

			U weet hoeveel het in de laatste hoofdstukken van het Evangelie van Johannes gaat over het gebed. Daar wordt in het bijzonder Zijn grote gebed voor Zijn kerk beschreven, waarin Hij met wonderlijke vurigheid pleit voor hen die Zijn Vader Hem had gegeven. Dan is er ook Zijn gekwelde smeken in Gethsémané, waar Zijn zweet ‘werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.’

			We zullen daar niet veel over zeggen, maar we kunnen ons goed voorstellen dat het bloedige zweet de uitwendige en zichtbare expressie was van het intense lijden van Zijn ziel, die ‘geheel bedroefd’ was, ‘tot de dood toe.’

			Alles wat Christus deed en leed was vol van gebed, dus het was niet meer dan gepast dat Zijn laatste woorden op aarde de biddende overgave van Zijn geest in de handen van Zijn Vader inhielden. Hij had reeds gesmeekt voor anderen: ‘Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen.’ Hij had beloofd het verzoek van de boetvaardige gekruisigde naast Hem in te willigen: ‘Heere, gedenk mijner wanneer Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.’ Nu restte Hem niets dan te zeggen: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.’ Zijn leven, dat een leven van gebed was geweest, werd zo beëindigd met een gebed – een voorbeeld dat het zeker waard is om door Zijn volk te worden nagevolgd.

			Misschien spreek ik tot iemand die weet dat er een ernstige ziekte dreigt. Nu dan, lieve vriend, bereid u erop voor door gebed. Bent u bang voor een pijnlijke operatie? Niets zal u zo goed helpen om het te verdragen dan God erover te smeken. Het gebed zal u zowel mentaal als lichamelijk helpen. U zult de beproeving met minder angst trotseren wanneer u uw toestand voor de Heere hebt neergelegd en wanneer u uzelf met lichaam, ziel en geest in Zijn handen hebt gegeven.

			Als u verwacht dat u binnen afzienbare tijd het eind van uw aardse leven bereiken zult, omdat u reeds bejaard bent, lichamelijk zwak of ernstig ziek, bid dan veel. U hoeft niet bang te zijn om in de zich verheffende vloed van de Jordaan gedoopt te worden als u voortdurend gedoopt wordt in het gebed. Denk aan uw Zaligmaker in de hof en aan het kruis en bid net als Hij: ‘Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede… Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.’

			Terwijl ik zo heb gesproken tot gelovigen in onze Heere Jezus Christus, kunnen er hier ook sommigen zijn die nog onbekeerd zijn, die zich hebben ingebeeld dat gebed de weg naar de hemel is. Dat is het gebed niet. Gebed is een grote en kostbare hulp op de weg, maar Christus alleen is de weg; en de allereerste stap hemelwaarts is onszelf geheel aan Hem toe te vertrouwen. Geloof in Christus is de allesbeslissende zaak. Als u werkelijk in Hem gelooft, bent u gered. Maar het eerste dat een gered mens doet is bidden, en het laatste wat hij doet voordat hij naar de hemel gaat is bidden. Terecht schreef Montgomery:

			Gebed is de stem van de berouwvolle zondaar,
Die terugkeert van zijn wegen,
Terwijl de engelen zich zingend verheugen
En roepen: ‘Zie, hij bidt.’
Het gebed is de levensadem van de christen,
Zijn natuurlijke levenssfeer,
Zijn wachtwoord bij de poorten van de dood.
Hij gaat de hemel biddend binnen.

			Het gebed van de Verlosser

			‘Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.’ 
(Johannes 17:24)

			Als de hogepriester in het oude verbond het heilige der heiligen binnenging, ontstak hij het reukwerk in zijn wierookvat. En door het voor zich heen en weer te bewegen, vervulde hij de atmosfeer met een zoete geur en onttrok hij de genadetroon door de dichte nevel ervan aan het oog. Zo stond het over hem geschreven: ‘Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar, van voor het aangezicht des HEEREN, en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten; en hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen, voor het aangezicht des HEEREN, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, hetwelk is op de getuigenis, bedekke, en dat hij niet sterve.’

			Zo ook onze Heere Jezus Christus, toen Hij voor eens en voor altijd met Zijn eigen bloed in het binnenste van het voorhangsel inging om verzoening te doen voor de zonde, bad Hij eerst intens (vgl. Hebreeën 5:7). In dit zeventiende hoofdstuk van het Evangelie van Johannes zien we, als het ware, de damp uit het hogepriesterlijke wierookvat komen. Hij bad voor het volk waarvoor Hij op het punt stond te sterven, en voordat Hij hen met Zijn bloed besprenkelde, heiligde Hij hen door Zijn smekingen.

			Dit gebed staat daarom bekend als het hogepriesterlijke gebed, een zeer speciaal en bijzonder gebed van onze Heere Jezus Christus. Zoals een oude schrijver zegt: ‘Als het geoorloofd is om het ene schriftgedeelte te verkiezen boven het andere, kunnen we zeggen dat, hoewel alles goud is, dit toch een parel in het goud is; hoewel alles als de hemelen is, is dit gebed als de zon en sterren.’ Of als het ene schriftgedeelte de gelovige dierbaarder is dan het andere, dan moet het dit gedeelte zijn dat het laatste gebed van zijn Meester bevat voordat Hij door de gescheurde voorhang van Zijn eigen gekruisigde lichaam binnenging.

			Hoe heerlijk is het om te zien dat niet Hijzelf, maar Zijn volk het hoofdonderwerp van Zijn gebed vormde! Hij bad voor Zichzelf, Hij zei: ‘Vader, verheerlijk Gij Mij.’ Maar terwijl Hij één gebed voor Zichzelf had, had Hij er vele voor Zijn volk. Voortdurend bad Hij voor hen. ‘Vader, heilig hen!’ ‘Vader, bewaar hen!’ ‘Vader, maak hen één!’ En toen besloot Hij Zijn smeekbede met: ‘Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt’. Melanchton zei terecht dat er in de hemel of op de aarde nooit een uitnemender, heiliger, vruchtbaarder en gevoeliger stem gehoord is dan dit gebed.

			We zullen eerst letten op de manier waarop wordt gebeden, vervolgens op de personen die belang hebben bij dit gebed en in de derde plaats op de veelomvattende smeekbede die wordt gedaan – waarbij het laatste punt het belangrijkste deel van onze verhandeling vormt.

			De manier van bidden is uniek. Er staat: ‘Vader, Ik wil.’ Nu, ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat de uitdrukking ‘Ik wil’ meer omvat dan enkel een wens. Het is misschien niet ongepast om te zeggen dat Jezus met deze woorden een verzoek deed, maar volgens mij mogen we toch ook zeggen dat Hij pleitte met gezag, dat Hij vroeg om wat Hij Zijn eigendom wist en dat Zijn ‘Ik wil’ even machtig was als welk bevel dan ook dat ooit van de lippen van de Almachtige kwam.

			‘Vader, Ik wil.’ We lezen niet vaak dat Jezus Christus tegen God zegt: ‘Ik wil.’ U weet dat eer de bergen voortgebracht waren over Christus gezegd werd: ‘In de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God! om Uw welbehagen te doen.’ En we zien dat terwijl Hij op aarde was Hij nooit sprak over Zijn eigen wil. Nadrukkelijk verklaarde Hij: ‘Ik ben niet gekomen om Mijn eigen wil te doen, maar de wil van Degene Die Mij gezonden heeft.’ Het is waar dat u Hem wanneer Hij mensen aanspreekt hoort zeggen: ‘Ik wil’, want Hij zegt: ‘Ik wil, word gereinigd’, maar in Zijn gebeden tot Zijn Vader bad Hij in alle ootmoed.

			Het ‘Ik wil’ in dit gebed lijkt daarom een uitzondering op de regel te zijn, maar we moeten bedenken dat Christus op dit moment in een uitzonderlijke toestand verkeerde. Dit had Hij nooit eerder meegemaakt. Hij was aan het eind van Zijn werk gekomen. Hij kon zeggen: ‘Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen.’ Daarom, terwijl Hij vooruitkijkt naar de tijd dat het offer volkomen zou zijn en Hij naar de hemel zou opvaren, ziet Hij dat Zijn werk gedaan is en neemt Hij Zijn eigen wil weer op en zegt: ‘Vader, Ik wil.’

			Merk op dat een dergelijk gebed geheel ongepast zou zijn als het van onze lippen kwam. Wij behoren nooit te zeggen: ‘Vader, ik wil.’ Ons gebed moet zijn: ‘Niet mijn wil maar de Uwe geschiede.’ Wij behoren onze wensen te noemen, maar wat we willen moet verzinken in de wil van God. We behoren te beseffen dat terwijl het aan ons is om te verlangen, het aan God is om te willen.

			Maar hoe aangenaam, ik herhaal het, is het om te zien dat de Zaligmaker met een dergelijk gezag smeekt, want dit drukt het zegel van de zekerheid op Zijn gebed. Wat Hij ook in dat gebed gevraagd heeft, Hij zal het ongetwijfeld krijgen. Op andere momenten, wanneer Hij bad als Middelaar, was Hij in Zijn nederigheid uitnemend succesvol in Zijn voorbede. Hoeveel meer zal Zijn gebed dan overwinnen nu Hij Zijn grote macht gebruikt en met gezag roept: ‘Vader, Ik wil.’ Ik houd van die opening van het gebed. Het is een gezegende garantie van de verhoring ervan. Het maakt het zo zeker dat we Christus’ gebed nu mogen beschouwen als een belofte die zeker vervuld zal worden.

			‘Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt.‘ Dit was geen algemeen gebed. Het was een gebed dat een zekere soort en een deel van de mensheid omvatte; deze mensen worden hier aangeduid als degenen die de Vader Hem gegeven had. Nu behoren we vanavond te geloven dat God de Vader, voor de grondlegging der wereld, Zijn Zoon Jezus Christus een aantal personen gaf dat niemand kan tellen, die de beloning zouden zijn voor Zijn dood, het loon op de arbeid van Zijn ziel, en die onfeilbaar tot eeuwige heerlijkheid gebracht zouden worden door de verdiensten van Zijn lijden en de kracht van Zijn opstanding. Dit zijn de mensen over wie het hier gaat.

			Soms worden ze in de Schrift de uitverkorenen genoemd, omdat toen de Vader hen aan Christus gaf Hij hen uitkoos uit de mensen. Op andere momenten worden ze de geliefden genoemd, omdat Gods liefde van eeuwigheid op hen gericht was. Ze worden Israël genoemd, omdat ze evenals Israël een uitverkoren volk zijn, een koninklijk geslacht. Ze worden Gods erfdeel genoemd, want ze zijn God bijzonder dierbaar, zoals een mens zorgt voor zijn erfenis en zijn deel, zo zorgt God op bijzondere wijze voor hen.

			Begrijp mij niet verkeerd. De mensen voor wie Christus hier bidt zijn zij die God de Vader vanuit Zijn eigen vrije liefde en soeverein welbehagen tot het eeuwige leven bestemde en die, opdat Zijn doel bereikt mag worden, gegeven werden in de handen van Christus de Middelaar, om door Hem verlost, geheiligd en volmaakt te worden en door Hem eeuwig verheerlijkt te worden. Deze mensen, en geen anderen, zijn het onderwerp van het gebed van onze Zaligmaker.

			Ik hoef die leer niet te verdedigen; hij is schriftuurlijk, dat is mijn enige verdediging. Het is niet aan mij om God vrij te pleiten van welke profane beschuldiging van partijdigheid of ongerechtigheid dan ook. Als sommige mensen verdorven genoeg zijn om Hem dit toe te schrijven, laten ze de kwestie dan uitpraten met hun Maker. Laat het geschapene, als het er trots genoeg voor is, zeggen tegen Hem Die het geschapen heeft: ‘Waarom hebt U mij zo gemaakt?’ Ik ben Gods advocaat niet; Hij heeft niemand nodig die het voor Hem opneemt. ‘O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt?’ Heeft Hij niet, als de pottenbakker, macht over de klei om het ene vat ter eer en het andere ter oneer te maken?

			Laten we in plaats van te disputeren, onderzoeken wie deze mensen zijn. Horen wij erbij? O, laat ieder hart nu de ernstige vraag stellen: ‘Behoor ik tot die gelukkige menigte die de Vader aan Christus gaf?’ Geliefden, ik kan het u niet vertellen als ik alleen uw naam hoor. Maar als ik uw karakter ken, dan kan ik het u ontegenzeggelijk vertellen. Of beter: als u tot dat aantal behoort, zal het u niet verteld hoeven te worden, want de Heilige Geest zal getuigen in uw hart.

			Beantwoord deze vraag: Hebt u uzelf aan Christus gegeven? Bent u er door de dringende kracht van Zijn vrije liefde toe gebracht om uzelf vrijwillig aan Hem over te geven? Hebt u tot Hem gezegd: ‘O Heere, andere heren hebben over mij geheerst, maar nu veracht ik hen en ik geef mezelf over aan U, en zoals ik geen andere toevlucht heb, heb ik ook geen andere Heere. Ik ben weinig waard, maar zoals ik ben geef ik alles wat ik heb en alles wat ik ben aan U. Zeker, ik ben het nooit waard geweest om door U te worden gekocht, maar aangezien U mij gekocht hebt, zult U mij hebben. Heere, ik geef mezelf volledig over aan U.’

			Nu, ziel, als u dit gedaan hebt, als u uzelf aan Christus hebt overgegeven, is dat alleen maar het resultaat van die gave van Jehova aan Zijn Zoon lang voordat de wereld werd geschapen. En nogmaals, kunt u vandaag voelen dat u Christus’ eigendom bent? Als u zich de tijd niet kunt herinneren dat Hij u zocht en tot Hem bracht, kunt u dan toch zeggen met de bruid: ‘Ik ben van mijn Geliefde’? Kunt u nu vanuit het diepst van uw ziel zeggen: ‘Wien heb ik nevens U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde.’

			Als dat zo is, vermoei uw geest dan niet met denken over de uitverkiezing; er is daarin wat u betreft niets verontrustends. Wie gelooft is uitverkoren. Wie nu aan Christus toegewijd is, is Christus geschonken voor de grondlegging der wereld. U hoeft de goddelijke raadsbesluiten niet te betwisten, maar u kunt neerzitten en honing uit deze rots ontvangen en wijn uit deze keisteen. O, het is een harde, harde leer voor een mens die er geen aandeel in heeft, maar als een mens er eenmaal belang bij heeft, dan is deze leer als de rots in de woestijn. Er stroomt verkwikkend water uit, waarvan tallozen mogen drinken zonder ooit weer dorstig te raken.

			Terecht zegt de Kerk van Engeland over die leer dat ze ‘vol zoete, aangename en onuitsprekelijke troost voor godzaligen’ is. En ook al zijn sommigen op deze rots te pletter geslagen, toch biedt hij hemelse vreugden. Nogmaals zeg ik, wees niet terneergeslagen en laat uw hart niet bedroefd zijn. Als u nu toegewijd bent aan Christus, dan behoort u tot het gelukkige getal van degenen voor wie Hij daarboven voorspraak doet en dan zult u verzameld worden onder de heerlijke menigte, om met Hem te zijn waar Hij is en om Zijn heerlijkheid te zien.

			Christus bad, als ik Zijn gebed goed begrijp, om drie zaken, zaken die in de hemel de grootste vreugde bieden, die er de heerlijkste bezigheid vormen en die er het hoogste voorrecht van zijn. 

			Het eerste waarvoor hij bad is dat wat de grootste vreugde van de hemel uitmaakt. ‘Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt.’ Iedere woord in deze zin draagt bij tot de volheid ervan. Hij zegt niet: ‘Ik bid dat waar Ik ben, ook die zijn, die Gij Mij gegeven hebt’ maar ‘ook die bij Mij zijn.’ En Hij bidt niet alleen dat ze bij Hem mogen zijn, maar ook dat ze bij Hem mogen zijn in dezelfde plaats waar Hij is. En let op! Hij zei niet dat Hij wilde dat Zijn volk in de hemel zou zijn, maar dat het bij Hem in de hemel zou zijn, omdat dat de hemel tot de hemel maakt. Het is de essentie van de hemel om bij Christus te zijn. Zonder Christus zou de hemel maar een lege plaats zijn, hij zou zijn geluk verliezen, het zou een harp zonder snaren zijn, en waar zou de muziek zijn? Een zee zonder water, een tantalusbron.

			Christus bad dat we bij Hem zouden mogen zijn; dat is onze gemeenschap. En dat we bij Hem mogen zijn waar Hij is; dat is onze positie. Het is alsof Hij ons wilde zeggen dat de hemel zowel een toestand als een plaats is: in het gezelschap van Christus en in de plaats waar Christus is.

			Als ik zou willen zou ik hier zeer uitgebreid over kunnen spreken, maar ik geef alleen wat gedachten die u zullen voorzien van stof tot meditatie in de namiddag. Laten we nu overdenken hoe zoet dit gebed is door het te vergelijken met het hoogste wat we op aarde bereiken.

			‘Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt.’ Ach, broeders en zusters, we weten weinig van wat het is om met Christus te zijn. Er zijn wat gelukkige momenten, zoete onderbrekingen. Tussen het geraas van de voortdurende strijd van dit vermoeiende leven door zijn er enkele zoete perioden, als divans waarop we rusten. Er zijn uren waarin onze Meester tot ons komt en, voordat wij het weten, onze ziel verkwikt. Inderdaad, we zijn niet opgetrokken geweest tot in de derde hemel, zoals Paulus, om woorden te horen die het ons niet geoorloofd is uit te spreken, maar we hebben soms gedacht dat de hemel naar ons is afgedaald.

			Ik heb wel eens tegen mezelf gezegd: ‘Nu, als dit de hemel niet is, dan toch wel bijna’, en we dachten dat we in de voorsteden van de hemelse stad woonden. U was de hemel zo dicht genaderd dat de engelen over de stroom die u er nog van scheidde heen kwamen en u zoete bundeltjes mirre en wierook gaven, die groeien in de specerijbedden op de heuvelen, en u drukte ze aan uw hart en zei met de bruid: ‘Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht’, want ik ben overweldigd door Zijn liefde en vol van de heerlijke dingen die Hij schenkt. Hij is dicht naar me toe gekomen, Hij heeft Zijn gelaat onthuld en al Zijn liefde geopenbaard.

			Maar, geliefden, ook al geeft dit ons een voorsmaak van de hemel, we mogen desondanks onze toestand op aarde beschouwen als contrasterend met de toestand van de verheerlijkten in de hemel. Want hier, als we onze Meester zien, dan is het slechts van een afstand. Soms zijn we, denken we, in Zijn gezelschap, maar we voelen onvermijdelijk dat er een grote afstand tussen Hem en ons is, zelfs als we Hem zo dicht mogelijk naderen.

			We spreken, dat weet u, erover dat we ons hoofd aan Zijn borst leggen en aan Zijn voeten zitten, maar helaas, dat is uiteindelijk wel heel overdrachtelijk vergeleken met de werkelijkheid die we hierboven zullen genieten. We hebben Zijn aangezicht aanschouwd, we hopen dat we soms in Zijn hart hebben gezien, en we hebben gesmaakt dat Hij genadig is, maar desondanks zijn Hij en wij gescheiden door lange nachten van duisternis. Keer op keer hebben we met de bruid geroepen: ‘Och, dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder! dat ik U op de straat vond, ik zou U kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou U leiden, ik zou U brengen in mijner moeders huis, Gij zoudt mij leren; ik zou U van specerijwijn te drinken geven, en van het sap van mijn granaatappelen’ (Hooglied 8:1,2). We waren met Hem samen, maar toch was Hij in een opperzaal van het huis en wij beneden; we waren met Hem samen, maar toch voelden we ons buiten Zijn aanwezigheid, zelfs als we zo dicht mogelijk bij Hem waren.

			En zelfs de zoetste bezoeken van Christus, hoe kort zijn zij! Christus komt en gaat in velerlei opzicht als een engel. Zijn bezoeken aan de meesten van ons zijn spaarzaam en er ligt een lange periode tussen, en ach, wat duren ze kort – helaas te kort om werkelijk verrukt te raken. Eén moment zien onze ogen Hem, en we verheugen ons met onuitsprekelijke vreugde, maar even later zien we Hem niet meer. Dan trekt onze Geliefde Zich van ons terug. O, hoe zoet is het vooruitzien naar de tijd dat we Hem niet op een afstand zullen zien, maar van aangezicht tot aangezicht. Deze woorden ‘van aangezicht tot aangezicht’ vormen een preek op zich.

			En dan zullen we Hem niet een korte periode zien. O, als het zoet is om Hem nu en dan te zien, hoe zoet moet het dan zijn om dat gezegende aangezicht eeuwig te aanschouwen, zonder dat er ooit een wolk tussen komt en zonder dat we onze ogen ooit hoeven af te wenden om naar een wereld van vermoeidheid en ellende te zien. Heerlijke dagen, wanneer zullen jullie aanbreken, als onze gemeenschap met Christus intens en ononderbroken zal zijn?

			En laten we verder opmerken dat, als we een glimp van Christus opvangen, velen een stap naar voren doen om tussenbeide te komen. We hebben onze uren van meditatie als we dicht tot Jezus naderen, maar helaas, wat zorgt de wereld voor verstoring, zelfs in onze meest stille momenten: de winkel, het veld, ons kind, onze vrouw, ons hoofd, misschien ons hart, en al deze dingen plaatsen zich tussen ons en Jezus. Christus bemint in stilte. Hij zal niet tot ons spreken op de drukke markt.

			Als we van alle gedachten vrij willen zijn, behalve van gedachten aan Jezus, dan worden we door allerlei gedachten afgeleid en ze brengen ons schade toe. We zijn als Abraham bij zijn offer. We leggen de stukken vlees klaar om verbrand te worden, maar er komen onreine vogels om zich te goed te doen aan het offer dat we aan God willen opdragen en aan Hem alleen. We moeten doen zoals Abraham: Toen de vogels op het offer neerstreken, joeg Abraham hen weg.

			Maar in de hemel zal er geen onderbreking zijn. Geen treurende ogen zullen ons ook maar één moment afleiden, geen aardse vreugden, geen vleselijke genoegens zullen disharmonie in onze melodie aanbrengen. Daar hoeven we geen velden te bewerken, geen kleding te vervaardigen, daar zijn geen vermoeid lichaam, geen duistere verontrusting, geen brandende dorst, geen pijnsteken van de honger, geen geween over gemis. We hoeven niets te doen en aan niets te denken, maar bewonderen voor eeuwig die zon der gerechtigheid, met ogen die niet verblind kunnen worden en met harten die niet moe kunnen worden.

			Voor eeuwig in die armen zijn, een eeuwigheid lang aan Zijn borst gedrukt te worden, het kloppen van Zijn altijd trouwe hart te voelen, Zijn liefde te drinken, voor altijd verzadigd te worden met Zijn gunst en vol te zijn van de goedheid van de Heere. O, als we alleen maar hoeven te sterven om in dit soort vreugden te delen, dan is het sterven gewin en is de dood verslonden tot overwinning.

			Wij zullen met Christus zijn waar Hij is. Hierbij moeten we ook bedenken dat hoewel we Jezus vaak dicht naderen terwijl we op aarde zijn, toch het meeste dat we ooit van Hem genieten slechts één slokje van de hele bron is. Soms komen we bij de bronnen van Elim en de zeventig palmbomen, maar als we onder de palmbomen zitten voelen we dat het net als een oase is; morgen moeten we weer door het brandende zand lopen in verzengende hitte. De ene dag zitten we neer en genieten van de zoete bron, terwijl we weten dat we de andere dag met verdroogde lippen boven de fontein van Mara moeten staan en roepen: ‘Helaas, het is bitter. Ik kan er niet van drinken.’

			Maar o, in de hemel zullen we doen wat de godzalige Rutherford zegt. We zullen de bron zelf aan onze lippen zetten, die niet kan uitdrogen, en we zullen drinken totdat onze ziel geheel verzadigd is. Zeker, zo veel als het eindige van het oneindige kan bevatten zal de gelovige ontvangen. We zullen Hem dan niet een ogenblik zien en Hem vervolgens weer uit het oog verliezen, maar we zullen Hem voor eeuwig zien. We zullen niet eten van het manna dat eruitziet als een klein rond ding, een korianderzaad, maar het manna waarvan we eten zal in overvloedige mate aanwezig zijn. Daar zullen we rivieren van vreugde en oceanen van extatische blijdschap hebben.

			O, het is heel moeilijk voor ons om te zeggen, met alles wat we kunnen vermoeden over de hemel, hoe groot, hoe diep, hoe hoog, hoe breed hij is. Toen Israël at van die ene mooie tros die van Eskol kwam, vermoedden ze hoe de druiven in Kanaän moesten zijn, en toen ze van de honing proefden vermoedden ze de zoetheid. Maar ik weet zeker dat geen mens in heel die menigte er een idee van had hoe vol dat land was van vruchtbaarheid en zoetheid, hoe de beken zelf vol honing waren en de rotsstenen dropen van vet. Evenmin kan iemand van ons die het dichtst bij onze Meester heeft  geleefd iets meer dan het flauwste vermoeden hebben van hoe het is om met Jezus te zijn waar Hij is.

			Om mijn zwakke omschrijving van wat het is met Jezus te zijn te ondersteunen, is niet meer nodig dan dit: Als u geloof in Christus hebt, denk er dan over na dat er u binnen een paar maanden meer over zult weten dan de meest wijze sterveling hier op aarde kan vertellen. Nog een paar jaar en u en ik zullen in de hemel zijn. Ga voort, tijd! Vlieg met uw snelste vleugels! Nog een paar jaar en ik zal Zijn aangezicht zien.

			O toehoorder, kunt u zeggen: ‘Ik zal Zijn aangezicht zien?’ Kom, grijsaard die het eind van het leven nadert, kunt u met vertrouwen zeggen: ‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft’? Als u dat kunt zeggen, zal het uw ziel met vreugde vervullen. Ik kan er nooit aan denken zonder tot tranen toe bewogen te zijn. Eraan te denken dat dit hoofd een kroon zal dragen, dat deze armzalige vingers de harpsnaren van eeuwigdurende liederen zullen beroeren. Dat deze armzalige lippen, die nu gebrekkig vertellen over de wonderen van verlossende genade, zich zullen verenigen met cherubijnen en serafijnen en wat de schoonheid van het gezang betreft met hen zullen wedijveren. Is het niet te heerlijk om waar te zijn? Schijnt de grootheid van die gedachte ons geloof niet soms te overweldigen?

			Maar het is waar, ook al is het voor ons te groot om te ontvangen, het is voor God niet te groot om te geven. We zullen met Hem zijn waar Hij is. Ja, Johannes, ooit legde u uw hoofd aan de boezem van uw Zaligmaker, en ik heb u vaak benijd, maar binnenkort zal ik dezelfde plaats innemen. Ja Maria, het was uw zoete vreugde om aan de voeten van uw Meester te zitten, terwijl Martha druk in de weer was om haar gasten te bedienen. Ook ik word te zeer door de wereld in beslag genomen, maar mijn Marthazorgen zal ik in het graf achterlaten en ik zal zitten om de stem van uw Meester te horen.

			Ja bruid, u verlangde ernaar om door Hem gekust te worden, en uw wens zal in vervulling gaan. En de armste, zwakste en minst geletterde van u die op Jezus vertrouwd heeft,  zal zijn lippen op de lippen van de Zaligmaker drukken – niet zoals Judas dat deed, maar met een oprecht: ‘Wees gegroet, rabbi!’ zult u Hem kussen. En dan, omringd door de stralen van Zijn liefde, zoals een zwak schijnende ster opgaat in het zonlicht, zult u in de zoete vergetelheid van de verrukking wegzinken, wat de beste beschrijving is die we kunnen geven van de vreugden van de verlosten.

			‘Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt.’ Dat is de zoetste vreugde die men in de hemel heeft: met Christus te zijn.

			Het volgende gebed is: ‘Opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt.’ Dit is het heerlijkste wat men in de hemel doet. Ik twijfel er niet aan dat er vele vreugden in de hemel zijn die de grote vreugde waarover we zojuist gesproken hebben, zullen vermeerderen. Ik vertrouw erop dat het ontmoeten van overleden vrienden, het gezelschap van apostelen, profeten, priesters en martelaren de vreugde van de verlosten zullen vermeerderen. Maar de zon die het grootste licht aan hun vreugde zal geven, zal het feit zijn dat ze met Jezus Christus zijn en Zijn aangezicht zien. En nu kunnen er in de hemel andere bezigheden zijn, maar die in de tekst genoemd wordt is de belangrijkste: ‘Opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen.’

			O, dat ik de tong van een engel had, de lippen van een cherubijn! Om één moment de machtige taferelen te beschrijven die de christen zal zien wanneer hij de heerlijkheid van zijn Meester, Jezus Christus, zal aanschouwen! Laten we als in een panorama de grote heerlijkheid aan onze ogen voorbij laten trekken die we na de dood zullen aanschouwen.

			Op het moment dat de ziel dit lichaam verlaat, zal hij de heerlijkheid van Christus aanschouwen. De heerlijkheid van Zijn persoon zal het eerste zijn dat onze aandacht in beslag neemt. Daar zal Hij zitten in het midden van de troon, en onze blik zal eerst getroffen worden door de heerlijkheid van Zijn verschijning. Misschien zullen we zeer verbaasd zijn. Is dit het gelaat dat meer verdorven was dan dat van enig mens? Zijn dit de handen die ooit door ruw ijzer werden doorboord? Is dat het hoofd dat ooit met doornen gekroond werd? O, wat zal onze aanbidding groeien en groeien tot in de hoogste mate, wanneer we Hem zullen zien Die nederig en vol smarten was en Die nu Koning der koningen en Heer der heren is. Wat, zijn die vurige ogen dezelfde ogen als die ooit weenden over Jeruzalem? Zijn die voeten, geschoeid met sandalen van licht, de voeten die ooit beschadigd werden door de ruwe rotsgrond van het Heilige Land? Is dat de Man Die, geschonden en verbrijzeld, naar Zijn graf werd gedragen? Ja, Hij is het.

			En dat zal onze gedachten in beslag nemen: de godheid en de mensheid van Christus, het wonderlijke feit dat Hij God boven alles en gezegend voor eeuwig is, en toch mens, been van ons been, vlees van ons vlees.

			En als we dit een moment hebben opgemerkt, twijfel ik er niet aan dat de volgende heerlijkheid die we zullen zien de heerlijkheid van Zijn kroning is. O, hoe zal de christen neerbuigen aan de voet van de troon van Zijn Meester en omhoogkijken, en als er in de hemel tranen konden zijn, dan zouden tranen van diepe vreugde langs zijn wangen rollen wanneer hij ziet hoe deze mens gekroond is. ‘O’, zegt hij, ‘toen ik op aarde was, zong ik vaak: ‘Kroon Hem, kroon Hem, kroon Hem, Koning der koningen en Heer der heren!’ En nu zie ik Hem; deze heuvels van heerlijk licht durft mijn ziel niet te beklimmen. Zijn gewaad is oogverblindend licht. Daar, daar zit Hij! Miljoenen buigen zich in verrukking voor Hem neer.’

			O, we zullen niet lang aarzelen, maar terwijl we onze kroon in de handen nemen, zullen we de pracht van het plechtige eerbetoon vergroten en terwijl we onze kroon aan Zijn voeten neerwerpen, zullen we het eeuwigdurende lied zingen: ‘Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, Hem zij de glorie tot in eeuwigheid.’

			Kunt u zich de heerlijkheid van de Zaligmaker voorstellen? Kunt u zich indenken hoe tronen en prinsen, overheden en machten alle wachten op Zijn wenk en bevel? U kunt niet zeggen hoe goed de tiara van het universum bij Zijn voorhoofd past, of hoe het koninklijke purper van alle werelddelen Zijn schouders bekleedt. Maar zeker is, van de hoogste hemel tot de diepste hel, dat Hij Heer der heren is; van het oosten tot het westen is Hij de Meester van alles. De liederen van alle schepselen vinden een brandpunt in Hem. Hij is het grote reservoir van lofprijzing. Alle rivieren stromen naar de zee, en alle halleluja’s gaan in Zijn richting, want Hij is de Heer van alles.

			O, dit is de hemel. Ik verlang niets meer van de hemel dan mijn Meester verhoogd te zien; dit heeft me vaak steun gegeven als ik moe was en nieuwe moed als ik zwak was. ‘Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.’

			En dan zal de gelovige even moeten wachten, en vervolgens zal hij nog meer heerlijke dingen zien. Na een paar jaar zal hij de heerlijkheden van de laatste dagen zien. In de profetie wordt ons verteld dat deze wereld het domein van Christus zal worden. Nu regeren afgodendienst, bloedvergieten, wreedheden en lusten. Maar het uur komt dat deze augiasstal voor eens en voor altijd gereinigd zal worden, wanneer deze wereld vol boosheid de tempel van de levende God zal worden.

			We geloven dat Christus dan met indrukwekkende heerlijkheid zal neerdalen uit de hemel om hier op aarde te heersen. We kunnen onze Bijbel niet lezen en letterlijk voor waar houden zonder te geloven dat er stralende dagen komen wanneer Christus op de troon van Zijn vader David zal zitten, wanneer Hij op de aarde Zijn rijk zal hebben gevestigd en wanneer Hij heerlijk zal heersen in het midden van Zijn broederen.

			Maar als dat zo is, dan zullen u en ik het zien, als we behoren tot het gelukkige gezelschap van hen die hun vertrouwen op Christus hebben gesteld. Deze ogen zullen die heerlijke verschijning zien als Hij in de laatste dagen op de aarde zal zijn. ‘Mijn ogen zullen het aanschouwen, en niet die van iemand anders.’

			Ik zou erom kunnen huilen als ik eraan denk dat ik de gelegenheid niet heb gehad om te zien hoe Christus op aarde gekruisigd werd; ik denk dat de apostelen zeer bevoorrecht waren dat zij dit wel konden zien. Maar als we onze Zaligmaker zullen zien en als we aan ons Hoofd gelijk zullen wezen, dan zullen we bedenken dat alle tekortkomingen worden goedgemaakt door de eeuwige heerlijkheid. Wanneer heel deze wereld harmonieus gewijd zal zijn aan Zijn lof, zullen deze oren het horen. Wanneer alle naties Zijn lof uitroepen, zal deze stem meeroepen. Gelukkige mannen en vrouwen die erop mogen hopen de heerlijkheid van de Zaligmaker zo te zien.

			Dan zullen er duizend gouden jaren zijn, en vervolgens zal het oordeel komen. Met het geluid van trompetten, in vreselijke pracht, zal Christus vanuit de hemel neerdalen. Engelen zullen Zijn lijfwacht vormen en Hem omringen. Gods wagens zijn tweemaal tienduizend, de duizenden verdubbeld. De hele lucht zal vol wonderlijke zaken zijn. Profetieën en wonderen zullen even wijdverbreid en talrijk zijn als de bladeren aan de bomen. De aarde zal trillen onder de voetstap van de Almachtige. De pilaren van de hemel zullen waggelen als dronken mannen onder het gewicht van de eeuwige pracht. De hemel zal zichtbaar worden in de lucht, terwijl op aarde alle mensen verzameld zullen worden. De zee zal zijn  doden weergeven. Vanaf het kerkhof en het oorlogsveld zullen duizenden mensen komen. Aller oog zal Hem zien, ook dat van hen die Hem doorstoken hebben.

			En terwijl de ongelovige wereld zal wenen en jammeren vanwege Hem, en zal proberen zichzelf te verbergen voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, zullen de gelovigen naar voren komen en onder gezang hun Heere ontmoeten. Dan zullen ze de Heere tegemoet gaan in de lucht, en nadat Hij gezegd heeft: ‘Komt in, gij gezegenden’, zullen ze op Zijn troon zitten, oordelend de twaalf stammen van Israël. Ze zullen assistent zijn bij die geduchte rechterstoel.

			Wanneer Hij ten slotte zal zeggen: ‘Ga weg, vervloekten’ en Zijn linkerhand zal de deur van donder openen en de vlammen van vuur loslaten, dan zullen zij roepen: ‘Amen.’ En wanneer de aarde zal verdwijnen en mensen in de voor hen bestemde verdoemenis zullen wegzinken, zullen zij, blij omdat ze de overwinning van hun Meester zien, opnieuw de overwinningsroep uitstoten, telkens weer: ‘Halleluja, want de Heere God heeft over alles getriomfeerd.’

			En om het tafereel volledig te beschrijven: Als de Zaligmaker voor de laatste keer zal opvaren, als Zijn overwinning volkomen is en de dood zelf verslagen is, dan zal Hij als een machtige overwinnaar die op het punt staat de stralende straten van de hemel binnen te rijden, aan Zijn wagenwiel de hel en de dood meeslepen. U en ik, die wachters zijn aan Zijn zijde, zullen de Overwinnaar juichend naar Zijn troon begeleiden, terwijl de engelen hun stralende vleugels klappen en roepen: ‘Het werk van de Middelaar is gedaan.’ We zullen Zijn heerlijkheid zien. Hoe groot de heerlijkheid en de luister ook zijn die u zich voorstelt, als uw voorstellingsvermogen maar in de goede richting gaat, zult u haar zien.

			In deze wereld ziet u mensen door de straten rennen om een koning of koningin te zien die langs komt rijden. Soms klimmen ze op de daken van huizen om de een of andere strijder van het slagveld te zien terugkeren. Wat een ijdelheid! Wat betekent het om een wezen van vlees en bloed te zien, ook al is het met goud gekroond?

			Maar o, wat betekent het om de Zoon van God te zien, met de hoogste eerbewijzen van de hemel bij Zich, die de paarlen poorten binnengaat terwijl het enorme universum weergalmt van de woorden: ‘Halleluja, want de Heere God almachtig regeert.’

			Ik moet besluiten met het opmerken van het laatste punt, en dat is het volgende. In het gebed van onze Zaligmaker is ook het hoogste voorrecht dat de hemel biedt begrepen. Merk op dat we niet alleen met Christus zullen zijn en Zijn heerlijkheid zullen zien, maar we zullen aan Christus gelijk wezen en met Hem verheerlijkt worden.

			Is Hij luisterrijk? Dan zult u dat ook zijn. Is Hij een priester? Dan zult u een priester zijn en een koning om voor eeuwig welbehaaglijke offeranden op te offeren. Merk op dat de gelovige deelt in alles wat Christus heeft. Dit lijkt me de bekroning van alles: met Christus regeren, rijden in Zijn overwinningswagen en deel hebben aan Zijn vreugde. Geëerd zijn met Hem, aanvaard zijn in Hem, verheerlijkt zijn met Hem. Dit is de hemel, voorwaar.

			En nu, hoeveel mensen zijn er hier die hopen dat dit hun deel zal zijn? Terecht zei Chrysostomus: ‘De pijnen van de hel zijn niet het zwaarste deel ervan; de grootste ellende van de hel is het verlies van de hemel.’ Het zicht op Christus te verliezen, het gezelschap van Christus te verliezen, het aanschouwen van al Zijn heerlijkheid te verliezen – dit moet het grootste deel uitmaken van de verdoemenis van de verlorenen.

			O, u die deze stralende hoop niet heeft, hoe kunt u eigenlijk leven? U gaat door een donkere wereld naar een nog donkerder eeuwigheid. Ik bid u: sta stil en denk na. Overweeg een moment of het het waard is om de hemel voor deze armzalige aarde te verliezen. Wat, de eeuwige heerlijkheid verpanden voor een paar momenten van werelds genot? Nee, ik smeek u om stil te staan; overweeg de koop voordat u hem accepteert. Wat zal het u baten om de hele wereld te gewinnen en uw ziel te verliezen, evenals deze hemel waarover ik zojuist gesproken heb?

			Maar voor u die hoop hebt, ik smeek u, houd eraan vast, leef eruit, verheug u erin. Leef nu dicht bij uw Meester, dan zult u de bewijzen dat uw hoop gegrond is, duidelijk zien. Als u de doodsrivier zult oversteken, zult u Hem van aangezicht tot aangezicht zien, en wat dat inhoudt kunnen alleen zij zeggen die dit voorrecht ieder uur genieten.

			1 Engelse vertaling.

			2 Het Engelse werkwoord ‘to bless’ betekent zowel ‘zegenen’ als ‘prijzen’. Spurgeon gebruikt in dit gedeelte beide betekenissen door elkaar.
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